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Başkanımızın Mesajı 


Değerli Trabzonsporlular, 


heyecan ve umudu paylaşıyoruz. Takımımızı hak ettiği yerde 

görmek, onun zaferlerine tanık olmak hepimizin ortak hayalidir. 
Uzun vadeli politikalar üreterek “başarılı? bir takım kurmak ve özlenen Trabzonspor'a kavuşmak gerekir. Spor yöneticiliği genel olarak zaten “bıçak sırtı” bir karaktere sahipken, mevzu bahis Trabzonspor olduğunda bıçak daha da keskinleşiyor; politika üretmek de karar almak da bazen güçleşiyor. Yine de yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. 


) ezonun ikinci devresi başlarken bizler de siz taraftarlarımızla aynı 


Bugünsizlere uzun vadeli bir çabamızın ürünü olan bir projeden bahsetmek istiyorum: Trabzonspor o Dergisi'nden... Trabzonspor yönetimleri için de camia için de yayıncılık her zaman önemli bir faaliyet olagelmiştir. Trabzonspor camiası daha önce Süper Trabzonspor, Bordo-Mavi Tribün gibi farklı isim ve nitelikteki periyodik dergilerle yayın faaliyetlerinin içinde bulunmuş olsa da bunların arasında en uzun soluklu yayın, Trabzonspor Dergisi olmuştur. 


Trabzonspor Dergisi yaklaşık 15 yıldır kulübümüz ve camiamızın nabzını tutan, içeriği ve tasarımı ile her zaman fark yaratmaya çalışan bir yayın olarak kesintisiz bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Bizler de son dönemde periyodunda yaşanan aksamaların ve abonelikte yaşanan sorunların önüne geçmek için yeni bir atılımda bulunduk. Abonelik sistemimizi güçlendirmek adına, bizim adımıza taraftarlarımızla iletişime geçecek bir abonelik çağrı merkezi ile anlaşma sağladık. Ayrıca dergimizde yeniden bir içerik ve tasarım yapılanmasına gittik. Ocak sayımızdan itibaren dergimiz yeni bir çehre ve kaliteli bir yayıncılık anlayışı ile, daha da önemlisi düzenli periyodunda okur taraftarlarımızla buluşuyor. 


Abonelik merkezimizle beraber Yavru Fırtınalar için de farklı bir kampanya başlattık ve taraftarlarımızın desteği ile köy okullarındaki çocuklarımıza dergi gönderimine başladık. Dergimizin ilerleyen sayfalarında Bordo-Mavi sevdalısı küçük yüreklerin sevincini kendi gözlerinizle de göreceksiniz. 


Ben kendi adıma, Trabzonspor taraftarlığı bilincini gelecek kuşaklar nezdinde yaygınlaştırmak için atılan bu büyük adımı çok önemsediğimi belirtiyor; dergimize abone olan ve dahası “köy okulları” kampanyamıza destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 
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TRABZONSPOR AYLIK DERGİSİ 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri-Trabzon 


“Beni ben vdn j ygabzonspor'dur” 


Muharrem USTA ; 
Trabzonspor Kulübü Adına İmtiyaz Sahibi 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Sedat AYGUN 
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Süleyman KARACA 
Medya Merkezi 


Zeynep SÜNGER 
Pazarlama Direktörü 


Nurgül GÜNAYDIN 
Dış İlişkiler Sorumlusu 


Gökben CENGİZ 
Abonelik Sorumlusu 


ABONELİK MERKEZİ 
0(212) 981 1967 
dergi &trabzonspor.org.tr 


TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIŞ A.Ş Baskı-Cilt 

Adres: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:4 Sancaktepe-İSTANBUL 

Telefon: 0216 585 90 00 


TURKUVAZ DAĞITIM 
Genel Dağıtım 


ğ 
YEREL SÜRELİ YAYIN IIZAMETTIN Pp ine Trabzonspor Dergisi, basın ve meslek ilkelerine NN © Y S Gi sta 


uymaya söz vermiştir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 
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Kulübümüzden Haberler 
Trabzon Şehir Müzesi Bir Yaşında Anket'Tomas Hubocan' 

Yeni Nesil Kendi Avni Aker'ini Yaratacak Turgay ve Turgut'a Mektup 
Tarihte Bu Ay 

Bu Kalp Seninle 61 Kere 

Rekor Yükseliş Trabzonspor'dan Dünyadan Futbol 

Futbol Kardeşliği #1 

Sporcu Beslenmesi 

Spor Psikolojisi 

Çağlayan'ın Laz Konakları 
Karadeniz Mutfağı 
Abonelerimizden Gelenler 

Spor Kütüphanesi 


Fırtına Çocuk 
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MAÇ NOTLARI 
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EKLEM AĞRILARINA 
AMELiYATSIZ ÇÖZÜM 


Eklem içi yenileyici hücre tedavisi, eklemlerdeki ağrıyı gidererek hayat kalitesini artırır, protez cerrahisine giden süreyi uzatır, hücre ölümünü engelleyerek yenileyici görev yapar. 
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“Trabzonspor Dergisi ile Çocuklarımızın Yüzleri Güldü' 


' 


Değerli abonelerimizin desteği ile dergimiz yeni yılda köy okullarına ulaştı. Trabzon merkez ve ilçelerindeki on yedi köy okuluna dergimizin Ocak sayısı gönderilirken gittikçe genişleyen bu halkaya Şubat ayı itibarıyla yeni okullar da eklenecek. 


ergimize abone olan siz taraftarlarımız sayesinde, her geçen gün hem 


çocuklarımızın ellerine ulaşan dergi, 


hem de dağıtım yapılan okulların sayısında artış yaşanıyor. Şubat sayımız itibarıyla bu anlamlı projeye dahil olan okullar arasına Giresun'dan Zonguldak'a ve Kıbrıs*a kadar 


yeni okullar eklenecek. Abonelerimizin öneri ve ricalarını dikkate alarak yaptığımız çalışmalarla, Trabzonspor Dergisi'ni yurdumuzun farklı şehir ve köylerine de dağıtacak; ve böylece Trabzonspor sevgisini sınır tanımayan bir ölçekte yaygınlaştırmış olacağız. 
İnanıyoruz ki bu proje, yurdumuzun pek çok farklı bölgesinde çocuklarımızın yalnızca iyi bir Trabzonspor taraftarı olarak değil; aynı zamanda iyi bir futbolsever iyi bir okur olarak da yetişmesine imkan sağlayacak. 
“Okur-Taraftar? bilinciyle büyüyen Yavru Fırtınalar, geleceğimizi kuracak. 


Şehrimizin Maçka ilçesinde bulunan Çatak İlkokulu'na yaptığımız ziyarette bu projenin çocuklarımızı nasıl sevindirdiğini kendi gözlerimizle gördük. Çatak İlkokulu Müdürü Sayın Balıbey Bal projemize dair duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı: 


“Köy okullarına Trabzonspor dergisi göndermek ilk bakışta çok basit gibi görünebilir. Ama ben bunun çok anlamlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki 


buradaki çocukların pek çoğu bırakın stadyumda maç izlemeyi; Trabzon'un merkezine bile gitmemişler. Trabzonspor dergisinin bu yaşlarda onların ellerine ulaşması, bu çocukların Trabzonspor'u çok daha yakından tanımasına ve Trabzonspor'la olan bağlarının daha da kuvvetlenmesine neden oluyor. 

Birkaç kelime de dergi aboneliklerini köy okullarına yapan taraftarlarımıza söylemek istiyorum: Onlar belki abonesi oldukları dergiyi kendi ellerinde görmüyorlar; ama dergilerinin buradaki çocukların ellerine ulaştığı andaki sevinçlerini görmelerini çok isterdim. Bu çocuklar bu kulübün geleceği. Dolayısıyla dergiye abone olan taraftarlar bir anlamda Trabzonspor'un geleceğini garantiye almış oluyorlar. Bu yüzden aslında çok önemli bir iş başarıyorlar Trabzonspor dergisine abone olarak. Ben kulübün bu konudaki manevi kazanımının maddi kazanımının çok ötesine geçeceğine inanıyorum. Trabzonspor dergisinin buralara kadar gelmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. “ 
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Filip Novak ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı 


edical Park Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine 
Yönetim Kurulu Üyemiz Okan 


Alemdaroğlu katıldı. Alemdaroğlu, sezonuna başlarken geniş ve alternatifli bir kadroları olduğunu ancak futbolcumuz Mas/'ın ısrarla ayrılmak istemesi üzerine sol bek mevki için bir arayışa girdiklerini kaydetti. Alemdaroğlu, “Novak ile yapılan görüşmelerde nihai sona ulaştık. Bize Doğu Bloku ülkelerinden gelen sporcular hep yararlı olmuştur, ben kendisinden çok ümitliyim” dedi. Alemdaroğlu, Trabzonspor'un hedefinin her zaman şampiyonluk olduğuna da vurgu yaptı. 


Filip Novak ise, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İki taraf için de çok hayırlı olacaktır. Takımımın Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için elimden geleni yapacağım umarım hep birlikte büyük başarılar kazanırız.” 
şeklinde konuştu. Trabzonspor'a gelirken takımımızın eski oyuncu Celustka ile görüştüğünü vurgulayan Novak, sözlerine şöyle devam etti: “Ondan şehir ve takımla ilgili çok güzel şeyler duydum. İlk duyduğum şey taraftardı. Türkiye'deki en 


A 10 
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iyi taraftar olduğunu ve ne kadar coşkulu olduğunu duydum, şimdi onu arama vakti. 
Burada 4 Slovak arkadaşımız var, neredeyse onlarla aynı dili konuşuyoruz. O benim için çok iyi olacak. Daha önce 7 ve 
77 numara ile oynadım. 7 numara benim 
uğurlu rakamım, bu yüzden de Trabzonspor'da 77 numaralı formayı seçtim. Önemli oyuncular var burada. 


Umarım ben de onlarla beraber öğreneceğim, onların tarzlarını öğreneceğim, onlar da beni tanıyacak ve çok daha iyi olacak. Trabzonspor, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde sürekli yer almaya çalışan, hep yukarılara oynayan bir takım. Dolayısıyla hepimiz için çok iyi olacağına karar verdiğimiz için buradayım.” dedi. 
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Y 7 ulübümüzün Olağan Genel 
Kurulu, KTÜ Prof. Dr. Osman 
-Turan Kültür ve Kongre 

Merkezi'nde gerçekleştirildi. 


Divan Başkanlığına seçilen Ahmet Metin Genç'in yaptığı açılış konuşmasının ardından gündemdeki maddelere geçildi. 


Daha sonra kürsüye çıkan Genel Müdürümüz Sinan Zengin, yönetim kurulumuzun idari ve mali raporları hakkında delegelere bilgi verdi. 


Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin de Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerin mali ve idari denetime tabi tutulduğunu hatırlatarak, kulübün net borcunun 776 milyon 85 bin 782 lira olduğunu açıkladı. 


Başkanımız Muharrem Usta, genel kurulda yaptığı konuşmada kulübün milyonlara hayat verdiğini, temel sorunun ise istikrar olduğunu belirterek, “Trabzonspor, bize hepimize milyonlara hayat verdi. Trabzonspor milyonların mutluluğu ya da üzüntüsünün kaynağı oldu. Onunla mutlu oluyoruz, 


üzülüyoruz. Kötü gününde çekilmez bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İyi olduğunda da hep birlikte mutlu oluyoruz. Temel sorunumuz belli ki istikrar. Hem mali, hem sportif anlamda kulübümüz iyi pozisyonda olsa ve bunu uzun süre sağlıklı şekilde devam ettirebilirse büyük oranda hepimiz daha çok mutlu olacağız. Geldiğimiz günden beri daha önceki yönetimler gibi bizler de çok ama çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Ama daha önceki yönetimlerde olduğu gibi bizde de bu işe soyunmanın böyle bir süreci yaşamasında bir bilinci var. Yönetenler herkesten daha çok taşın altına elini koymak zorunda” dedi. 


Kulübün 770 milyonluk bir net borcunun olduğunu ifade eden Usta, şunları söyledi: 


“İnşallah hep birlikte kulübe sahip çıkarak burada daha iyi olabilecek pozisyonları hep birlikte görürüz. 
Şundan hepimiz emin olsun istiyorum ki, Trabzonspor'u yönetenler ekonomik olarak kulübü sürdürebilir durumda tutmadıkça başarılı olamayacaklar. 
Tabii ki her birimizin milyonlarca 


Trabzonspor taraftarına tarihte vereceği bir hesap var. Bu hesap her ne pahasına olursa olsun yönetenleri ömürlerince bağlayacak. 
Biz de bu bilinçle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bir önceki döneme bakıldığında finansal olarak daha iyi noktadayız. Umarım bir sonraki genel kurulda yapmayı düşündüğümüz ama henüz gerçekleştiremediğimiz projelerle daha da iyi finansallarla burada birlikte oluruz.” 
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“80 milyon borcu takasla kapattık” 


Kartal'da hazineden kiralanan iki parselin bulunduğunu kaydeden Usta, şöyle devam etti: "Biri akaryakıt parseli iki buçuk dönüm. Diğeri ticaret konut tarzı 13.5 
dönüm. Akaryakıtla ilgili daha önceki dönemlerde Trabzonspor olarak, sözleşme gereği Opet'ten 10 milyon dolar, ayrıca işletilmesi için de 4 milyon dolar daha almıştık. Trabzonspor toplamda Opet'ten 
14 milyon doları kasasına koymuştu. O 
günün şartlarında, o günün yönetimleri kaynak yaratmak için uğraş verdiler. 
Bence Trabzonspor Kulübü için olağanüstü bir iş çıkardılar. Ancak oradaki istasyonun ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle muhataplarımız burayı işletemediler. Bunun üzerine kulübe dava açtılar. Davayı Opet kazandı. 13 milyon dolar ve yapmış olduğu masraflar ayrıca faizleriyle birlikte çok ciddi bir rakamı 
ödemekle karşı karşıya kaldık. Yaklaşık 80 
milyon lira. Büyük bir uğraş vererek buranın tekrar benzin istasyonu ruhsatının alınması yoluna gittik. Ruhsatı yeniden aldık. Fakat akaryakıt istasyonun olduğu arsa Trabzonspor'un mülkü değildi. Üst hakkı Milli Emlak'ta, kullanım hakkı bizde. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde orayı satın almak için metrekaresiyle ilgili Milli Emlak ile görüşmeler yaptık. Dönümü 11 milyon lira, üzerindeki borçları da dahil olmak kaydıyla 32 milyona Milli Emlak'tan satın alabilir duruma geldik. Yeni bir 
operasyona başladık. Yaklaşık 80 
milyonluk borcu akaryakıt istasyonun bulunduğu arsayı satın alıp, Opet'e devrederek borçları kaldırabilir miyiz diye düşündük. Sayın Bakanlarımız Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun da destekleriyle muhataplara 28 milyon 
dolara devretmek kaydıyla anlaştık. Bu 28 
milyon doların 13 milyon dolarlık kısmı 
ana borç ve faizlerini kapatmak için, 8 
milyon 250 bin dolar mülk bize ait olmaması nedeniyle Milli Emlak'a ödemek için, 4 milyon dolar da işletmeciye vermek için. Sonuçta, büyük çabalar harcayarak cebimizden para vermeden bu işi hallettik. 
Bugün itibariyle kulübümüzün 80 
milyonluk borcu ortadan kalkmış oldu.” 


“Ciddi projelere ihtiyaç var” 


Trabzonspor'un ekonomik anlamda gelir elde edebilmesi için yeni projelere ihtiyacı olduğunu anlatan Usta, şöyle konuştu: “Hedefimizde Kartal'ın bitişiğindeki bir konut projesiyle ilgili arsa var. Orası da bize ait değil. Fiyat gerçekten kolay fiyat değil. Dönümü 11 milyon lira. 


13,5 dönümlük bir yeri satın almaya kalktığımızda yaklaşık 160 milyona ihtiyacımız var. Orayı 160 milyona alıp, projeyi geliştirip Trabzonspor'un kasasına ne kadar gelir koyabiliriz diye uğraşıyoruz. Fiyatın yüksek olması nedeniyle zorlanıyoruz. Trabzonspor'un bugün 770 milyonluk borcunun daha makul seviyelere çekilebilmesi için ciddi projelere ihtiyaç var. Yaşadığımız süreçte şunu gördüm ki, proje geliştirmek, hayata geçirmek, muhatap bulmak, buradan Trabzonspor'un kasasına ciddi kazanç sağlamak zaman, emek gerektiren dikenli zor bir yol. Umut ediyorum bizim dönemimizde buradan Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir gelir elde ederiz ve Trabzonspor'un sürdürebilir borç yapısına kavuşturulmasına temin edebiliriz.” 


“Kaybederken yeniden potada olmanın heyecanını yakaladık” 


Sportif açıdan inişli çıkışlı bir yolculuklarının olduğunu ifade eden Başkan Muharrem Usta, “Son 15-20 yıla dönüp baktığımızda elimizde en değerli kadrolardan biri var. Bu kadro ile sene başı iyi performansımız olmadı. Keşke sene başında teknik direktör değiştirilseydi. Belki değiştirseydik belki 24, belki 32 puan toplardık. Yani değiştirsen de garanti olmuyor. Ama en azından şöyle bakmak istiyoruz. Biz kaybederken yeniden yakaladık. Bir anda bir senenin adeta yok olduğunu acı 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hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık. Belki bu çok daha önemli başka senelere göre. Kaybederken yakalamak değeri arttırır. Tüm camiamızın bugün bulduğumuz pozisyondan sene sonuna kadar Trabzonspor *umuza destek vererek, bu yolculuğun her tarafında sağlam durduğunu gözlemliyorum. Bu kadro, bu yapıyla içinde bulunduğumuz durumla Trabzonspor *umuz hepimize mutluluk yaşatsın. Tabii ki kolay değil. Uzun yılların sunmuş olduğu güven sorunu var. 
Bunu da aşıyoruz. Kardemir Karabükspor maçı inşallah iyi sonuçla neticelenirse, ikinci devreye çok daha iyi hazırlıklarla girebiliriz. Trabzonspor hepimizin. Birçok yönetim gelip geçti. Biz de bunlardan biriyiz. Herkes emin olsun ki omuzumuzdaki yükün ağırlığını hissederek, kulübümüzü en iyi yere getirmek için içimizdeki en sağduyulu, çalışkan, Trabzonspor için her şeyini vermeye göze almış her bir arkadaş kadar sorumluluk içinde hareket ediyoruz. Bu bir dünya kulübü. Kulübümüzü bu duruma getiren, Trabzonspor markasını dünyada gerçekten dev bir marka yapan, bu markanın bugüne gelmesine katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyorum ” diyerek sözlerini noktaladı. 


Başkanımız Muharrem Usta'nın konuşmasının ardından yönetim kurulumuzun mali ve idari yönden ibrası gerçekleştirildi. 
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KRALIN DÖNÜ 


Bordo-Mavili forma altında 2009-2012 yılları arasında attığı birbirinden güzel goller ve kazandığı başarılarla hem Türkiye'yi, hem de Avrupa'yı sallayan Burak Yılmaz sezon başında yuvaya geri dönerek, işlere kaldığı yerden devam ediyor. Şu ana kadar görev aldığı 14 maçta, 14 gol atarak kusursuz bir golcü olduğunu bir kez daha kanıtlayan Burak, “gol krallığı” yarışında da iddialı bir konumda yer alıyor. Trabzonspor Dergisi'nin Şubat sayısında konuk ettiğimiz futbolcumuz söze, “Tekrar Trabzonspor'da olmak benim için çok özel, o yüzden çok mutluyum" diyerek başlıyor... 


Röportaj: NURİ BEKAR 


Fotoğ raf ALAATTİN KAZANCI 


Tekrar Trabzonspor'da olmak nasıl bir duygu? 


Bazı başarı ve mutlulukları yaşadığım kulübümde tekrardan olmak çok güzel bir duygu. Burada oynarken hem nostaljiyi yaşıyorum, hem eski takım arkadaşlarımı ve başarılarımızı hatırlıyorum, hem de yeni başarılar için emek sarf ediyorum. 
Trabzonspor benim için çok kutsal bir yer. 
Forması da kutsal. Bunu zaten ben hem taraftarımıza, hem de camiamıza hissettirdiğimi düşünüyorum. Tekrar Trabzonspor*da olmak benim için çok özel, o yüzden çok mutluyum. 


Trabzonspor'un ilk devre performansını nasıl değerlendiriyorsun? 


Son 5-6 haftaya bakıldığında çok iyi bir performans sergilediğimiz ortada. Sezona da aslında iyi başlamıştık; ancak sonrasında büyük kırılmalarımız, dalgalanmalarımız oldu. Eğer o kötü dalgalanmayı yaşamamış olsaydık şu anda çok daha farklı bir yerde olabilirdik. Ama ben buna rağmen 

- tekrardan geri dönüş yaptığımız için çok 


Antalya kampı sizin açınızdan nasıl geçti? 


Antalya kampında çok kötü bir sakatlık yaşadım. Allah korudu. Çapraz bağlarım kopabilirdi. Takım açısından ise iyi bir kamp oldu. Çok iyi dostluğumuz var. 
Bunun kampta yeniden pekiştiğini görebiliyoruz. Antrenmanlarımız güzel geçti, ortam genel olarak çok iyiydi. 
Hocamız bize güvendi, biz de onun güvenini boşa çıkarmamaya çalıştık. 
Gerek idmanlarda, gerek bireysel olarak gösterdiğimiz performans Trabzonspor oyuncusuna yakışır şekildeydi. Antalya kampının çok olumlu geçtiğini düşünüyorum. İnşallah bunu lige yansıtabiliriz. 


Takım kadro kalitelisi ve kapasitesi hakkında ne düşünüyorsun? İkinci yarıdan beklentileriniz neler? 


Sezonun ikinci devresi her zaman çok daha zor olur. Şampiyonluk yarışı çetin geçer. Alttaki takımlar düşmemek için, şampiyonluğa oynayan takımlar da zirve için telafisi olmayan maçlar oynar. Ben bu durumu daha evvel defalarca yaşamış bir oyuncu olarak ikinci devrenin çok zor 


geçeceğini düşünüyorum. Ancak kadro yapımızla, taraftarımızla ve futbol şehrimizle bunu kaldırabilecek durumdayız. Aramıza yeni katılan arkadaşlar olacaktır. Bu da kadro kalitemizi yükseltecektir. Bu şekilde kadromuzun ikinci devre için yeterli olacağını düşünüyorum. Ama futbol şansı ve devreye iyi başlamak da önemli. Tüm bunları başarabilirsek ikinci devrede iyi bir yere gelebileceğimizi düşünüyorum. 


Trabzonspor'da forma giymek senin için ne ifade ediyor? 


Beni ben yapan Trabzonspor”dur. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. 
Bu formayı her giyişimde Allah*a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim. Ben Trabzonspor?a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır ama bu forma benim için çok özeldir. Özel ya da resmi maç ayırmaksızın formayı her giydiğimde büyük heyecan duyuyorum. O yüzden her maça ilk maçım gibi heyecanlı ve mutlu 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değil. Ancak hem atamayıp, hem de Kaza iza çok büyük problem oluyor. Ben şu an öyle bir şey yaşamadım ancak yaşayabilirim. İkinci devre mutlaka gol atamadığım maçlar olacaktır ama ben bir şekilde kendimi o durumdan çıkarıp sıradaki maça hazırlayacağım. Ancak dediğim gibi gol atmak benim için her şey. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi... 


k. 


Bu sezon için kendine gol hedefi koydun mu? 


Öyle düşündüğüm bir rakam yok, ama ilk devre attığım golün altına düşmek istemiyorum. 


Gol kaçırdıktan sonra saçını başını yolacak denli üzülüyorsun. Seni izlediğimizde gol açlığın göze çarpıyor. Bu motivasyonu nasıl sağlıyorsun? 


Pozisyonuna göre zor ya da kolay golü kaçırdığım zaman kendime çok kızıyorum. 
Dediğim gibi gol atmak benim için çok önemli. 
O yüzden her kaçırdığım golde kendime çok çok kızdığımı söyleyebilirim. 


Milli Takımın durumu için neler söylersin? 


Milli takımla alakalı bir değişim yaşıyoruz. 
Bence yaşamamız da gerekiyor. Sayın hocamız Lucescu'nun yaptığı tercihlere saygı duymamız ve arkasında durmamız gerekiyor. 
Aynı şekilde oyuncuların da arkasında durmamız lazım. Ben onların hepsine başarılar diliyorum. 


Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün potansiyelleri hakkında neler söylersin? 


İkisini de çok seviyorum. Allah sakatlık, kaza, bela, nazar vermesin. Onlarla sürekli konuşuyorum. Benimle birlikte, Onur, Olcay ve Uğur abileri de yardımcı oluyor. Onların yaşındayken bana yardımcı olacak abilerim yoktu. Yusuf ve Abdülkadir'in yanında biz varız. Bu çok önemli. Baktığınız zaman ben o yaşlarda çokça değişiklik yaşamışım. Bu değişiklikler büyük oranda benim hatam ama o yaşlarda belki de yol gösterecek, biraz dizginleyecek abilerim olsaydı her şey daha farklı olabilirdi. Şimdi ben onlara yardımcı oluyorum ama ne olacaklarına kendileri karar verecek. Büyük bir oyuncu mu yoksa sıradan bir oyuncu mu olacaklar? Ya da kaybolup gidecekler mi? Şu anda çok iyi bir yoldalar. 
Kalben, fiziken, kişilik olarak Trabzonspor'a çok yakışıyorlar. 
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Özel bir antrenörün var. Ekstra çalışmalar yapmanın önemi için neler söylersin? 


Kendisi fizyoterapist ama antrenman bilimini de çok iyi bildiği için antrenman da yapıyoruz. Bana çok şey katıyor. Biz çok uzun yıllardır beraberiz ve benim bütün vücudumu, bütün kas sistemimi, adale yapımı, yaşadığım tüm sakatlıkları, yaşayabileceğim tüm sakatlıkları, hepsini biliyor. Hangi idmanın bana iyi geldiğini, benim stilimi biliyor. O yüzden onunla birlikteyim. Bence dünyanın en iyi fizyoterapistlerinden bir tanesi ve sürekli benimle birlikte yaşıyor. Tabii bu durum yanlış anlaşılmasın. 
Buradaki fizyoterapistleri beğenmiyorum diye bir durum kesinlikle yok. Onların haricinde ekstra oluyor. Yemeğin yanındaki tatlı gibi. Ben de yaşım gereği kendimi hem fizik olarak, hem de kafa olarak çok iyi hissediyorum. 
Böyle bir şeyi keşke genç yaşlarda yaşayabilseydim. Bu benim için gerekli ve özel bir durum. Bana kattığı çok şey var. O yüzden kendisine teşekkür ederim. 


Bu sezon imaj değişikliği yaptığını da görüyoruz. 
Bu konuda neler söylersin? 


Hayatımda ilk defa sakal bıraktım. Saçımı sürekli kesiyorum, tarzım böyleydi. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gittiğimiz zaman, “Sakal yakışmış oğlum” dedi ve kesmememi istedi. Ben de biraz böyle kalmasına karar verdim. Sonra kızlarım da, “Babacım sakalların çok güzel, kesme” dediler. Öyle kaldı. Uzatınca kesmeye de kıyamıyorsunuz. Belki bir gün aniden keserim ya da uzatırım. Çok önemli değil. 
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3 Bu formayı her giyişimde Allah'a şükrediyorum. 


, eğik, bu hu sayesinde ben bu günlere geldim. 


? 


Ayrıca gazete başlıklarını onlarla süsleyip 

rini önlemek gerekiyor. Kendileri 

*a konsantre olmuş durumdalar. En zellikleri ise gelişiyorlar ve gelişirken de 

rar e gibi Türkiye'deki diğer 


em karakter olarak, hem de arak çok daha güçlü olduklarını 


astediyorum. Yani bir eleştiri hemen o kaostan çıkabilecek kadar 


- güçlü karakterleri var. 


Deneyimli bir oyuncu olarak geriye dönüp baktığında büyük pişmanlıklar görüyor musun? 


Çok pişmanlığım var. Yok dersem yalan söylemiş olurum. Benim de keşkelerim var, ama bu keşkeleri içimde tutuyorum. 


Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra neler yapmayı planlıyorsun? 


Tabii ki futbolun içerisinde olacağım. Yedi yaşından beri futbolun içerisindeyim. Hayatım futbol olduğu için futbolun içinde bir yerde kalacağımı düşünüyorum. Bu konuyu açıkçası hiç düşünmedim ama insan hayatta en iyi bildiği işi yapmalıdır. 


Futbol adamı olarak baban Fikret Yılmaz?'dan eleştiri alıyor musun? 


Babam bana eleştiri yapar, ama çok fazla konuşmaz. Çünkü babamın farklı bir tarzı var. 
Küçükken bütün arkadaşlarımın babaları maça gelirdi, benim babam gelmezdi, 


hiç izlemezdi. Ben gol atınca babama evde anlatırdım. Bir gün dayanamayıp, “Baba neden benim maçlarıma gelmiyorsun?” diye sordum. O da bana, “Babası arkasından koşandan hiçbir şey olmaz.” cevabını verdi. Ben de bu konuda daha soru sormadım. Babam her zaman, “İyi ya da kötü aldığın her kararda ben senin yanındayım.” 
demiştir. Aldığım hiçbir kararı sorgulamaz. 
İnşallah 

ben de onun gibi bir baba olabilirim. 


2010 -2011 sezonu senin için çok özel. Bunu 
Trabzonspor?'dan ayrıldığında da dile getirdin. O sezonla ilgili neler söylersin? 


Bizim 2010-2011 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. 
Başkanımız bu kavgayı gerekli mercilere taşımıştır. Biz şu an sahaya, yani 2017-2018 sezonuna konsantre olduk, ama düşüncelerimiz yine nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez. 


Kız babası olmak nasıl bir duygu? 


Allah'a şükrediyorum, bana iki tane çok 

güzel, çok tatlı kız evlat verdi. Allah'ım 

onlara güzel bir ömür yaşatsın, istedikleri her şeyi versin. Onlara bakarken hissettiğim duygular çok başka. Onların ağlaması, gülmesi beni çok etkiliyor. Hayatım boyunca babaları olarak onların yanındayım. Allah'ım onlara çok güzel günler yaşatsın inşallah. Bizlere kötü günlerini göstermesin, bahtları çok güzel olsun. 
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yürüyüşü olarak futbol tarihimizin sayfalarına geçer... 


Karadeniz”in hırçın dalgalarına kafa tutarak yoksullukları 

ile mücadele eden asi insanların, en büyük eğlencesinin futbol olduğu yıllardır. Mahalleler arasında kıran kırana geçen maçlar oynanmakta, bu maçlarda da hayatın acımasız koşullarına karşı futbol ile kafa tutacağını düşünen, birçok yetenekli genç keşfedilmektedir. 


Il rabzon'un balıkçı mahallesi olan Faroz”da yaşayan, 


Bu mahallede yaşayan, diğer gençlerle birlikte büyüyüp, aynı hayalleri kuran bir delikanlı daha vardır ki; ilerleyen yıllarda futbolculuğu ve yaşantısı ile adından sıkça söz ettirecektir. Ama futbol oynamasının önündeki en büyük engel, babasıdır... 
Yetenekleri mahalleli tarafından fark edilen ama babası tarafından futbol oynamasına izin verilmeyen genç, futboldaki ilk isyanını babasına karşı gösterir. Sokak aralarında başladığı futbol yaşantısını lisanslı bir sporcu olarak sürdürebilmek için babasına duyurmadan Çarşıbaşıspor”un yolunu tutar. 


Çarşıbaşıspor?da daha sonradan da takım arkadaşı olacak olan Hüseyin Tok ile fırtına gibi esen genç, gizli gizli oynadığı futbolla Trabzon”daki futbolseverleri kendine hayran bırakır. 
Tabi bu durumdan babası da haberdar olur ve gencin futbol oynamasına öfkeyle karşı çıkar. O yıllarda futbolun ekonomik bir getirisi yoktur ve gencin babasının da isteği birçok babanın ki gibi; oğlunun yoksulluk çekmemesi ve okuyup iyi bir meslek sahibi olmasıdır. Ama oğlu, adından söz ettirecek büyük bir yetenektir. Böyle bir yeteneğin yok olmaması ve hayallerine kavuşması için araya hatırı sayılır büyükler girer, babası ikna edilir. 

Artık genç ilk isyanının meyvelerini toplayıp, hayallerine bir adım daha atabilmek için Çarşıbaşıspor'a veda eder ve daha göz önünde bulunacağı Trabzon'un köklü kulüplerinden Yolspor'un yolunu tutar. Çok bilinen bir takım olan Yolspor'a dışarıdan hep 


özel maç teklifleri gelir. Bu özel maçlardan biri de 3.Lig”de oynayan Rizespor ile olur. Amatör ligde adından sıkça söz ettiren genç, bu maçta attığı her depar ile hayallerine bir adım daha koşar ve Rizespor'un dikkatini çeker. Bu maç sayesinde Rizespor'a transfer olan genç, balıkçı mahallesinden yeşil sahalara çıkan asi bir delikanlı olarak yoksulluğa karşı ilk golünü atmış olur. 


Yıldız adayı, Rizespor'a transfer olarak hayallerine bir adım atmış olsa da her Trabzonlu genç gibi onun da gönlündeki takım, karakterini temsil eden Trabzonspor*dur. Ancak o yıllarda 2.Lig'de boy gösteren, kendi evlatlarına gereken değeri vermeyen Trabzonspor, kariyerinin sonuna gelmiş şöhret isimleri yüksek ücretler ödeyerek Trabzon'a getirip başarıyı yakalama peşindedir. Ama bu şekilde beklenen başarı hiçbir zaman Karadeniz sahillerine vurmaz. Trabzonspor, Ankara'da PTT karşısında aldığı mağlubiyet ile şampiyonluğu kaybedince hem maddi hem de manevi yönden büyük bir yıkım yaşar. Böylece şöhretlere akıtılan para da suyunu çeker ve mecburiyetten öz evlatlara dönüş kararı alınır. Böylece Trabzonspor, artık yeniden doğacaktır. 


Trabzonspor yapılan hatalardan sonra, Rizespor ile bir hazırlık maçı oynar. Oynanan bu maçta Trabzonspor'un hocası Kamuran Soykıray'ın dikkatini Rizespor'da oynayan Farozlu genç çeker. 
Soykıray, bu çocuğun neden Trabzonspor'da değil de Rizespor'da olduğu konusunda sitemlerde bulunur. O sırada Kayserispor da Farozlu asi delikanlıyı renklerine katmak ister ve Kayserili bir banka sahibi de: ““Tüm para bana ait, ne gerekiyorsa yapın” der. Ama gencin isteği takım Kayserispor değil, Trabzonspor”dur! Böylece onun hayallerini satın alabilecek bir banka sahibi bulunamaz ve genç futbolcu renklerine aşık olduğu Bordo-Mavi formayı giyer. Böylece Trabzonspor için de öz evlatlara dönüşün ilk temeli atılmış olur. 
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Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyeti, manşete “Hamsinin kafasını kopardık” şeklinde taşıyan Kocaeli gazetesine çok öfkelenir Ali Kemal. 
O gazeteyi saklayıp bir dahaki maçta yapılanları unutturmak için soyunma odasına asar. i 


Artık Trabzonspor için her şey daha farklıdır. Trabzonlu oyunculardan kurulu olan kadro, ilk yılında 2. Lig”de şampiyonluğu averajla Kayserispor'a kaptırır. Taraftarlar ise kaçan şampiyonluğa üzülmek yerine, futbolcularını bağrına basar ve oyuncularına karşı müthiş bir ilgi gösterir. Böylece Trabzonspor için başarıların kapısı da aralanmış olur ve tam bir yıl sonra aynı kadro 1.Lig”e merhaba der. 


Oynanan futbol ile herkesin takdirini kazanan bordo mavili takımın kadrosundaki en önemli yıldızlarından biri de Farozlu gençtir. Top onun ayağına geldi mi; her an her şey olabilir diye tribünlerde büyük bir coşku yaşanır. Hırsı, özverisi, takımı sahiplenmesi ve asi yaşantısı ile herkesin dikkatini çeken; balıkçı mahallesinden çıkıp, sisteme karşı boyun eğmeyen bu genç ilerleyen yıllarda adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıracak olan Ali Kemal Denizci”den başkası değildir. 


Trabzonspor, öz evlatları ile 1. Lig'e çıktıktan bir sene sonra başarılarına bir yenisini daha ekler ve bu sefer de lig şampiyonluğuna ulaşır. Bu şampiyonluk ile Anadolu'da bir devrim gerçekleşir ve İstanbul saltanatını yıkan Trabzonspor, artık Türkiye'deki kupalara ambargo koyacağının sinyalini verir. Şüphesiz ki bu başarıların baş mimarlarından biri de Ali Kemal'dir. B 


Ali Kemal, başarılarının yanı sıra Trabzonspor'a karşı yapılan haksızlıklara ve saygısızlıklara da tahammül edemez. Futbol oynayabilmek için babasına karşı başlattığı isyanını Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar karşısında da gösterir. 
Trabzonspor'un ceza sahasına dahi girmenin zor olduğu yıllarda, Bordo-Mavili takım rehavete kapılarak, Kocaelispor'a 2-0 mağlup olur. Kocaeli gazetesi, takımlarının Trabzonspor gibi bir takım karşısında aldıkları galibiyeti manşetlerine “Hamsinin kafasını kopardık” şeklinde atar. O maçta kart cezalısı olan Ali Kemal oynayamaz ve takımının mağlubiyeti karşısında bu saygısızca başlığı atan gazeteye çok öfkelenir. Bir dahaki maçta yapılanları unutmamak için de o gazeteyi saklayıp, soyunma odasına asar. 
Böylece Kocaelispor karşısındaki rehavet ortamı büyük bir ders olarak futbolcuların hafızasına kazınır. Kendilerine yapılan bu saygısızlığı gurur meselesi haline getiren Trabzonsporlu oyuncular 

da bir sonraki Kocaelispor maçında körfez 

ekibine gereken dersi verir. Rakibini ilk on 

sekizin içine dahi sokmayacaklarına yemin 

eden Bordo-Mavililer, karşılaşmanın henüz 

15. dakikasında skoru 5-0 olarak kendi 

lehlerine çevirmesini bilir. 


Ali Kemal'in takımını ateşlediği maç sadece Kocaeli maçı mıdır? Hayır! O yıllar Trabzonspor'un Avrupa kupalarında da fırtına 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gibi estiği yıllardır. Liverpool, en iyi olduğu, yenilmez takım diye adlandırıldığı dönemde Trabzonspor ile karşılaşır. Birçoğu daha önce Trabzon'un dışına dahi çıkmamış olan Trabzon'un öz evlatları, Liverpool ile karşılaşacakları için tedirgindir. Bu takımda yurt dışında maç oynamış tek futbolcu ise milli takım deneyimi olan Ali Kemal”dir. Maç başladığında Ali Kemal, arkadaşlarının heyecan içinde olduğunu hisseder. Ancak İngiliz ekibine rezil olmamak için de bir şeyler yapması gerektiğini çok iyi bilir. Liverpoollu oyunculara çalım atıp, onları geçerse arkadaşlarının özgüvenlerinin yerine gelebileceğini düşünür. Bu amaçla Trabzonsporlu taraftarların her zaman istediği hareketi kendisine çok benzetilen Kevin Keegan'a karşı yapar. Topu, Kevin'in önüne doğru atıp, o topu henüz alamadan horon tepmeye başlar ve Kevin şaşırınca da topu hızlıca önünden alarak onu çalımlar. Ali Kemal'in yapmış olduğu bu harekete sadece İngilizler değil, Trabzonlular da çok şaşırır. Böylece takım arkadaşlarının özgüveni yerine gelir ve maçı kazanırlar. 


Trabzonspor, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında fırtına gibi eser ama futbolcular gibi Anadolu kulüpleri de başarılarının yanında, sevinmekten ve tarihe geçmekten başka herhangi bir kazanç elde edemez. Öyle ki bu başarıları yakalayan Trabzonspor'un doğru düzgün bir antrenman sahası bile yoktur. 
Bordo mavili oyuncular sokak aralarında koşar, Teknik Direktör Ahmet Suat Özyazıcı ise otomobili ile futbolcuları arkadan takip ederdi. Koşmayan oyuncuyu ise korna çalarak uyarırdı. 
Ama yokluklar içinde geçen bu antrenmanlarda neşe ve eğlence eksik değildir. 


Dostluğun ve kardeşliğin hakim olduğu günlerde Ali Kemal, saha içinde olduğu gibi saha dışındaki yaşantısı ile de farklıdır. O istemediği hiçbir şeyi yapmaz, isyankârdır! Her şeyi Trabzonspor olmasına rağmen bir gün sevdiği kız ile buluşmak ister ve antrenmana katılmak istemez. Ali Kemal, hasta olduğunu bahane ederek, antrenmana gitmez ve antrenmanın sahada olacağını düşünerek, sevgilisi ile sahilde yürüyüş yapar. Ancak Ahmet Suat hoca takıma antrenmanı bu sefer sahilde yaptırır ve Ali Kemal'in hasta olmadığını, sevgilisi için antrenmana gelmediğini görür. Ali Kemal'in arkasından sertçe kornaya basar ve takımda büyük bir şamata kopar ama Ahmet Suat hoca disiplininden ödün vermeyerek ve en iyi oyuncusunu bir maç kadro dışı bırakır. Her şey güzel giderken maddi zorluklar kulübün peşini bırakmaz. Ruh olarak İstanbul takımları ile yarışmak Trabzonspor için çok kolay olur ama maddi olarak onlarla yarışmak çok zordur. Sadece başkanın verdiği 
| paralar ile kulübün dönmesi ise bir yere kadar 
i olur. Zor zamanların yaşandığı günlerde ise 
| Trabzonspor'un kapısını Fenerbahçe çalar. 
d Fenerbahçe, taraftarın sevgilisi, takımın en iyi 
| 


futbolcusu Ali Kemal'i transfer etmek ister. 


k | wii iy Ali Kemal ise bu durumdan hiç hoşlanmaz ve 
2 A gidip yöneticiler ile konuşur. İstanbul'a 
i | gitmeyeceğini, çok sevdiği memleketinde kalıp 


ve canından çok sevdiği bordo mavi formayı terleteceğini söyler. 
Ama yöneticiler onunla aynı görüşte değildir. Onun, gitmesi gerektiğini kulübün maddi açıdan çok zor durumda olduğunu ifade ederler. Böylece Ali Kemal'in transferi ile Trabzonspor; borçlarından kurtulacak ve yeni gelecek olan gençler içinse bir fırsat kapısı aralanacaktır. 


Ali Kemal, Trabzonspor'u için fedakârlık yapması gerektiğini bilir ve -hiç istemese de- Trabzon'a veda vakti geldiğini anlar. Ancak Trabzonspor taraftarı yöneticileri gibi düşünmez! Transfer haberini duydukları anda Ali Kemalin takımda kalması için kulüp binasına yürüyüş düzenlerler. Bu yürüyüş aynı zamanda futbol tarihimiz açısından da taraftarların bir futbolcu için yapmış olduğu ilk protesto yürüyüşü olarak tarihin sayfalarına geçer. Ama kulüp zor durumdadır ve bu yürüyüş çok fazla ses getirse bile kulübün geleceği açısından yapabilecek çok da bir şey yoktur. Taraftarların isteğine rağmen Ali Kemal'in kulüpten ayrılması kesindir. Ali Kemal bu sefer horon oynayarak maddi zorlukları çalımlayamaz ve üstü hamsi kokan, fındık çuvalı taşımaktan sırtı kamburlaşmış kara lastikli insanları üzer... 


Ali Kemal, çocukluğunun, delikanlılığının ve ilk aşklarının geçtiği balıkçı mahallesine veda ederken yaşlı kadınlar kendisine kurşun döker; onun gibi büyük bir futbolcu olma hayali kuran çocuklar, arkadaşları ona sarılmak için sıraya geçer, gözyaşı döker ama bu vedayı engelleyemez. Ali Kemal kendisi için yeni bir hayatın başlangıcı olacak olan İstanbul'a gitmek için havaalanının yolunu tutar. 


Uçak İstanbul'a indiğinde Ali Kemal, buraya alışamayacağını düşünür ve bir an önce kalbinin attığı topraklara geri dönmek ister. 
Fenerbahçeli yöneticiler ile imza atmak için masaya oturduğunda, bu ortam çok zoruna gider ve biraz dışarı çıkıp hava almak istediğini söyler. Bu bahanedir ve imza atmadan önce tekrar Trabzonsporlu yöneticileri arar: Fenerbahçe'de oynamak istemediğini, geri dönmek istediğini söyler. Ama Trabzonsporlu yöneticiler, kulübün yığılan borçları ve takımın geleceği açısından Ali Kemal'e karşı çıkar. 
Aldığı olumsuz yanıt karşısında ağlayan Ali Kemal, Trabzonspor'u için bir gün tekrar geri döneceğini düşünerek istemeye istemeye Fenerbahçe'ye imzayı atar. Faroz'un asi delikanlısı Ali Kemal, bir gün geri döneceğini düşünse bile futbolcu olarak bir daha aşık olduğu renklere geri dönemez ve böylece Faroz”da parlayan yıldız Trabzonspor”dan kaymış olur. 


Röportaj: 
SEVECEN TUNÇ 


En Güzel Yılların Tanığıyız 


Bab-ı Ali'nin deneyimli gazetecilerinden Hayri Hiçler, uzun yıllar Tercüman Gazetesi'nin Trabzonspor muhabirliğini yaptı. İkinci Lig'den itibaren yükseliş serüveninin en yakın tanıklarındandı. Öyle ki 'Anadolu İhtilali' ifadesini futbol literatürümüze o kazandırdı. Usta gazeteciile “en güzel yılları” konuştuk. 


Hayri Bey, nasıl başladı Trabzon ve Trabzonspor serüveniniz? 


Benim anne tarafım Trabzonlu, İskenderpaşa Mahallesi'nden. Babam da Trabzon'da yıllarca Tekel müdürlüğü yapmış, annemle orada tanışıp evlenmişler. İstanbul'da otururduk ama ben yazlarımı Trabzon”da geçirirdim. 
14-15 yaşlarındayken; Kabataş Erkek Lisesi'nde henüz lise ikinci sınıf öğrencisiyken Trabzonspor*un kuruluş yıllarına şahit olmuştum mesela. Ama ben dahası gazetecilik mesleğimin ilk yıllarında, Trabzon'un muhteşem dönemine tanık olmanın haklı gururu içindeyim. 


Anladığım kadarıyla sizin Trabzonspor takipçiliğiniz gazetecilik kariyerinizden de önce başladı. 


Şöyle anlatayım: Ben tatillerini Trabzon'da geçiren bir çocuk olarak sürekli takip içindeydim. Zaten futbola 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çok meraklıydım. O zamanlar Mithatpaşa Stadyumu?”nda büfeler vardı. Ben de bu büfelerde çalışırdım, hem de basın büfesinde çalışırdım ki maçı en iyi yerden görebileyim. Maçı izler, üstüne bir de 15-20 lira yevmiye alırdım. İşte bu sayede İdmanocağı'nın 1965'te Mithatpaşa”da Beşiktaş'ı elediği ünlü maç vardır ya; onu da izlemiş gözlere sahibim. Sonra Tercüman maceram başladı. Tercüman'ın spor müdürü Necmi (Tanyolaç) abi bu konuda çok şanslı olduğunu hep söylerdi. “İyi ki senin gibi Trabzonlu bir çocuk burada var da başından beri olaya hakim olabildik.” Çünkü o dönem İstanbul basını İkinci Lig'deyken Trabzon'un maçlarını takip etmezdi. Çünkü ulaşım o zaman kolay değildi. Uçaklar hafta da bir kalkıyordu, sis sürekli sorun oluyordu. Kara yolculuğu ayrı bir sıkıntıydı. 
Armenek dağından otobüsle dolaşılır, inilir derken can sıkıcı seyahatler yapılırdı. Bu nedenle Trabzon bir süre gazetecilerin radarı dışında kalmıştı. Ama ben Trabzonlu bir spor muhabiri olarak İkinci Lig”den itibaren 


Trabzonspor'u takip etmeye başladım. 
Hatta Trabzonspor'un ilk yabancı futbolcusu Koszka'yı dahi canlı izledim. 


Constantin Koszka mı? 


Evet ta kendisi! Koszka, Romanya'nın Farul Constanta takımından geldi 30'lu yaşlarında. Menisküs ameliyatı geçirmiş. 
Aslında ilk “yabancı” kazığını Trabzon o tarihte yemişti! Ama dev bir adam, belli ki Romanya'da Çavuşesku döneminde babalar gibi top oynamış. İkinci Lig'de bir yabancı oyuncu serbestti. Kozska”yı da artık kim getirmişse iki maç oynadı gitti. Bir tanesinde tribündeydim ben. 
Sakarya maçıydı. Bir penaltı golü attı, ondan sonrası sakatlık... Paralar da gitti. 


1972'deki o unutulmaz Ptt maçını izlemiş miydiniz? 


Tabii. Yazık oldu o maçta! 40 bin kişi doldurmuştu tribünleri. Zeki'nin golüyle Trabzonspor 1-0 yenildi ve yükselemedi. 
Şampiyonluğu kaybetme Trabzon'u çok hırslandırdı. Ertesi yıla da müthiş başladı. 
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İstanbullu gazeteciler “İşte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın en zayıf dönemini yakaladı Trabzon. Bu bir daha olmaz” şeklinde düşünmüşlerdi. Ben de içimden diyordum ki onların zor dönemi nedir ki? Asıl Trabzon en zor 


dönemde, bir kere yokluklar içinde şampiyon oldu. 


Ligin sonuna gelindiğinde Trabzonspor'un Kayserispor?”dan bir gol eksiği vardı. Son maçta Trabzonspor Trabzon'da Gençlerbirliği ile oynayacaktı. 
Gençlerbirliği o kadar kötü durumdaydı ki Trabzon çıkıp rahatlıkla 4-5 gol atabilirdi. 
Bizler kesin gözüyle bakıyorduk şampiyonluğa. Maçtan bir gün önce bir haber geldi; Gençlerbirliği gelemiyormuş! 
Vakfıkebir'e kadar gelmişler ama güvenlik önlemi olmadığı için geri dönmüşler. Maçı Trabzon hükmen 3-0 kazandı; ama Trabzon'un 4 gole ihtiyacı vardı. 
Gençlerbirliği sahaya çıksa Trabzon rahatlıkla alacaktı. O hatıra çok buruktur, bizim kuşağın kolay unutacağı bir yara değildir. O dönem Gençlerbirliği”nin genel kaptanı da, rahmetli İlhan Cavcav'dı. 


Sancılı geçen iki yılın ardından sonunda şampiyonluk geldi. 


Geldi, iki sene sonra da Birinci Lig şampiyonluğu geldi. Onun ardından zaten “Trabzon'a gelmem etmem? diyen İstanbul basını da Trabzon'a taşındı! En azından Fenerbahçe'yle, Beşiktaş ve Galatasaray'la olan maçlara geliyor, geri kalanı ise Ankara bürosuna havale ediyorlardı. 


Yani Trabzonspor şampiyon olana kadar İstanbul'un pek ilgisini çekemedi. 


Ben Trabzon'da genç gazeteciyken, yani ilk röportajları yaparken İstanbul'dan hiç kimse yoktu, tek İstanbullu bendim. Şampiyon olduktan sonra ise olay bitti. Bekledikleri İstanbul basını devamlı gelmeye başladı. 
Özellikle Hürriyet'te Talay abi çok önem verirdi. Sonra Milliyet'ten Devrim Sağıroğlu, Zeki Çol... Yani Trabzon'un ilk 


şampiyonluğundan sonra herkes koşa koşa gitti. 


Trabzon yerel basınında kimler vardı ilişki içinde olduğunuz? 


Zeyyad Nemli mesela, Trabzonlu bir üstad. 
Ömer Güner, Cumhuriyet Gazetesi'nin siyaset yazardı; ama spora da bakardı. Geçmişte Suavi Kaptan var. Yine çok değerli bir fotoğrafçı vardı; Orhan Kaynar. Orhan Kaynar, daha sonraları, gazetecilerle - İslam (Çupi) abilerle filan- otura kalka gazeteciliğe başladı Hürriyet'te. Ama tüm bu isimler arasında sanırım benim en çok sevdiğim rahmetli Mehmet Tan”dı. Tercüman?”da da Trabzon muhabirliğini, Trabzon büro şefliğini yaptı. 
Büromuz Uzun Sokakta'ydı. 


İstanbul cephesinden bakıldığında Trabzonspor nasıl bir görünüm arz ediyordu? 


Trabzonspor hilafsız bir “aile” takımıydı. 
Bir yazımda on akrabanın yan yana oynadığından bahsetmiştim. Düşünsene; o onun kardeşi, bu şunun amca çocuğu, mahallelisi... Bu gençlerin aldıkları paralar aynı, yedikleri içtikleri aynı, yaşam tarzları aynı. Sonra ailecek görüşüyorlar, mazbut aileler, son derece güzel... Anadolu İhtilali röportaj dizisini yaptığım zaman Şenol Güneş'in evine gitmiştim mesela. 
Son derece mütevazı. Babası, Trabzon'un klasik yünlü iç çamaşırları vardır, onları ören bir adam. Anne yok, bir kız kardeşi var. Futboldan daha ilk parasını kazanmak üzere. Daha aldığı ilk parayla abisine bir camcı dükkanı açan bir Şenol Güneş. 
Bakıyordum Turgay, Necati, Kadir hepsi birbirinden beyefendi insanlar; ama sahaya çıktıklarında böyle kenetlenmiş 11 tane adam. Bu nasıl bir motivasyondur ki, hırstır ki Fenerbahçe Trabzon'u 7.5 yıl, Beşiktaş ise 9.5 yıl hiç yenemedi. Bu büyüklere karşı skor tahmini şöyleydi: Ya Trabzon kazanır, ya Trabzon kazanamaz. 
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Birbirine kenetlenmiş bir futbolcu kadrosu var; bir de onların başında müthiş bir teknik adam var. 


Ahmet Suat Özyazıcı gibi son derece zeki bir insan. Futbol taktiğine de Arafilboyu-Faroz taktiği derdi. Allah kulağını çınlatsın; benim iyi bir tavla arkadaşımdı Ahmet Suat. Ne zaman gitsem oturduğum evde onun dükkanına yakındı, mutlaka tavla atardık. Şu valizimi eve bırakayım, geliyorum derdim ona. Birer hasır iskemle çekerdik, birer de demli çay. 
“Bakalım, derdi “Bugün yenecek misin?” 


İyi bir tavla oyuncusu muydu kendisi? 


30'dan fazla maç yaptık, hiç yenemedim ki! Futbolda olduğu gibi tavlada da bir oyun tarzı vardı. Zaten o koskoca sahada o aklı gösteren, küçücük bir tavlanın içinde mi gösteremeyecek? Bir de tabi zara hakimiyeti vardı, bir şey diyemiyordum, beş vakit namazında falan... Ama ne ihtiyacı varsa da düşüyordu tavlanın içine! 
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Ahmet Suat Hoca'dan söz edip de Ozkan Hoca'yı es geçmek olmaz. 
Nasıl hatırlarsınız Özkan Sümer'i? 


Bir kere Trabzonspor altyapısı dendiğinde benim aklıma o geliyor. Hamdi Serpil Tüzün Beşiktaş için ne ise Özkan Sümer de Trabzon için odur. Nicelerini yetiştirmiştir. 
Özkan Sümer son derece zeki ve espirili bir hocadır. Zaten bizim kuşak iki de bir Ozkan Sümer'i taklit ederlerdi. Bir de o zamanlar henüz burun ameliyatı geçirmemişti. Bir sürü hikayesi vardır kulaktan kulağa dolanan. Bunların bir kısmına ben de şahidim. Mesela; altyapı takımını çalıştırırken çift kale maç yaptırıyor. Kaleci gelen her topu yiyor. En sonunda sinirlendi Özkan Hoca, “Gel buraya” dedi. Herkes bakıyor Özkan Sümer ne yapacak diye. Çocuğu yanına oturttu. Kaleye de bir tane sandalye koydu haydi devam edin dedi maça. Kaleye şut atıyorlar, bir tanesi sandalyeden kuruluyor, öbürü sandalyede, biri sandalyeyi deviriyor gol oluyor ama sandalyeye 4-5 top çarptı. 


Ondan sonra öğrendim; yanındaki çocuğa 
demiş ki “Şu sandalye kadar olamadın. 4 
top kurtardı!” Yani çocuğa aslında “Kalede iki de bir yerini kaybediyorsun, yanlış yerde duruyorsun, halbuki sandalyeyi sabit bir yere koyduk. Sen de dümdüz dursan 4 top kurtarırsın” demek istiyor. 


Peki o dönemin yöneticileri nasıldı? 


Trabzonspor tarihinde hep iyi yöneticiler oldu; fakat dilden dile anlatılan o efsane kadronun, efsane bir masa başı takımı vardı. 
Bunu kimse inkar edemez. Bir kere Başkan Şamil Ekinci... Çok değerli bir başkan, beyefendilik simgesi, olgunluk simgesi... 
Sonra iş bitirici yönetici olarak Süha Akçay”ı söylemeliyim. Müthiş bir genel kaptandı. Istanbul'da genellikle transfer görüşmelerini Maçka Oteli'nde yaparlardı. 
Nejdet”leri, Mehmet Ekşi”leri, Orhan”ları Utku (Bozoğlu) abi ve o Trabzon'a kazandırdı. Onlar da hizmet ettikten sonra parladılar, para ettiler, onların satışında da Süha abi müthiş bir Kayseri pazarlığı yaptı. 
Yani bu isimler Trabzon'a önemli gelirler getiren çok zeki insanlardı. Gönülden, işini ihmal edip kendini Trabzonspor'a adayan insanlardan söz ediyorum. Bir keresinde bu ekibi Tercüman'a davet etmiştik. Şamil Ekinci, rahmetli İslam Çupi ve Necmi Tanyolaç'a kulübün başarılarıyla ilgili bir şeyler anlatıyor. Orada bile son derece kibar, utangaç bir Şamil Ekinci. Bu kadar değerli insanlar görev yaptı. Benim takip ettiğim ilk dönemden itibaren hep değerli yöneticileri oldu Trabzon'un. Mesela Rıfat Dedeoğlu da olağanüstü bir adamdı, kuruculardan biri. 
Diyorum ya Trabzon örnekti, yönetim olarak da örnekti. Buraya gelirlerdi, koşa koşa giderdik röportaj yapmak için. Yani düşünüyorum da; son yıllarda birtakım kötü söylemlerle koskoca Trabzon'u ve Trabzonspor'u sevimsiz hale getirmeye kimsenin hakkı yok! 


Trabzonspor'un ilk şampiyonluğuna “şüpheli? bakan bir İstanbul basını var o dönem. Siz Babıali'den gelen biri olarak gözlemleriniz neler oldu? 


Evet, İstanbullu gazeteciler “İşte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın en zayıf dönemini yakaladı Trabzon. Bu bir daha olmaz” şeklinde düşünmüşlerdi. Ben de içimden diyordum ki onların zor dönemi nedir ki? Asıl Trabzon en zor dönemde, bir kere yokluklar içinde şampiyon oldu. Ve gencecik bir kadro ile. Bir kere o gencecik kadron şampiyonluğun tadını yakaladı mı, üzerine koyması o kadar kolay ki... Trabzon takımı gürül gürül geliyordu, hem seyircisi de gürül gürül geliyordu. Sanıyorum 1976-77'de lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra artık özel olarak İstanbul?da Trabzonspor yazarı ve muhabir kadroları oluşturulmaya başlandı. 


diyen ti konuştu: 


EKİNCİ «FUTBOL DEMEK 
KARADENİZ DEMEKTİR» 


Sümer İse, «Trabzon demeçlerle değil, bileğinin hakkı ile şampiyon oluyor» dedi . 


Yalelik Direktör Özkan Sümer Epe sonra talak Hayri Hiçler'e gö- 


rüşlerini belirtirken. 


(KEMAL ADAR) 


Hayri HİÇLER 


———— —————— 


Trabzonspor hep yumak şeklinde kutlardı gol sevinçlerini. Bu 'aile'yi temsil eder... Kaleci kaleden gelir, golü atan en içtedir, bir futbol topu gibi, bir yumak halinde. 


Ben tabii çok şanslıydım. Çocukluğundan beri her sene iki üç ayını Trabzon'da geçiren biri olarak hem kent hem kulüple ilgili önemli bir birikime sahiptim. 
Kulübün kuruluşunda ordayım. Kamplarda ordaydım. Tüm bunlar Trabzon yazarlığında müthiş bir altyapı olarak bana geri döndü. 


Tercüman gazetesinden yalnızca siz mi giderdiniz maçlara? 


Benimle birlikte foto muhabiri Mahmut Küçük de gelirdi. Yazarımız İslam Çupi de önemli maçlarda katılırdı bize. Ama İslam abi uçaktan çok korkardı. Bir seyahatte Fenerbahçe maçı için Trabzon'a gidiyor. 
F28'lerin arkadan bavul gibi kapanan bir kapağı vardı. En son hostes biner, kapıyı kapatırdı. Hostes kapıyı elinden kaçırdı, geri düştü. İslam abinin koltuğu da son sırada. Yok, dedi ki “Bu kapak uçarken de böyle açılır, ben gelmiyorum!” O maçın yorumunu biraz benden bilgi alarak biraz da radyodan dinleyerek yapmıştı. Ve biliyor musun Trabzon o maçı 3-0 kazandı. 
Trabzon'un ligde oynadığı ilk Fenerbahçe maçını da hatırlıyorum. Trabzonlular büyük bir iştahla o maça gelmişti. Ama Fenerbahçe Eskişehir?den transfer olan Ender Gonca'nın golüyle 1-0 kazanmıştı. 
Çok üzülmüştü Trabzon ve bunun intikamını tam yedi buçuk yıl Fenerbahçe'ye aman vermeyerek gösterdi. 


Trabzonspor seyircisi nasıldı odönem? 


Müthiş bir tribün ordusu vardı. 
Mithatpaşa'da bile Trabzonluların tribünleri resmen işgal ettiği maçlar vardı. 40 bin ful ise düşünün ki 30 bini Trabzonlu. Bu gelenek hala devam ediyor. Trabzon'un Olimpiyat Stadı'ndaki rekorunu da biliyorsunuz. Ben Trabzonluyu dünyanın her yerde gördüm. Danimarka'ya gittim orada, Norveç'e gittim orada, Los Angeles'a olimpiyatlara gittim hemen “Hayri abicim” diyen biri. Trabzonlular kadar dünyaya hakim bir topluluk olamaz. 
Bir kutuplara gitmedim ama orada da mutlaka bir Trabzonlu vardır. 


Anadolu İhtilali ifadesini ilk Tercüman gazetesi kullandı sanıyorum. Futbol literatürüüze yerleşen bu ifadeyi ilk kim buldu? 


Ben! Şöyle söyleyeyim, benim Trabzon”a ilişkin yazdığım yazılara Necmi abi büyük önem veriyordu. Ben bir yazı dizisi kaleme almak istediğimi söyledim. Kaç yazı olur 
evlat dedi. 11 dedim. Yok, dedi. 11 
veremem 7 yazıda toparla. Tüm futbolcuların evlerine gittim. Faroz”'a Ali Kemal'e, Molozda oturan Turgay'a, Çarşıbaşı'na Hüseyin'e... Türkiye benden öğrenecek Trabzonlu futbolcunun kim olduğunu, özelliklerinin ne olduğunu... 
İhtilal lafını da o sırada düşündük Necmi 


abi ile. Yani Anadolu İhtilali diye arada konuşuyoruz; böyle diyelim dedik. 
Düşünsene öyle bir röportaj ki tarlada çalışan bir Hüseyin var, annesiyle birlikte çapa yapıyor. Az önce örnek verdim Şenol Güneşin yaşamı. Turgay mütevazı bir aile çocuğu falan. Halbuki Türkiye'de, hele İstanbul'da o ara büyük kulüplerin anlı şanlı futbolcuları var. 
Trabzonlu futbolcunun mutlaka 10-15 misli para kazanıyorlar. Zaten o Trabzon şampiyonluklarında da hep o bir özlem ve ya O paraya o şöhrete ulaşma çabası da vardı, kendini kanıtlama. Turgay mesela, Türkiye'nin en iyi sağ beki olarak milli takım formasını aldı ve bir daha da vermedi. Bu nasıl bir inattır? Mesela Necati millli takım formasını bir kere aldı bir daha da kimse ondan alamadı. Sonra bir baktık; bir milli maç oynanıyor, yarısı Trabzonlu. Ne kadar inatçı bir yapı, ne kadar büyük bir hırs var ki sahaya işte böyle yansıyor. Kısacası Anadolu İhtilali cuk oturdu. Çektiğimiz o fotoğrafla da bütünleşti. Bu röportajdan sonra İslam abi geldi, yanaklarımdan öptü dedi ki “Çok güzel olmuş, eline sağlık.” Zaten onun takdiri benim için önemli bir ölçüydü. Daha sonra Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde de spor röportajı dalında da birinci oldum. Benim ödüllerimin en özellerinden biridir o Trabzon seri röportajı. 
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Hayri Hiçler ( 


Sizin bir de Liverpoollu futbolculara yöresel Karadeniz kıyafeti giydirdiğiniz unutulmaz bir röportajınız var. 


Evet, Trabzonspor'a ilişkin yaptığım pek çok haber ve röportaj ödül aldı. Daha sonra yazdığım Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ilişkin yazım da ödüllüdür mesela. Liverpool röportajı ise gerçekten çok keyifliydi. Trabzon'a gelen Liverpool'u düşünün, iki yıl hiç yenilmemiş. Son derece önemli iki oyuncusuyla Kevin Keegan ve daha sonra Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan John Toshack gelmiş Trabzon'a. O Avrupa harikası kadro Trabzon'a geldiklerinde Meydan'daki Özgür Otel”de kaldılar. 
İkinci katı kapattılar. Biz de gazetecilik heyecanı, neler yapabiliriz, diye düşünüyoruz. Tabi bir Karadenizli olarak aklıma geldi. Hemen Akçabat'a gittik, o folklor kıyafetlerini, kemençeleri aldık. 
Acaba bir futbolcuya nasıl giydirebiliriz diye düşünüyoruz. Benim aklım özellikle Kevin Keegan'da. Çok sevimli bir futbolcuydu Keegan. Yüz fizyonamisi Ali Kemal'e benzerdi. Röportajı teklif ettiğimizde tamam dedi, kıyafetleri verdik, Emilyn Hughes ile birlikte bir güzel giyindiler. Hatta biz bu kıyafetleri bırakmayız, dediler. Kemençeyi de 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kıyafetleri de aldılar, İngiltere'ye hatıra olarak götürdüler. 


Ahmet Suat o yıllarda yapılan bir röportajda, “Bizimkisi devrim değil, evrimdir” minvalinde bir söz söylemişti. Tabii bu sözü başka bir tarihsel gerçeğe parmak basıyordu. 


Devrim Türk futbolu açısından doğru bir bakış açısı; ama evrim de Trabzon ve Trabzonspor'un futbolla kurduğu ilişkiyi bilenler için çok doğru bir terim. Çünkü Trabzon'da 1920'lerden beri kurumsal bir şekilde futbol oynanıyor ve amatör yıllardan beri şehirde futbol kültürü çok gelişmiş. 


Siz çok güzel tasvir ettiğiniz için özellikle sormak istiyorum; o dönemin gol sevinçlerini bize anlatabilir misiniz? Farklı bir sevinç şekli var mıydı yoksa futbolcular genellikle kucaklaşarak mı gollerini kutluyorlardı? 


Günümüzde son derece moda sevinçler var. 
Omuz omuza vurmalar, kameraya koşmalar, timsah sevinçleri filan. 
Trabzonspor hep yumaktı o dönem. Bu “aile*yi temsil eder... Kaleci kaleden gelir, golü atan en içtedir, bir futbol topu gibi, bir 


yumak halinde. Bu bir aile izlenimi verir. 
İnanın; Trabzonspor'un bütün sevinçleri böyledir. Hepsi birlikte yaşarlar, atan, atmayan veren, daha ilk pasta katkısı olan hepsi gelir kaptan da kaleci de üzerine yapışır, mutlu olurlar. 


Trabzonspor'da 80'lerin ortalarından itibaren bir yabancı açılımı söz konusu oldu. Bu dönüşüm hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Bütün başarıları kendi yetiştirdiğin çocuklarla, teknik adamlarla yakaladıktan sonra bu kadar yabancılaşmak bence futbola da yabancılaşmak demekti. Evet, Trabzonspor'a zaman zaman iyi yabancılar geldi; ama hiçbir zaman o Şenol, Turgay, Necati, Kadir'li dönemin başarısı sahaya yansıtılamadı. Bence Trabzonspor yabancısını seçerken, kendi kültürüne, kendi kıyı şeridine yakın yerleri tercih edebilir. 
Mesela savunmada bir eksiğin mi var, Rusya'ya yönelebilirsin. Onların savunma oyuncuları daha yapılı ve iyi oluyor. Oradan buraya gelecek futbolcunun çok fazla İstanbul sevdası da olmaz. İspanyadan gelecek olan futbolcu, İtalyan gelecek olan bir futbolcu lüks, gece hayatı, lokanta filan ister de Trabzon şehrine sanki o taraftan gelecek olanlar daha iyi uyum sağlayabilirler. Yani, Trabzon'un Şota gibi futbolcular bulup çıkarması lazım. Böyle futbolculara kimse hayır demez ki! 
Trabzonlu da bağrına basar. Ben Tercüman?*dan sonra, Bulvar Gazetesi'nde yıllarca spor müdürlüğü yaptım, daha sonra 
Star televizyonuna geçtim. Orada da bir 15 
yıl spor müdürlüğü yaptım. Bu süre içinde Trabzon'un bu son şampiyonluğundan sonra biraz bölük pörçük seyretsem de, İstanbul”daki maçlarını hiç hiç kaçırmadan takip ettim. Bana sorarsanız Trabzonspor'a en büyük darbeyi çok fazla yabancılaşmak, kendi gençliğine kapılarını kapatmak vurdu, diyebilirim. 


Bugün altyapıdan yükselmiş değerli oyuncularımız var, Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Ben Yusuf ve Abdülkadir'i izlerken o kadar 
mutlu oluyorum ki! İnsan istiyor; Yusuf 10 
yıl oynasın Trabzon'da, 15 yıl oynasın yani. 
Şenol'u, Necati”si, Turgay”ı 15-16 yılını vermiş bu kulübe. Ayrıca bu genç futbolcuların varlığı Trabzon'da artık futbolcu yetişmiyor diyenleri haksız çıkartıyor. Trabzonlu genetik olarak bu işe çok yatkındır. Yeter ki önem verin; Trabzon biraz bakım isteyen bereketli bir tarladır. 
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Yazı: 
ULAŞ ÖZDEMİR 


Hen 


endese-i Mülkiye... 11. Abdülhamid tarafından H kurulmuştu. Amacı, Türk ve Müslüman kesimden 

mühendis yetiştirmekti. Buradan mezun olanların tamamı devlette görev alıyordu. Çünkü serbest mühendislik yapmak mümkün değildi. Osmanlı Devleti'nin yol ve köprü 


inşaatlarında bu mühendislerin imzaları vardı. Hicaz Demiryolu da onların eseriydi... 


O günlerin Hendese'si böyleydi. Tarihimizin medarı iftiharlarıydı. Hayatlarını ülkesine adayıp unutulmaz eserler bıraktılar. Hanlar, hamamlar, köprüler, demiryolları gibi... 


Bugüne geldiğimizde ise başka bir mühendislik dalı türedi: Hendese-i Şike! Mezunları medarı utançlarımız maalesef, Onlar şike mühendisliğinde başarıdan başarıya koşuyorlar. 


Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünü bunların hayatlarında göremezsiniz. Hz. Ömer'in “Adalet mülkün temelidir” sözünü de! 


Hendese-i Şike Okulu'nda tarlaların nasıl sürüldüğü, ekinlerin nasıl baş verdiği, çift dikişin nasıl atıldığı, kara tahtalara taktiklerin nasıl yazılıp karşı takıma verildiği, sapasağlam futbolculara nasıl çürük raporu alındığı, eşek arabalarına karşılık maçların nasıl satıldığı öğretilir. Uygulama alanı saha içi ya da dışı fark etmez! Çünkü onlar için şike her yerdir, her yer şikedir! 


Yaptıklarını “vatan, millet” edebiyatıyla kamufle etmeye çalışırlar. Lakin her tarafları açıktadır. Kimi zaman bu güzel ülkemizi başka ülkelerin istihbarat servislerine link atan hainlerle kol kola girerler, yapay çimlerin üzerinde çift kale maç oynarlar. 
Yetinmezler, o hainleri “onur üyesi” yaparak, güya onurlandırırlar. 
Kimi zaman “kudretli?” paşalarla Cumhuriyet şiirleri okurlar. 
Darbe için sokağa inen tankları alkışlarlar! Kimi zaman da maç önceleri Eyüp Sultan'a “kurban kesmeye” giderler! 


TÜRK 


N TELEKOM — 


İletişim çağındayız ya, onu da ihmal etmezler! 


PatatesCell üzerinden sahaların “yeşilini yönetirler... 


Matematik ile pek ilgileri bulunmaz; lakin mesele şike olunca formül üretmekte üzerlerine yoktur! Yaptıklarını sahaya yansıtmamakta mahirdirler... Ama olay yerlerinde bıraktıkları parmak izleri onları ele verir! 


Velhasıl, nereden nereye değil mi? 


Şu güzelim memlekette kimileri han, hamam, yol, köprü, kimileri de şike yaparak tarihe geçti! Tarihin o sonsuz sayfalarında adları var artık... Ne “yansımadı? kararları, ne sığındıkları o hainler, ne kontrol altında tuttukları o bir kısım “medya”, hiçbiri ama hiçbiri kurtaramadı onları... Bekledikleri bir sona doğru hızla ilerliyorlar. 
Biliyorlar ki her şeyin bir cezası var. Görecekler! 


Kolay değil, haksızca elde ettikleri şampiyonlukla milyonlarca insanın ahını aldılar! O şampiyonlukta Şenol Güneş'in, Onur'un, Burak”ın, Tolga'nın, Giray'ın ve diğer tüm futbolcularımızın tertemiz alın teri var... O şampiyonlukta Trabzonlu Ahmet'in, Samsunlu Meryem'in, Mardinli İbrahim'in, Niğdeli Faruk'un, Antalyalı Hakan'ın, Gümüşhaneli Veysel'in gözyaşı var... O şampiyonlukta Trabzonspor yolunda can veren yiğitlerin ruhları var... O şampiyonlukta “Bizi bu sene de şampiyon yapmayacaklar” diyen Mustafa Çelik'in kalbi var... 


Nasıl vazgeçilir bu davadan? Nasıl terkedilir bu adalet yolculuğu? 
Vazgeçmek yok, terk etmek yok! İşte bu yüzden korkuyorlar... Bu yüzden Temmuz'un hala bitmediğini söylüyorlar. Bitecek mi sandınız? Tabi ki bitmeyecek. 
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Bu taraftara bu kart yakışır! 


Siz de hemen CardFinans Trabzonspor kredi kartına başvurun, takımınıza destek olun. 
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Nizamettin Amca, söyleşimize futbolla tanışma öykünüzü dinleyerek başlayalım mı? 


Ben futbolla tanıştığımda ortaokul öğrencisiydim. Bugün Kemerkaya”daki Anadolu Lisesi, bizim ortaokulumuzdu. 
Onun bahçesinde bulduğumuz küçük, yuvarlak taşlara vurarak top oynuyorduk; ama bir yandan ayakkabılarımızın ucu soyuluyor, eve gittiğimizde de bunun hesabını veriyorduk. Lise yıllarında demek ki kendimizi biraz ilerlettik ki Hayri (Gür) Hoca beni lise takımına seçti. 
Hayri Hoca Trabzon Lisesi”nde futbolu kuran, ilerleten ve yaşatan hocadır. 
Trabzon Lisesi de zamanında liglere iştirak ediyordu, mahalli ligde birkaç tane şampiyonluğu var üst üste. Amatör kulüpler bunu hazmedemeyince müracaat ettiler, liselileri mahalli ligden çıkarttılar. 
Liseler arası ayrı, kulüpler arası ayrı ligler kuruldu. 


Ben 1952'de İstanbul'a askeri tıbbiyeye gittim. Mesleğim diş hekimliğidir benim... 
Askeri tıbbiyede okurken 38 kişiydik ve bu 38 kişi arasından benim futbol tutkum herkes tarafından biliniyordu. Bir takım kurduk ve Beyazıt'ta eski bir bina bahçesinde yeniden top oynamaya başladık. Bir ara 100'e kadar çıktı askeri tıbbiyeli sayımız; dolayısıyla futbolcu kadromuz da genişledi. Fakülteler arası maçlarda hep derece yapar olduk. İstanbul Üniversitesi futbol takımı vardı ayrıca, bizim fakülteler arası müsabakaları takip ettiler ve askeri tıbbiyeden sekiz kişiyi üniversitenin takımına aldılar. Üniversite takımı da İstanbul'un amatör liglerine iştirak ediyor. Orda da futbol oynadık mezun olana kadar. 


Fakülte bitince Trabzon'a mı döndünüz hemen? 


Evet. 57'de mezun olduk ve geldik Trabzon'a. Muayenehane açtık ve çalışmaya başladık. Rahmetli Sabahattin 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Bizler yöneticiler olarak bugünkü profesyonel kadrodaki elemanlar gibi çalışırdık. Kulübün bütün gündemini takip eder, alınan kararları uygulardık. Günlük mesai veriyordum. Yeri geldiğinde muayenehanemi bırakıyor, kulübün işini asla geciktirmiyordum. 


Kundupoğlu, İstanbul'da üniversitede abimin devre arkadaşı, ama o fakülteyi bitirmeden Trabzon'a döndü ve Trabzon'da İdmanocağı'nın genel sekreteri oldu. Beni de biliyor tabi abimden dolayı. Onun ısrarıyla da İdmanocağı'nın antremanlarına çıkmaya başladım. Takımda hem kaptan, hem futbolcu, hem antrenör olan Sebahattin Canoğlu ile o dönemin en iyi futbolcularından İhsan Türkmen var. İki iyi arkadaş antrenmanda bir münakaşaya girdiler ve birtakım tatsızlıklar yaşandı. 
Ben bu durumdan çok ürktüm. Doğru gittim Sebahattin abiye. “Bana müsaade” dedim. Bu kadar yıllık arkadaşlar böyle oluyorsa, kim bilir ben bir yanlış yapsam bana neler yaparlar... 
“Ben devam etmem” dedim ve bıraktım futbolu. 


Biz sizi futbolcu olarak değil; daha çok yönetici kimliğinizle tanıyoruz. 
Futboldan bu kadar korktuktan sonra-kulüp yöneticisi olmaya nasıl karar verdiniz? 


Sebahattin Kundupoğlu yakamı bırakmadı. Futbolu bıraktım ama beni tarafsız göstererek aynı sene il hakem komitesine seçti. İki üç sene de hakem komitesinde görev yaptık. Ondan sonra 1964”te de yaptığı bir listeye aldı bizi. 
Süha Akçay, Nihat Özgür, Hasan 
Buğdaycıoğlu ve ben. Ben 1930 
doğumluyum. 34 yaşındaydım, Süha 23-24 yaşlarında. Nihat benim emsalim, Hasan ise benden bir iki yaş küçük. Ve yönetimden çıkarttıkları da senelerce İdmanocağı'nda futbol şube kaptanlığı yapmış tecrübeli dört tane isim. Ben onu hep şöyle yorumluyorum: “yenilenme”. 
Yani genç yöneticileri tezgahtan yetiştirme; bir tür usta-çırak ilişkisi. 
Ustaları çıkartıyor, çırakları alıyor ve bu çıraklardan usta yapıyor. Ve nitekim Süha Türkiye'deki sayılı genel kaptanlardan oldu. Ben hasbelkader -kendim demiyorum, öyle söylüyorlar- 


iyi bir genel sekreter oldum, iyi bir asbaşkanlık yaptım. Nihat birkaç sene devam etti; Hasan Buğdaycı ilk senenin sonunda bıraktı. Ekip yenileme ve devamlılık, bana göre cemiyetçiliğin değişmeyen formülü olmalı. 


Hangi yıllarda İdmanocağı'nda yöneticilik yaptınız? 


1964'ten Trabzonspor'un kurulduğu 1967'ye kadar. 


O zaman İdmanocağı'nın son Türkiye Şampiyonluğu”'nda ve hatta Beşiktaş? 
yendiği dönemde de yöneticiydiniz. O günlerle ilgili neler hatırlıyorsunuz? 


Tabi tabi... O anıları anlatırken o günün heyecanını tazelememek mümkün değil. 
Düşünün Anadolu'nun bir amatör takımı gidiyor, İstanbul”da Beşiktaşı yeniyor! Yer yerinden oynadı tabi. Ama İdmanocağı”nda değişmeyen bir prensip vardı: “İhtisasa hürmet.” Düşünün Sebahattin Canoğlu senelerce futbolcu, kaptan, antrenör. 
Rahmetli oldu, yerine Ahmet Suat geldi. 
Yine futbolcu, kaptan ve antrenör. Yönetim, futbol kadrosunun yalnız ihtiyaçlarına karışır; bir de sonuçlarını irdelerdi. Size Rıfat Dedeoğlu'yla Ahmet Suat” arasında geçen bir olayı anlatayım. Faruk Özak, Trabzonspor'un genç takımında başladı, dokuz yaşında. Sarı perçemli bir çocuk. 
Yaşıyla beraber futbol da büyüdü, gitti. 
İdmanocağı'nın A takım kadrosuna girdi. 
Ama maç kadrolarında Ahmet Suat ona kolay kolay yer vermiyor. Haydar Hafız”ın oğlu. Babası Trabzon'un namlı hocalarından. Kunduracılar Caddesi'nde Rıfat Dedeoğlu”nun mağazası var. Karşıda Trabzonsporlu üyelerin iş yerleri var. Onlar da Faruk'u çok seviyorlar, gidip geliyorlar Rıfat Dedeoğlu'na, “*Ya bu Ahmet Suat Faruk'a kancayı taktı, oynatmıyor” diyorlar. Bir maç öncesi Avni Aker'in önünde, Ahmet Suat”la beraber konuşuyoruz. 


Rıfat Dedeoğlu geldi, bir elini benim omuzuma koydu, bir elini Suat'ın omuzuna. 
“Kaptan başarılar dilerim, kadron nasıl?” 
Suat da kadroyu saydı, dedi ki “*Faruk'u neden oynatmıyorsun?” “Başkanım, Faruk”la benim stilim aynı, aynı stilde iki kişiyi bir arada düşünmüyorum. Ama istersen ben oynamayayım onu oynatayım. 
Kulüp başkanına bakın! Müdahaleci değil; o zamanlar böyle müzakereci, mütalaacı bir anlayış vardı. 


» 


Ben o maça maalesef gelmedim. 
Trabzon'dan radyodan takip ettik karşılaşmayı. 


Muhakkak, muhakkak... Uçakta bir badire atlatıyorlar ama onların bir de İstanbul'da bir macerası var. Pierre Lotti diye bir otelde 


kalıyorlar, Çemberlitaş civarında. 
Maçtan sonra Rıfat Dedeoğlu ve Kundupoğlu, demişler ki tutalım bir taksi, bir tur attıralım gençlere. Beş tane taksi çağırmışlar, dördüne futbolcular binmiş, beşinciye de yöneticiler. 
İdmanocağı bayrakları, Türk bayrakları Beyazıt'tan çıkmışlar, Beyoğlu, İstiklal Caddesi... O bayrakları gören millet selamlıyor, alkışlıyor futbolcuları... 
İstiklal Caddesi'nden geçerken de arabalara hücum etmişler. Müthiş bir sevgi seli... Sonra beşinci araba da geriden gidiyor, bakmışlar içlerinde yalnızca yöneticiler var; “Ya bunlar idareci” deyip dönmüşler geri. 


Evet... Zaten İdmanocaklı yöneticiler de futbolcularını el üstünde tutardı. 
İdmanocağı'nın şöyle bir yönü daha vardı, futbolcularını mümkün olduğu kadar iş sahibi yapıyordu. Özkan Kerimoğlu mesela... Liseyi bitirdi mi bilmiyorum, banka müdürü oldu. Akrep 


Celal; Celal Öztürkmen. O da ortaokulu bitirdiğini sanmıyorum, banka memuru oldu, şef oldu. Faruk Poyraz Fiskobirlik”te muhasebeci oldu. Kenan Aksıl belediyede başkan yardımcılığına kadar geldi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 


Yöneticilerin sosyal çevresini ve “İdmanocaklılık” etiketini kullanmak suretiyle. 


Trabzon'da futbol 1910”larda Rumlarla başladı. Türklerin o zaman futbol oynaması bir nevi yasak. Yine de bizim delikanlılar gizli gizli, külot pantolonlarla -külot pantolon dediğimiz; dizden aşağısı yapışık, dizden yukarısı dışarda yuvarlak görünümlü bir tür şalvar- başladılar futbola. Ve 1921'de federe olan kulüpler var, İdmanocağı var. İdmanyurdu var ki bilahare 1925 yılında isim ve renk değiştirerek İdmangücü olarak nam salmıştır. İdmanyurdu, İdmanocağı'nın kuruluşunda kadro dışı kalan, yani yönetime giremeyenlerin kurdukları bir kulüp olarak biliniyor. Rekabet o zaman başlamış yani. 


Ankara'da Ulvi Yenal'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda. Biz bu üçer kişilik heyet, kalktık yine oralara kadar gittik. 
Zaten bütün mesele renk meselesiydi. 
Onlar sarı kırmızıyı kabul etmiyor, biz sarı-kırmızıdan vazgeçmiyoruz. Ulvi Yenal başladı bizi tehdit etmeye. Eğer anlaşmazsanız ben tescili iptal edeceğim ve Trabzon'dan da takım almayacağım. Bu yumuşattı bizi tabi, Trabzon halkına da hesap veremeyiz çünkü böyle bir durumda. 
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Biraz yumuşayınca bir renk siz söyleyin bir renkte siz söyleyin. Bizim ekipten Hasan Ataç, koyu bordo, onlardan da Ahmet Yıldırım dedi ki açık mavi. Neden? 
Kırmızıya en yakın renk nedir bordo, yeşile en yakın renk nedir açık mavi. 
Renkleri kabul ettik; tamam mutabıkız. 
Peki nasıl olacak? Biz diyoruz ki Trabzonspor Gençlik Kulübü feshedilsin. 
İdmangücü, Martıspor, Karadenizgücü ve İdmanocağı birleşerek yeni bir kulüp kursun. İdmangüçlüler de diyor ki kurulmuş bir kulüp var; İdmanocağı bize iltihak etsin. Biz de bunu kabul etmiyoruz. 
Orada iş bozuluyor. Bu sefer Ulvi Yenal ayağa kalkıyor, ben sizle uğraşamam yeter bu kadar diyerek özel kalem müdürünü çağırıyor. Trabzon Valiliği'ne bu telgrafı çek diyor: “Trabzonspor Gençlik Kulübü'nün tescili feshedilmiştir.” Ve çıkıp gidiyor odadan. 


Hasan Ataç ayağa fırlıyor “Sayın Genel Müdürüm, İdmanocağı'nın tescilini emretmiyor musunuz?” Ulvi Yenal: “Siz Trabzonspor Gençlik Kulübü'nün tescilinin iptalini istediniz, tamam iptal ettik, bitti. Tescili talep etmediniz ki!” 
diyor ve gidiyor odadan. Biz de kös kös kalıyoruz. Orada komik bir hatıram var. 
Trabzonspor Gençlik, 1966-67 sezonu için Artvin?”de astsubay olan başçavuş Selahattin diye bir futbolcuyu transfer etmişti. Çocuk transferden önce İdmangücü yöneticilerine demiş ki “Ben astsubayım. Sonunda bir emekliliğim var, ben şimdi istifa edeceğim geleceğimi kaybederim.” İdmangüçlüler de çocuğu transfer etmek için söz veriyorlar ona, emekliliğini kazanana kadar kulüpten ayırmayacağız seni diye. Şimdi fesih böyle olunca, gazeteci Hasan Tahsin Yılmaz pat diye dedi ki “Ya şimdi başçavuş ne olacak?” Öyle bir gülüştük ki bütün o moral bozukluğu içinde... Sinirlerimiz bozuldu herhalde. Neyse, olayın ardından Trabzon'a geliyoruz uçakla. Havaalanına iniyoruz ki iki tane taksi bizi bekliyor. Biri bizi, diğeri Güçlüleri alıyor ve Vilayet'e gidiyoruz. Bir gittik herkes orada. Bir odada İdmanocaklılar, diğerinde İdmangüçlüler. Vali Celal Kaya Can bizi adamakıllı zorladı. İnanır mısın eski hükümet binasının karşısındaki sokak baştan sona insanla dolmuş. Herkes sonucu bekliyor heyecanla. Vali Bey açtı 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pencereyi, dedi ki “Sizi bu insanlara şikayet ederim, hatta teslim ederim. Ne yaparsanız yapın, korumam Sizi.” Orada artık tamam diyoruz. Renkler zaten Ankara'da belirlenmiş, o renklerle birleşmeye karar veriyoruz. Ve şekli şöyle değiştiriyoruz: Trabzonspor, bünyesinde Martıspor, Karadenizgücü ve İdmangücü kulüplerini ihtiva eden Trabzonspor Gençlik Kulübü'yle İdmanocağı'nın birleşmesiyle Bordo-Mavi renkler altında kurulmuştur. 


Benim anlattıklarımın hepsi yaşadıklarımdır. 20 tane yöneticiden üç tane kaldık; ama eğer sağ olsalardı 20'si de başka anlatırdı bu işi. Çünkü onlar sadece bizim yaşadıklarımızın onlara intikal ettirilişinden akıllarında kalanları, eğer unutmuşlarsa da kendi tamamladıkları şekilde yorumlarlardı. 
Ama ben ilk günden son güne kadar tüm süreci gün be gün yaşayan adamım. 


Evet ama onlar daha evvel. Doğrudan doğruya Birinci Lig'e almışlardı onları. 


Bizler bugünkü profesyonel kadroda çalışan elemanlar gibi çalışırdık yöneticiler olarak. 
Kulübün bütün gündemini takip eder, alınan kararları uygulardık. Günlük mesai veriyordum. Yeri geldiğinde muayenehanemi bırakıyor, kulübün işini asla geciktirmiyordum. Böyle çalıştım, benim görev anlayışım böyledir. Sonra bizde şöyle bir kural vardı: Kulübün kasasından yalnızca kafile başkanının masrafı karşılanırdı. 
Deplasman maçına gidecek olan diğer idareciler, uçak biletinden oteline tüm masrafını kendisi öderdi. 


İdmanocağı'nda değişmeyen bir prensip vardı: “İhtisasa hürmet.” 
Düşünün Sebahattin Canoğlu senelerce futbolcu, kaptan, antrenör. 
Rahmetli oldu, yerine Ahmet Suat geldi. Yine futbolcu, kaptan ve antrenör. 


O konularda pür dikkattik. Bir de bir kulüpte, bir kulübün yönetiminde devamlılık çok önemlidir. Az önce anlattığım İdmanocağı”ndaki usta-çırak meselesi... Biz öyle bir jenerasyonduk. O zaman da taraftarımız pek tahammüllü değildi; ancak o zamanın başarıları onları baskılıyordu. Biz de meslek edinmiştik yöneticiliği, varımız yoğumuzla Trabzonspor için koşturuyorduk. 


Bir şeyi merak ediyorum: Kendi bünyenizde çok değerli futbolcular yetiştiriyorsunuz, sonra o futbolcular ulusal piyasaya çıkıyorlar, popüler oluyorlar. Başka kulüpler bu futbolculara talip olurken siz yönetici olarak onları Trabzonspor'da tutmayı nasıl başarıyordunuz? 


Bir kere o delikanlıların hepsi ekonomik gücü olmayan ailelerin çocuklarıydı ve bu futbolcular arasında İstanbul'a gidenlerin dejenere olacağı korkusu da vardı, bu yaygın bir inanç idi. Biz o futbolculara şöyle derdik mesela: Şenol, oğlum, sana falan kulüp 5 milyon veriyor, biz 1,5 milyon. Ama sen İstanbul'a gidersen 


ev kiran şu kadar, diğerleri bu kadar. 
Alacak olduğun 5 milyonun 2.5 milyonu gitti zaten. Bir de sana takılıp seni yoldan çıkarırlarsa hayatından da oldun, bittin gittin. Biz bunu kullanıyorduk. Bir de İbrahim Cevahir İstanbul kulüplerini bir nevi ürkütüyordu, baskı altında tutuyordu. 
Çok enteresandır bizim Kadir Özcan, Kadir, Necati, Hüseyin bir kişi daha var, dört Trabzonlu milli takımdan dönüyorlar. 
Kadir'i Fenerbahçe kaçırdı. Aldı onu kampa. Kaçırdılar onu bastıracaklar imzayı, duyuyoruz tabi... İbrahim Cevahir açıyor Emin Cankurtaran'a telefon ve diyor ki “La Emin duyduğuma göre sizin o tesislerde bizum bi eniğumuz var, onu yarın kendi elinle getirip uçağa koyacaksın, Trabzon'a yollayacaksın, bana da havaalanından haber vereceksin.” O da ne diyorsa, diyor “Ula benim soyadım Cevahir?dir ha!” Kadir ertesi gün geliyor Trabzon'a... 


Trabzon'u İstanbul'da temsil eden güçlü isimler de var tabii. 


Çok değerli insanlarımız vardı... Bir de o başarılı olduğumuz yıllarda İstanbul'da bir Trabzonspor rüzgarı esiyordu zaten. 


Mesela bizim Süha'nın (Akçay) amcası, Müfit Akçay İstanbul'a yerleştiğinde arabasının plakasını değiştirmedi. 61 kaldı. 
O anlatıyordu; arabam her geçtiği yerde iltifat görüyor, girdiğim hiçbir yerde park sorunu yaşamıyorum. Trabzon ismi de Trabzonspor gibi güçlüydü o dönem. 


Kulübe nasıl gelir yaratıyordunuz? 


Maç gelirleri ilk sırada geliyor. Bir ara, sinemalarda bilet başına 25 kuruş, Fiskobirlik*ten fındık kabuğunun çuvalına 5-10 kuruş koymuştuk. Karayollarındaki memurların maaşlarından bir miktar kesiliyordu bizim için. Sigara ve çay sonra... 
Bak bu enteresan; Samsun 216 diye çok güzel bir sigara vardı o sene, bizim bir arkadaşımız Tekel*de genel müdür yardımcısı. Bir fabrikanın da müdürü. Bize 
bir Trabzonspor sigarası yaptı, ama 216 
kalitesinde. 216 sigarasını Trabzonspor amblemiyle çıkardılar yani, sonra çay yaptılar; Trabzonspor çayı... Bir de maç bileti alırdık bölgeden, teberru satardık. 


Teberru yapınca karaborsa riski daha fazla olmaz mı? 


Karaborsayı kulüp yapıyordu işte! Biz teberru diyorduk, ama aslında o karaborsa. 


Şundan dolayı soruyorum. O dönemin gazetelerinde, biletlerin karaborsaya düşmesinden duyulan rahatsızlık yazılıyor; gazeteciler çok tepkili. 


Öyle ama ne yapalım; elimiz mahkum... 
Kulübe gelir getirmenin tüm yollarını deniyorduk; Ali Özbak Azer Benli, Zihni Dihkan, Edip Kutay, Faruk Poyraz gibi gönüllülerden kurulu bir ekibimiz vardı. Bu insanlar mesleklerini, zenginliklerini, sosyal statülerini bir kenara bırakıp gönüllü olarak sigara ve çay paketlerini filelere koyar omuzlarına atarlar, stadın dışında bunları satarlardı. O günler Trabzonspor'un hem çileli hem de başarılı günleriydi. 


Çile olmadan da başarı gelmiyor zaten. 


Yok, aksi mümkün değil. 
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| İdmanocağı Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Trabzonspor Kulübü 20 
Kurucusundan Biri ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı 

Genel Sekreter 

Genel Sekreter 

Genel Sekreter 

Genel Sekreter 

2 .Başkan 

2. Başkan 

Genel Sekreter * 2. Başkan 

Asbaşkan 

Sicil Kurulu Başkanı 

Divan Başkanı 


Dedem Nizamettin Algan için çocukları; yani annemler evde çok katı, kuralcı bir insan olduğunu söylerler. Ama sanıyorum torunlarına kıymadığından olsa gerek, biz o sert tavrı çok görmedik. Dedemi ağır, disiplinli, çalışmayı çok seven, üşengeçlik ve tembellikten nefret eden bir insan olarak tarif edebilirim ben. Bir de sakindir genelde. Düşünün, maç izlerken gol olduğu zaman bile “Gol!!!” diye ayakta sevindiğini görmedim. O birazcık da eskiden yönetici koltuğunda maç seyretmiş olmanın verdiği ağırlıkla da alakalı, duygularını çok belli etmez. 


Onun Trabzonspor sevgisi bir başkadır. 
Trabzonspor, bütün ailesinin önünde durur. 
Yaşı şu an 88 olmasına rağmen her hafta kulübe gelir, sağlığından bile ön planda tutmuştur. Diş hekimliğini erken yaşta bırakmış, yöneticiliği mesleğinin de önüne geçmiş. Kendi ifadesiyle evladı gibi 


gördüğü bir kulüp Trabzonspor. Bir yaşam biçimi onun için. 


Seneler önce kuzenimi istemeye geldikleri akşam, Trabzonspor Bursaspor Süper Kupa Finali vardı. Karşı tarafın büyüğü tam söze girecek, dedem televizyonun sesini açıyor ki lafa başlamayın maçı seyrediyorum diye. 
Dayanamayıp en sonunda “ Ya şu kupayı bir alalım da ondan sonra konuşalım” deyiverdi. 


O dönemin yöneticileri de dedem gibiymiş. 
Kendi hayatlarından feragat eden insanlar... Ve kendi içlerinde de müthiş bir uyum olduğunu anlatırdı dedem. Mesela maç sonrasında röportaj vermemek gibi çok ilginç bir kuralları var. Örneğin pazar günü oynadıkları maçtan sonra ilk açıklamayı salı günü yapıyorlar, çünkü maçın heyecanıyla fevri bir açıklama yapıp geri dönülmez bir yola girmek istemiyorlar. 
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Şamil Başkan'ın gecenin üçünde “Nizamettin abi, beni çok sıkıştırıyorlar şu konuda bir şey söylemem lazım, ne söyleyeyim?” diye sormak için dedemi aradığı anlatılır. Düşünün ki başkan yöneticiyi arıyor, tek başına hareket etmemek için. 


Bahçeşehir Üniversitesi'nde “Trabzonsporlular Kulübü'nü kurduğum sene dedem Divan Kurulu başkanlığını bırakmıştı. Beni arayıp heyecanla “Bir Nizamettin bıraktı, bir Nizamettin başladı” demişti. Ben Trabzonspor'la ilgili heyecanımı hep o cümleden alırım. 


Giovane G. 
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larihin lanıklığında 
Rus Işgali, Muhacirlik ve Kurtuluş 


Trabzonumuzun Rus işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, işgalin gerçeklerini ve muhacirlik dramını KTU Oğretim Görevlisi Veysel Usta yazdı. 
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rapça bir sözcük olan işgal, Türkçe sözlükte “bir yeri zorla ele geçirme” anlamına gelmektedir. 


Bu aynı zamanda tam yüz iki yıl önce bu topraklarda yaşanan gerçekliğin de adıdır. 


Sanayi Devrimi'ni tamamlayan dönemin Avrupa devletleri arasında 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren kıyasıya bir sömürgecilik mücadelesi başlamıştı. Bir yanda İngiltere, Fransa ve Rusya, öte yanda Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya aralarında ittifaklar oluşturarak çıkacak savaş için silahlanma yarışı içine girmişlerdi. Bu devletlerin birbirleriyle mücadelesinin asıl hedefi, yaklaşık yüz yıldan beri ayakta durma çabası içindeki Osmanlı coğrafyasına sahip olmaktı. 
Beklenen kıvılcım, Avusturya-Macaristan prensinin 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle alevlenmişti. Beklenen an gelmiş, küresel paylaşım savaşı başlamıştı. 


Osmanlı Devleti, bu büyük savaşın başlamasından kısa bir süre önce yaşadığı Balkan Savaşı'nda hezimete uğramış, Balkanlardan çekilmek zorunda kalmıştı. 
Batısında ve kuzeyinde yaşanan bu büyük yangından korunmak için başlangıçta tarafsız kalmak isteyen Osmanlı Devleti, asıl hedefin kendisi olduğunun farkındaydı. Daha savaşın başında İtilaf Devletlerinin (İngiltere, Fransa, Rusya ve bir süre sonra İtalya) Osmanlı coğrafyasını kendi aralarında paylaştıklarını biliyordu. Bu durumda varlığını koruyabilmek için İttifak Devletlerinin (Almanya, Avusturya-Macaristan) yanında yer almaktan başka çare bulamamıştı. 


Alman Amiral Şoson komutasındaki Osmanlı donanması 29 Ekim 1914”te Rusya'nın Sivastopol, Odesa, Kefe ve Novorosisk limanlarını bombalamış ve iki Rus ve bir Fransız gemisini batırmıştı. 
Bunun üzerine 3 Kasım'da Rusya, 5 
Kasım'da ise İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmişti. Buna karşın Osmanlı Devleti de 11 Kasım 1914”te karşı tarafa savaş açmış, üç gün sonra da 
14 Kasım'da Padişah V. Mehmet Reşat 
tarafından cihad-ı ekber ilan edilmişti. 


Arapça bir sözcük olan işgal, Türkçe sözlükte “bir yeri zorla ele geçirme” anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda 


tam yüz iki yıl önce bu topraklarda yaşanan gerçekliğin de adıdır. 


Sanayi Devrimi'ni tamamlayan dönemin Avrupa devletleri arasında 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren kıyasıya bir sömürgecilik mücadelesi başlamıştı. Bir yanda İngiltere, Fransa ve Rusya, öte yanda Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya aralarında ittifaklar oluşturarak çıkacak savaş için silahlanma yarışı içine girmişlerdi. Bu devletlerin birbirleriyle mücadelesinin asıl hedefi, yaklaşık yüz yıldan beri ayakta durma çabası içindeki Osmanlı coğrafyasına sahip olmaktı. 
Beklenen kıvılcım, Avusturya-Macaristan prensinin 28 Haziran 1914'te Saraybosna*da bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle alevlenmişti. Beklenen an gelmiş, küresel paylaşım savaşı başlamıştı. 


Osmanlı Devleti, bu büyük savaşın başlamasından kısa bir süre önce yaşadığı Balkan Savaşı'nda hezimete uğramış, Balkanlardan çekilmek zorunda kalmıştı. 
Batısında ve kuzeyinde yaşanan bu büyük yangından korunmak için başlangıçta tarafsız kalmak isteyen Osmanlı Devleti, asıl hedefin kendisi olduğunun farkındaydı. Daha savaşın başında İtilaf Devletlerinin (İngiltere, Fransa, Rusya ve bir süre sonra İtalya) Osmanlı coğrafyasını kendi aralarında paylaştıklarını biliyordu. 
Bu durumda varlığını koruyabilmek için İttifak Devletlerinin (Almanya, Avusturya-Macaristan) yanında yer almaktan başka çare bulamamıştı. 


Alman Amiral Şoson komutasındaki Osmanlı donanması 29 Ekim 1914”te Rusya'nın Sivastopol, Odesa, Kefe ve Novorosisk limanlarını bombalamış ve iki Rus ve bir Fransız gemisini batırmıştı. 
Bunun üzerine 3 Kasım'da Rusya, 5 
Kasım'da ise İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmişti. Buna karşın Osmanlı Devleti de 11 Kasım 1914/”te karşı 
tarafa savaş açmış, üç gün sonra da 14 
Kasım'da Padişah V. Mehmet Reşat tarafından cihad-ı ekber ilan edilmişti. 


Osmanlı ordusu ilk çatışmaya, Doğu Bayezid'in kuzeyinden sınırı geçen Ruslarla 31 Ekim 1914'te girmiş ve böylece Kafkas Cephesi mücadelesi başlamıştı. Osmanlı Devleti'nin seferberlik planına göre Kafkas Cephesi'ne daha çok Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinden asker sevk edilmişti. Kış 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şartlarının elverişsizliği ve ulaşım imkânlarının yetersizliği nedeniyle daha Sarıkamış bölgesine ulaşılamadan büyük kayıplar yaşanmaya başlamıştı. Cepheye İstanbul'dan gönderilen lojistik yardımlar, Rus donanmasının Karadeniz'deki 


ablukası nedeniyle ciddi aksaklıklara uğruyordu. Bütün bu olumsuzluklar, tarihe Sarıkamış Faciası olarak geçen ve sayıları on binlerle ifade edilen Mehmetçiğin şehadetine neden olmuştu. 
Şehit olanların önemli bir kısmı da Trabzon ve havalisinden cepheye giden askerlerdi. 


Sarıkamış faciası nedeniyle 3. Ordu'nun askeri gücünün büyük bir kısmını kaybetmesi Rus ordusunun Doğu Anadolu'ya girmesini kolaylaştırmıştı. Bu durum 93 Harbi'nde büyük mücadelelere sahne olan Erzurum üzerindeki Rus baskısını artırdığı gibi Doğu Karadeniz kıyıları halkını da endişeye sevk etmişti. 
Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlayan İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin 1916 yılı başında Çanakkale'den çekilmeleri üzerine Türk Genelkurmayı tarafından bu cephede görev yapan Türk askerlerin bir kısmının 3. Ordu'yu güçlendirmek için doğuya gönderilmesi kararı alınmıştı. 
Takviye kuvvetlerinin cepheye ulaşmasından önce yeni bir harekata başlayan Rus ordusu 16 Şubat'ta Erzurum'u işgal etmişti. Öte yandan Doğu Karadeniz bölgesine yönelen Rus ordusu, 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donanmasının ateş üstünlüğünü de arkasına alarak Hopa-Arhavi yönünden ilerleyerek 7 Şubat 1916”da Ardeşen'i işgal etmişti. Bu sırada Lazistan Havalisi Kumandanı olarak görev yapan Avni Paşa, Rus ilerlemesini durdurabilmek için az sayıdaki askeri birlikleriyle mücadele ediyordu. Büyükdere - Fırtına Deresi hattının batısında oluşturulan Türk savunma mevzisi, Rus donanmasına mensup gemilerden yapılan top atışlarıyla tahrip ediliyor, bu durumdan yararlanan 
Rus birlikleri batıya doğru ilerliyordu. 8 
Mart'ta Rize'nin işgale uğraması, Rus ordusuna, çok sayıda askeri karaya çıkarma ve kara birliklerini güçlendirme imkânı sağlamıştı. Böylece Türk kuvvetlerinin sayıca dört-beş katı askere ulaşan Rus kuvvetleri, aynı zamanda silah ve cephane açısından da oldukça güçlü bir konuma ulaşmıştı. Bu durum, savaşın sevk ve idare edildiği Trabzon vilayetini de işgal tehdidi altına almış, Vali Cemal Azmi Bey vilayet yönetimini Ordu kazasına taşımaya karar vermişti. Ancak taşınma hazırlıklarının tamamlanabilmesi için belli bir süreye ihtiyaç vardı. Bu sürenin kazanılması için Baltacı Deresi'nin batısında yeni bir Türk savunma hattı oluşturulmuştu. Asker sayısının oldukça azalması nedeniyle bu savunma hattında Of havalisinin köylerinden çok sayıda gönüllü de yer almıştı. Öyle ki vatan topraklarının işgale uğramasını önlemek için siperlerde 


savunma yapan gönüllülere Of köylerinin kadınları tarafından evlerden yemek taşınmaya başlanmıştı. Hatta, bir süre sonra kocaları şehit olan Oflu kadınlar yemek taşımaktan vazgeçerek siperlere girip savunma yapmaya başlamışlardı. Trabzon valiliği de cepheye gereken desteği vermiş, Trabzon hapishanesindeki hükümlüler de düşmanla çarpışma izni alarak milli bir müfreze halinde Baltacı savunmasına katılmıştı. Burada yaşanan ve çok sayıda şehit verdiğimiz kanlı çarpışmalar neticesinde Rus ordusunun ilerleyişi yaklaşık onbeş gün süreyle durdurulmuştu. Bu süreyi değerlendiren Trabzon valiliği gerekli hazırlıklarını tamamlayarak 15-16 Nisan 
1916 tarihinde vilayet idaresini Ordu 
kazasına taşımıştı. Bütün fedakârlıklara ve direnişe rağmen Of, 26 Mart 1916'da Rusların eline geçmiş, batıya çekilen Türk savunma birlikleri yeni savunma hattını Araklı Karadere'de oluşturmuştu. Burada da verilen cansiperane direnişe rağmen asker sayısı açısından üç kat, silah ve cephane açısından ise kıyas edilemeyecek kadar üstün durumda olan Rus birlikleri bu savunma hattını da geri çekilmeye zorlayarak Trabzon'a doğru ilerlemesini sürdürmüştü. 
16 Nisan'da karargâhını Şana'da kuran Rus 
ordusu, Trabzon'a girmek için birliklerini takviye etmeye başlamıştı. Bu sırada Trabzon vilayet idaresinin kenti terk ederek Ordu'ya taşınmasını fırsat bilen ve aralarında Amerika'nın Trabzon başkonsolosu Heizer'in de bulunduğu Rumlardan oluşan bir heyet Rus ordusu komutanı General Lyahow'a giderek herhangi bir direniş yaşanmadan şehre girebilecekleri haberini vermişlerdi. Bunun üzerine 18 Nisan günü Erzurum Caddesi'nden şehre giren Rus ordusu, ayrılıkçı Rumlar ve Ermeniler tarafından coşkuyla karşılanmıştı. 
Karşılayıcılar arasında bulunan Trabzon Rumlarının ruhani lideri Hrisantos, işgal kuvvetleri komutanı General Liyahov'u dini bir törenle kutsamıştı. 


İnsanlık Dramı: Muhacirlik 


Erzurum'un Rus işgaline uğramasından sonra bu bölgeden Doğu Karadeniz'e doğru yola çıkan muhacirler, Şubat-Mart 1916'da Trabzon havalisine ulaşmıştı. Trabzon valiliği bir yandan cephede Rus ilerlemesinin durdurulması için bütün imkânlarını kullanmaya çalışırken öte yandan doğu illerinden gelen binlerce muhacirin barınması için de çaba sarf ediyordu. 


Ancak Trabzon'un da Rus işgali tehdidi yaşaması nedeniyle vilayet yönetiminin taşınma kararı alması, Rize ve Trabzon halkının da muhacirliğe çıkması sonucunu doğurmuştu. 


Savaşacak durumda bulunan yöre halkının savunma hatlarında görev alması nedeniyle muhacirlik hazırlıkları yaşlı erkeklere ve kadınlara kalmıştı. Devlet memurları ve ekonomik imkânları iyi olan aileler, bulabildikleri kayıklara yükledikleri bazı eşyalarıyla Rus donanmasının bombalama tehdidi altında batıya doğru yola çıkmışlardı. Kıyıya yakın şekilde ilerleyen kayıklar zaman zaman Rus bombardımanına uğruyor ve yaşamlarını yitiriyorlardı. Karadan gidenlerin durumları ise içler acısıydı. Belli bir süreliğine de olsa beraberindekilerin yaşamlarını sürdürmeye yetecek kadar eşya ve yiyeceği sırtlarına alan kadınlar, patika yollardan veya kestirme güzergâhlardan yola çıkarak bir an evvel işgal tehdidi yaşanmayan yörelere ulaşmaya çalışıyorlardı. Yalın ayak ve yarı çıplak bir şekilde başlayan ve sonu bilinmeyen bu yolculuk birkaç günlük yürüyüşten sonra insanı canından bezdirecek bir hal almaya başlamıştı. Öyle ki kimi anneler büyüklerinden habersiz olarak taşınması imkânsız hale gelen bebeklerini 1ssız yerlerde terk etmek zorunda kalıyor, vicdanları buna elvermeyen bazı anneler ise yaşamlarına son veriyorlardı. Bin bir çile içinde Harşit Nehri'ne varanları ise başka bir çile bekliyordu. Havaların ısınmaya başlaması nedeniyle eriyen karların sularıyla geçit vermez bir hal alan Harşit'i geçmek için yola çıkanlardan birçoğu nehir sularına kapılarak yaşamlarını yitirmişti. Öte yandan muhacir kafilelerini geri çevirmek için Harşit Nehri açıklarında demirleyen Rus gemilerinden yapılan top atışları da çok sayıda sivilin ölümüne neden olmuştu.Bütün bu zorluklarla baş edip genişletilmesine ve üretimin artırılmasına çaba sarf ediyordu. Özellikle patates ekimini özendirmek amacıyla muhacirlere tohumluklar temin etmişti. Böylelikle en azından muhacirlerin günlük yaşamlarını sürdürmelerine yetecek bir besin kaynağı sağlamaya çalışıyordu. Rus bombardımanları ve işgalinden canını kurtarmayı başaran muhacirler zaman içinde iç bölgelere ve batı illerine yönelmişlerdi. Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat ve Ankara'ya gidenlerin yanı sıra 


Rus Ordusuna giden heyet 


Zonguldak, Sakarya ve İzmit'e de çok sayıda muhacir kafileleri ulaşmıştı. 


Harşit”i geçenler yaşadıkları için şükrediyorlardı. Ancak onlar için hayatın asıl zorluğu belki de bundan sonra başlıyordu. Zira 1916 yılının Nisan-Mayıs aylarında sadece Tirebolu”da biriken muhacir sayısı on binlerle ifade ediliyordu. 
Bir yandan Rus ilerlemesine karşı bütün imkânsızlıklara rağmen savaş sürdürülürken öte yandan bu kadar insanın barınması, 


Rüya Gibi Bir Haber: Kurtuluş 


Birinci Dünya Savaşı'nda hem Orta Avrupa'da, hem de Anadolu'da savaşan Rus Çarlığında 1917 yılının Şubat ayında yönetime karşı bir isyan girişimi gerçekleşmişti. Bu sürecin ikinci halkası, Ekim ayında Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesiydi. Bolşevik iktidar savaştan çekilme kararı almış ve 18 Aralık 1917?de Osmanlı Devleti ile Bolşevik Rusya yönetimi arasında Erzincan Mütarekesi imzalanarak savaşa son verilmişti. Trabzon havalisindeki Rus ordusu içinde isyan başlamış, askeri hiyerarşi kaybolmuştu. Bu durumu fırsat bilen Ermeni ve Rum çeteleri savunmasız Türk köylerine saldırıda bulunmaya başlamışlardı. Harşit Nehri'nin batısında bulunan Vehip Paşa komutasındaki III. Ordu kuvvetleri, Türklere yönelik saldırıları önlemek üzere 


12 Şubat 1918”de doğuya doğru harekâtın 
başlatılmasına karar vermişti. 14 Şubat'ta Görele, 15 Şubat”ta Vakfıkebir, 18 Şubat'ta Akçaabat ve 24 Şubat'ta Trabzon yeniden Türk ordusunun kontrolüne girmişti. 


Trabzon'un düşman işgalinden kurtulduğunu haber alan muhacirler, evlerine geri dönebilmek için çare aramaya başlamışlardı. Sahil güzergâhında bulunanlar hükümetin sağladığı gemilerle veya kendi imkânlarıyla deniz yoluyla Trabzon'a dönmüşlerdi. İç kesimlerde bulunanlar ise yine yaya olarak geri dönmek durumundaydı. Salgın hastalıklar, açlık ve soğuk gibi nedenlerle aile bireylerinin bir kısmını yollarda, bir kısmını iskân edildikleri yerlerde bırakmak zorunda kalan muhacirler, bir an evvel terk ettikleri evlerine ve topraklarına kavuşmak için gün saymaya başlamışlardı. Türlü çileyi aşmayı başarıp karadan Trabzon'a ulaşabilenler, denizden karaya ayak çıktıklarında ilk iş olarak toprağa kapanıp onu sevinç gözyaşlarıyla ıslatıncaya kadar öpüyor; yurduna, sancağına kavuşmak bahtiyarlığına erdiği için Allah'ına hamd ve şükür ediyordu. 


Ne var ki Rus ordularının terk ettiği Trabzon'da muhacirleri açlık, sefalet ve salgın hastalıklar bekliyordu. 
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Veysel Usta O) 


Türkiye Cumhuriyeti 


ve 


Yazı: SEVECEN TUNÇ 


üze sözcüğünün eski 
Yunanca'da kelime karşılığı, “Bilimler Tapınağı” demek. 


Uygarlıkların düşünsel ve sanatsal yaratılarına ev sahipliği yapar müzeler. 
Tarihi birikimi köklü ve zengin kentlerden de “müzecilik” bilincinin yüksek olması beklenir. Çünkü bu kentler, gelecek kuşaklara aktarılacak önemli bir mirasa sahiptir. 


Kent müzeleri, modem şehir yaşamı içinde kent insanına geçmişini tanıtma ve kentlilik bilinci kazandırma noktasında anlamlı bir işlev taşımaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Tarihi Kentler Birliği'nin, Çekül (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) ile beraber bu konuya ilişkin verdiği seminer ve eğitimler, “Tarihi Kentler Birliği'nin bir üyesi olan Trabzon Belediyesi için de teşvik edici oldu. Çok katmanlı bir tarihe sahip olan Trabzon'a bir kent müzesi kazandırılması noktasında Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir - Belediye Başkanlığı, Tarihi Kentler Birliği © ve Çekül ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin attığı ortak adımların < sonucu olarak “Trabzon Şehir Müzesi” - projesi düzenlendi ve nihayetinde projenin hayata geçirilmesi, Oltan Vakfı'nın sponsorluğu ile gerçekleşti. 


Trabzon Şehir Müzesi, geçen sene Trabzon 
için yine çok önemli tarihi bir günde, 24 
Şubat'ta hizmete açıldı ve müze açılışından bu yana geçen bir yıl içinde tam 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Özellikle Trabzon ve çevre illerden birçok okul 

© öğrencisinin ziyaret ettiği müze, çocukların yalnızca tarihle tanışması değil; kent bilinci ” kazanması noktasında da büyük önem 

/ 


wentisel «M wee ime o el 


rabzon 
»Şehir Müzesi 


Trabzon Şehir Müzesi, geçen sene Trabzon için yine çok önemli tarihi bir günde 24 Şubat'ta hizmete açıldı ve müze açılışından bu yana geçen bir yıl içinde tam 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 


Fotoğraf: ÖMÜR AVCI 


taşıyor. Yabancı turistlerin ilgisini çeken müzede Türkçe, İngilizce, Arapça, Gürcüce ve Rusça”dan oluşan beş dil seçeneği ile sesli rehber uygulaması bulunuyor. Müze, kent 
merkezindeki Maraş Caddesi'nde, 1963 
yılında Merkez Bankası olarak inşa edilen binada hizmet vermekte. Üç kattan oluşan müzenin giriş katında Trabzon kentinin kronolojik tarihi anlatılıyor. Üst ve alt katlar ise şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına dair bilgi edinmemiz için tasarlanmış durumda. Kısa bir müze gezisi ile Trabzon'un geçmişten günümüze sosyal yaşamını; gelenek ve göreneklerini, siyasi tarihini, yayla ve mutfak kültürünü ve daha pek çok farklı kesitini “gözlemleme” ve “anlama? şansını yakalıyorsunuz. Müzenin içerisinde her katta bulunan görevliler de geziler sırasında sizlere eşlik ederek, kendilerine yönelttiğiniz soruları samimiyetle yanıtlayarak, merak ettiğiniz alanda daha fazla bilgi edinebilmenizi sağlıyor. 


Müze ile ilgili enteresan bir başka konu da sergilenen materyallerin tamamının Trabzon halkı tarafından müzeye bağışlanmış olması. 
Bu “bağış toplama” süreci müze için hala devam ediyor. Trabzon halkına yaşadığı şehri; kültür birikimi ve çeşitliliğini gösterme noktasında anlamlı olabilecek her şey “Trabzon'a ait somut miras? kategorisine dahil ediliyor ve müzede sergilenebiliyor... 
Müzede, ülkemizin ilk resimli mizah dergisi olarak bilinen Kahkaha”dan ünlü Sümer Sineması'nın film makinesine, Ali Başçavuş”un İstiklal Madalyası”ndan Beşikdüzü”nün tarihi topuzlu kantarlarına kadar pek çok farklı materyal yer alıyor. 
Çeyiz sandıkları; gelinlikler, ahşap ve deri işçilikler, altın-gümüş işleri, beşikler... 
Trabzon'un yüzyıllardır ticaretle haşır neşir 


bır asım 


bir liman kenti olmasından dolayı müzede yer alan el sanatlarına yönelik ürünler de oldukça zengin bir çeşitlilik arz ediyor. 


Trabzon iline özgü horon; kolbastı, efsaneler; giyim kuşam da müze ziyaretçilerine gösteriliyor. Trabzon'un sanatçı yetiştirme konusundaki başarısı sanatçı listelerinin bulunduğu kiosklarda ortaya konurken, kioskların yanındaki vitrinlerde sanatçıların şahsi eserlerine yer veriliyor. Tüm bunların yanı sıra Trabzon Şehir Müzesi?nde Trabzonspor'a ait özel bir köşe bulunuyor! 


Müzenin banka döneminden kalma kasa dairesi, geniş bir arşiv-konservasyon alanı ve diğer kent müzelerinde rastlamadığımız bir sözlü tarih kayıt stüdyosu olarak değerlendirilmiş. Bu odada müzeye ürünlerini bağışlayan tedarikçilerin getirdikleri eserlere ilişkin paylaştıkları bilgi ve aileleri ile ilgili hikayeleri dinleniyor. Bu sözlü tarih çalışması ile yeni proje ve sergilerde kullanılabilecek anlamlı bir arşiv oluşturulurken, bir yandan da şehrin hafızası kayıt altına alınıyor. 


Müze, şehrin geçmişi ile bugününü birbirine taşıyan bir köprü görevi üstlenmiş durumda. 
Müzede yer alan her malzeme ayrı bir yaşanmışlığı; şehir halkına ait farklı bir hikâyenin izlerini taşıyor. Trabzon Şehir Müzesi'nin kapıları ise Pazartesi günleri hariç hep açık. Müze, tüm Trabzonluları, Trabzonseverleri ve tabi ki Trabzonsporluları farklı bir müze deneyimi için kapısından içeri davet ediyor! 


© 


(e) 


k 


43 
Trabzon Şehir Müzesi (6 


Mi 44 bi 


1461 TRABZON'UN GELECEK VAAT EDEN GENÇ OYUNGUSU 
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Röportaj: ERGİN ZİHNİ 


Ali Han Tunçer kimdir? Kendini ve aileni tanıtır mısın? p YE 


1995 yılında İstanbul'da doğdum. Ancak aslen Trabzonluyum ve ! i 
Trabzon'da yaşıyorum. Üç kardeşiz. En büyükleri benim. Ge 


Futbola olan ilgin nasıl başladı ve futbolcu olman için ilk kim elinden tuttu? 


Daha beş yaşındayken kendi evimizde sürekli top oynuyordum. 
Yedi yaşına geldiğimde ise babam kolumdan tutarak Trabzon Amatör Küme takımlarından İdmangücü'ne yazdırmaya götürdü. 
Ancak yaşım çok küçük olduğu için İdmangücü beni kabul etmedi. Buna o zamanlar çok üzülmüştüm. Buna rağmen İdmangücü ile idmanlara bir yıl çıkmıştım. Sekiz yaşına geldiğimde ise Trabzonspor'un okulda yaptığı seçmelere katıldım ve beğenildim. Böylelikle futbol hayatım başlamış oldu. 


Trabzonspor alt yapısında kaç yıl oynadın ve kaç yıldır 1461 
Trabzon'dasın? 


2002 yılında Trabzonspor altyapısında futbol oynamaya 
başladım. Burada ilk lisansım 2008 yılında çıktı. Beş yıl Trabzonspor altyapısında lisanslı oynadıktan sonra 2013 yılında profesyonel oldum. Daha sonra kiralık olarak 1461 Trabzon'a geldim. Burada ise dört yıl forma giydikten sonra devre arasında tekrar kiralık olarak Erzincanspor'a gittim. Burada iyi bir sezon geçirdikten sonra yeniden 1461 Trabzon'a geri döndüm. Ve şimdi 
1461 Trabzon'da forma giyiyorum. 


(6 İ AikanTnçer N : 


Diğer takımlara oranla 1461 Trabzon'dan biraz bahseder misin? 


1461 Trabzon'u diğer takımlardan ayıran en büyük özellik Trabzonspor. 
Önümüzde birçok örneği mevcut. Bize hedef koyma açısından, geleceğimizi planlama açısından 1461 Trabzon çok büyük bir önem taşıyor. 


Bir forvet oyuncusu olarak maçtan önce gol atacağını hissediyor musun? 1461 Trabzon'da kaç golün var? 


Her maça gol atacakmış ya da attıracakmış gibi hissederek çıkıyorum. Özel bir uğurum yok. Annemin duasına çok güveniyorum. Bazı maçlardan önce 

bana gol atacağımı söylüyor. Genellikle de söyledikleri doğru çıkıyor. 1461 
Trabzon'da bu sezon 16 lig maçında 4 gol kaydettim. 


Genç oyuncular için büyük tehlikelerden birisi ayakların yerden kesilmesidir. Geçmişte çok yetenekli olup da çabuk kaybolan çok sayıda yıldız adayını gördük. Sen bu örneklerden kendine bir ders çıkartıyor musun? 


Si Bu zamana kadar takımdaki abilerimiz sağ olsunlar bize çok sahip çıkıyor ve / nasihatler veriyor. Dediğiniz gibi geçmiş örnekleri de hatırlatarak bize yol gösteriyor, sürekli çalışmamızı ve tevazuu elden bırakmamamızı o — öğütlüyorlar. Ben de bu sözleri aklımda tutuyor ve yolumu da bu doğrultuda ; çizmeye çalışıyorum. Üçüncü Lig'de forma giyiyorum ama henüz yolun başında bir oyuncu olduğumu, önümde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe J bulunduğunu biliyorum ve hayatıma, davranışlarıma buna göre YÖN. —r 
| # veriyorum. e smmm 


>. Bugün dünya yıldızı olarak gösterilen oyuncular bile eksikleri “olduğunu söyleyerek tamamlayıcı çalışmalar yapıyor. Sen bu konuda kendi muhasebeni yapıyor musun? Şu konuda eksiklerim var, tamamlamam gerekiyor diye düşünüyor musun? 


Günümüz futbolunda takım savunması en öndeki oyuncudan başlıyor. Bu anlamda çok koşan ve rakibi bozan bir santrfor olmamı hocalarım çok beğeniyor. Diğer yandan hareketli bir oyuncu olduğum için topla buluşacak İ boş alanları bulabiliyorum. Hava toplarında eksikliğim olduğunu 

“4. düşünüyorum. Bazen de çok şey yapmak isteyip, yapmam gereken basit j işleri yapamadığımı görüyorum. Zamanla bunu düzelteceğime inanıyorum. 


Çok yönlü bir oyuncusun ve farklı mevkilerde oynayabiliyorsun? 
Sen kendini en rahat nerede hissediyorsun? 


Kendimi en rahat hissettiğim mevki sol kanat. Bunun dışında sağ kanat, forvet ve forvet arkasında oynayabiliyorum. Mevki seçmek veya ayırt etmem gibi hakkı kendimde'tanımıyorum. Futbolcuysam görev nerede veriliyorsa orada elimden geleni yapmam gerekiyor. Gerisi hocamızın kararına EN 


Milli Takıma ilk olarak U19 düzeyinde davet edilmişsin. Milli UT Takımlara çağrıldığında ne hissetmiştin? 


Bir önceki aday kadro açıklanacağı zaman çok bekliyordum. Telefonun başında aday kadronun açıklanması ve beni aramalarını çok bekledim. Aday Di v Hs “© kadro açıklandığında-hemen annemi çağırmıştım ve yukarıdan aşağı doğru / R tek isimlere bakmıştık. İsmimi göremeyince çok üzülmüştüm. Annem beni teselli etmişti. Bir gün antrenmandan çıkıp soyunma odasına “geldiğimde arkadaşlarım bana milli takıma seçildiğimi söylemişti. Hemen - kontrol ettim ve o listede adımı gördüm. İlk işim aileme haber vermek oldu. 
Heyecanla kampa gi eceğimiz günü beklemeye başlamıştım. 
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Ali Han Tunçer (6) 


Takım içinde tecrübeli oyuncularla ilişkiler de önemlidir? 
Kendine örnek aldığın, sana yol gösteren oyuncular kimler? 


1461 Trabzon'da geçtiğimiz sezona oranla bu sezon gençleştirmeye 
gidildi. Bu nedenle kendim de genç olmama rağmen takımımıza oranla tecrübeli sayılacak bir konumda buldum kendimi. Bundan önceki yıllarda büyüklerimin bana kattığı yararları ve benden götürdükleri zararları göz önünde bulundurarak benden genç arkadaşlara elimden geldiğince yararım olması için uğraşıyorum. 


Kişisel hedeflerine gelirsek, bundan sonra nerede olmayı planlıyorsun? 


İlk önceliğim Trabzonspor'da oynamak ve sonrasında kalıcı olmak. 
Türkiye içinde koyabileceğim hedeflerin en üst noktası Trabzonspor ve A Milli takım. İnşallah bir gün ikisinin de formasını gururla taşımayı başarırım. 


“.. 
» 


ama e Türkiye içinde koyabileceğim hedeflerin en Üsi noktası 


Futbolun hayatındaki yeri nedir? 


Hayatımın tamamını futbol oluşturuyor. Maddi manevi kazandığım her şeyi futbola borçluyum. 


Amatörden bu seviyeye kadar gelen bir futbolcu olarak, senden daha genç futbolculara bir tavsiyen var mı? 


Ben bu yerlere hep çalışarak geldim. Yeteneğime güveniyordum. Yapacağım tek şey çalışmaktı. Ben de onu yaptım ve bu günlere kadar geldim. Daha yapacak çok şeyim var. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Genç futbolculara da benim gibi çok çalışmalarını ve asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum. İnandıkları bir şey varsa uğuruna feda etmesi gereken her şeyi yapmalılar. 


A 


1461 
TRABZON, 


Önceliğim Tİ oynamak ve sonrasında kalıcı olmak. 
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Trabzonspor ve AMilli Takım 


saatte yerinde! 


Sürat Kargo; Sürat 24 hizmetiyle teslimat 
süresi 48 ve 72 saat olan gönderilerinizi DEE 202 0 202 
24 saat içinde özenle yerine ulaştırıyor. www.suratkargo.com.ir 
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raliyet ailesinden gelen, babası prens ve amcası Nijerya'nın İdoma o. . Kabilesinin kralı olan, basketbol Mi © takımımızın başarılı Nijeryalı pivotu — prens Chris Obekpa, politik bir çevrede büyüdüğünü ancak kendi tarzının kesinlikle siyasetle örtüşmediğini söylüyor. 


TRABZONSPOR 
BASKETBOL 


G4 Trabzon'da da basketbol taraftarı var. Maçlarımıza gelip bizi destekliyorlar. 
Onların da desteği bizim maçı almamızda kritik bir etken oluyor. Tüm 


Trabzonspor taraftarına buradan çok teşekkür ediyorum.” 


Basketbol hayatın nasıl başladı? 
Basketbol senin için ne anlam ifade ediyor? 


Nijerya'da büyürken sevdiğim tek şey futboldu. Çünkü bizim ulusal sporumuz futbol. Ağabeyim Ofu Obekpa ise basketbol oynardı ve beni de izlemem için yanında götürürdü. Ancak kısa süre sonra okul için Amerika'ya gitti. Bu da benim basketbola bir ara vermeme sebep oldu. 
Genelde her şeyden kaçmak ve sadece oturup izlemek için liseme yakın basketbol sahasına giderdim. Bir gün kardeşimin arkadaşlarından biri (Solomon İdoko) beni fark etti, kollarının altına aldı ve oyunu öğretmeye başladı. Daha sonra yavaş yavaş oyunu sevmeye başladım. 
Engellere rağmen beni zorlamaya devam etti ve sonuçlar cesaret vericiydi. Çünkü dikkat çekmeye başladım ve oyunda büyümeye devam ettim. U16 FIBA oyunlarında Nijerya'yı temsil etmeye davet edilene kadar her adımımı yönlendiren ağabeyim 


Trabzonspor'a transfer sürecin nasıl gelişti? 


Geçen yıl NBA'in alt liginde oynadım. 
Oradaki menajerim Avrupa'daki menajerimle iletişime geçti. Avrupa”daki menajerim de Trabzonspor ile irtibat kurdu. Bana kontratı gösterdiler, ben de beğendim. Sonra Trabzonspor'un eski oyuncusu Dwight Hardy ile konuştum. 
Trabzon”la ilgili bilgi aldım. O da bana önerdi burayı. 


Türkiye'deki basketbol ligi ve Trabzonspor ile ilgili neler düşünüyorsun? 


Türk Basketbol Ligi'ni seviyorum. 
ABD'den biraz farklı. Farklı kurallar var. 
Bu tarz oyuna alışmak eğlenceli oldu. Bu oyun tarzını anlamaya çalışırken bir süredir bu sistemde oynayan takım arkadaşlarım her gün bana yardımcı oldu, rehberlik edip bilgilerini paylaştılar. Bu da her sahaya çıkışımda işleri benim için daha kolay hale getiriyor. Her takımın farklı tarzda oyunu ve farklı türde 


oyuncuları var. Bu yüzden herkese ve her şeye giderek daha fazla adapte oluyorum. 


Kişisel olarak ve Trabzonspor?daki hedefin nedir? 


Sürekli daha iyiye gitmek istiyorum. 
Kişisel olarak tek hedefim bu. 
Trabzonspor?”daki hedefime gelince, aslında her maçı ayrı ayrı değerlendiriyorum. Play-Off'larda şansımızı denemek ve oradan sonrasını da o şekilde ele almak istiyoruz. Kaliteli bir ekibe sahibiz. Daha çok çalışarak bu takımı ligde hak ettiği konuma taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 


Trabzon'da basketbola olan ilgiyi nasıl buluyorsun? 


Benzersiz bir takıma geldiğim için çok mutlu ve minnettarım. Oyuncular rahatlıkla kendi işine bakabilir burada. 
Herkes en iyisini yapmak için birbirini zorlamaya çalışıyor çünkü ilerlemenin tek yolunun birlikte hareket etmek olduğunu anlıyoruz. Aynı şeyi antrenör ekibi ve tüm organizasyon için de dürüstçe söyleyebilirim. Genel menajerden temizlikçiye kadar tüm çalışanlar gerçekten ilgileniyor. Bir ekip olarak büyümemizi görmekten keyif alıyorum. 
Bu insanların bana böyle destek verdiğini görmek, çıkıp mücadele etmeyi daha eğlenceli hale getiriyor. Çıkıp her şeyimizi vererek oynadığımız her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Personel arkadaşlar çok eğlenceli. Trabzon”da da basketbol taraftarı var. Maçlarımıza gelip bizi destekliyorlar. Onların da desteği bizim maçı almamızda ayrıca bir etken oluyor. Tüm Trabzonspor taraftarına buradan çok 

teşekkür ediyorum. 


Basketbol hayatında unutamadığın maç veya bir anı var mı? 


ri 


Birçok anım oldu ama en yakın olanı iç sahada oynadığımız Fenerbahçe maçı oldu. 
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İstenmeyen olaylar yaşansa da hem ekibimiz hem de taraftar çok güzel bir ambiyans yarattı. Bu benim için çok etkileyiciydi. Taraftarların enerjisi harikaydı. O maçta oynayabilmek çok heyecan vericiydi. 


Nijerya'da bir kabilenin prensisin, bu konuda neler söylemek istersin? 


Bir kraliyet ailesinden geliyorum. Babam prens ve amcam Nijerya'nın İdoma kabilesinin kralı. Bu yüzden bir şekilde politik bir çevrede büyüdüm ancak benim tarzım bu değil. Bana göre herkes lider olabilir. Hepimiz insanız ve bütün olay sizi takip edenlere liderlik etmekle, sizi seçtikleri için pişman olmadıklarından emin olmakla ve geçmişi ne olursa olsun onlara hayatta bir şans vermekle ilgili. 
Siyasetin ise parçası olmak istemeyeceğim büyük bir entrika ve oyun olduğunu anladım. Kalbimin gerçek şefkatinden yola çıkıp, daha iyi yarınlar için değişiklikler yapmayı ve bu şekilde liderlik etmeyi tercih ederim. 
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Chris Obekpa (O) 


Min / 4 şa 


Chris Obekpa 


Sürekli daha iyiye gitmek istiyorum. 
Kişisel olarak tek hedefim bu. 
Trabzonspor'daki hedefim ise, aslında her maçı ayrı ayrı a değerlendiriyorum. Play-Off'larda - şansımızı denemek ve oradan . © . 
sonrasını da o şekilde e. 
ele almak istiyoruz. | 


14 Kasım 1993 


Benue, Nijerya 
2,06 m, 101 kg 


Pivot, Forvet 


emme 
GEM 
. Amerika'da altı yıl kaldım. New York'ta okudum. Ancak Trabzon'u da hem gezip, hem insanlarıyla etkileşim içinde olmak burayı bana 
. sevdirdi. Sokakta yürürken taraftarlar - beni görüyorlar, tanıyorlar. Hatta forma isteyen dahi oluyor şehir merkezinde. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. 


/ a Gi i i ” » 
Trabzonspor'un bir de futbol takımı. 
var? Onun hakkın düşüncelerin neler? ie Ee 


v 
Futbolu gerçekten çok seviydrum. e çünkü ben spora futbolla başlâdıii. 
O yüzden burada Trabzonspor'un / maçına da çok gitmek istiyorum; Trabzonspor'un. bir sonfaki iç saha maçı da Fenerbahçe ile. 
O maça gidip büyük taraftar önünde o ambiyansı yaşamak istiyorum. Hayata başladığım o atmosfere geri dönmek için sabırsızlanıyorum. 


Trabzon'da en sevdiğin yemek, sevmediğin herhangi bir durum? 


“— Sürekli şehir merkezine gidiyorum. 
- Burada pilav yiyorum. Daha önce 
— farklı yerlerde de pilav yemiştim ama burada et veya benzeri yiyeceklerin yanında servis edilmesi onu benim 
« ©. gözümde daha güzel kılıyor. Daha bir -“  # &lezzetli oluyor. O nedenle haftada en az i* .* “üç kez pilav yiyorum. Şehirde sevmediğim bir şey yok. Daha çok 
WE sevdiğim şeylere odaklandığım için * «böyle bir durumla karşılaşmadım. 


Trabzon hakkında ne düşünüyorsun? Beklentilerini karşıladı mı? Şehirde karşılaştığın ilginç durum? 


Trabzon eğlenceli ve eşsiz bir şehir. 
Kültürel olarak çok zengin. Aile odaklı bir şehir. Taraftarları çok seviyorum. İyi bir açıdan çılgın yapıya sahipler. Bu da bana Nijerya”daki taraftarı hatırlatıyor. 
Gerçekten çok sevdiğim tarafı, bir kulüp olarak yaptığımız şeyle ilgililer. Ben mücadele ederken enerjimin kaynağının bir parçası da onlar oluyor. Kazansak da kaybetsek de bize enerji katıyorlar, bu paha biçilemez bir şey. Bir şehre gelirken aslında beklentilerimi düşük tutuyorum. 


. 


-:Sön olarak şöylemek istediğin Şeyler var mı? 


er — taraftarlarına selam söylüyorum. Sıkıntı Eği yok, burası Trabzon. (Gülüyor) 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Devre Arası Kampı 


Trabzonsporumuz Süper Lig'de verilen devre arası kamp çalışmalarını 4-14 Ocak 
2017 tarihleri arasında Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde 
tamamladı. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay idaresinde 7 gün çift, 3 gün tek antrenman yapan Trabzonspor'umuz kampta iki hazırlık maçı oynadı. 


Evet... 2018 yılının startını Antalya'da verdik... 


Ligin ilk yarısının ikinci bölümünde yakalanan çıkış ile rakiplerine “Trabzonspor?suz şampiyonluk yarışı olmaz...” mesajı veren takımımız, devre arası tatilinin ardından 4 Ocak'ta Antalya'da toplandı. 


Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay'ın yoğun idman programı, özellikle ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan oyuncular için de bir fırsat oldu. 


Arnavutluk ekibi Luftetari ve pilot takımımız 1461 Trabzon ile oynanan hazırlık maçlarında Teknik Direktörümüz Çalımbay, oyuncularımızın son durumunu daha sağlıklı bir şekilde gözlemledi. 


Antalya kampında oyuncularının çalışma temposundan memnun kalan Çalımbay, oyuncularından maksimum verim isterken, ikinci yarıda kendilerini zor bir yarışın beklediğinin altını çizdi. 


Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, Antalya Belek'te yaptıkları kampın kendileri için çok iyi geçtiğini söyledi. Çalımbay, sadece Burak”ın sakatlığının kendileri için şanssızlık olduğunu belirtirken, “Antalya'da eksikliklerimizi gidermeye çalıştık. Oynadığımız maçları, yediğimiz golleri arkadaşlarımıza izlettirdik ve tek tek hatalarımızı konuştuk. Güzel bir ortam oldu” dedi. 


Çalımbay, ligin ikinci yarısının çok zorlu olacağının da altını çizerken, “Ligin ikinci yarısı inanılmaz çekişmeli geçecek. Herkes birbirine yakın. İyi bir istikrar yakalayan takım ligi götürebilir. Kapanmayacak puan farkı yok. 
Ligin bu sene kesinlikle favorisi yok” diye konuştu. 


İşte buruh.. 
İşte başarıya giden yolun şifresi! 


Trabzonsporumuzun Antalya kampında yapılan çift kaleler 

adeta maç tadındaydı. İkinci yarı öncesindeki çetin yarış için 

hazır olduklarının mesajını vermeye çalışan futbolcularımız, 

çift kale maçlarda kıran kırana bir görüntü ortaya koydu. 

Kazanılan mücadeleler sonrasında ise oyuncularımızın 

sevinçleri görülmeye değerdi. İşte bu sevinçlerden biri... ki 

Uğur Demirok, Okay Yokuşlu ve Mustafa Akbaş ire... 
kazandıkları bir mücadelenin ardından coşkulu bir sevinç ii yaşarken, bu görüntü “İşte Trabzonspor'u başarıya taşıyacak 

olan ruh...” dedirtti. 
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Trabzonspor'un sevgilisi Ahmet Kaan 


Antalya”da yaşayan ve aslen Antalyalı bir aile olan Aydemir ailesinin sevimli oğlu Ahmet Kaan Antalya”da kamp yapan takımımızı ziyaret ederek hasret giderdi. Babası Arif, annesi Kezban ve abisi Kenan ile kampın son gününde formasını giyerek antrenmana gelen Ahmet Kaan bütün futbolcularımızla diyaloğa girerek onlarla vakit geçirdi. 
Kaptan Onur'a, “Onur abi bana top imzalar mısın? ricasını kırmayan Onur Kıvrak Ahmet Kaan'a bir top hediye ederken, Olcay Şahan da kendisindeki Abdülkadir Ömür'ün formasını hediye etti. Olcay Şahan formayı hediye ederken de, “Bak 3-4 yıl sonra bu formanın kıymetine paha biçilemeyecek, ona göre sakla” demeyi de unutmadı. 
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Yönetim Kurulu üyemiz aynı zamanda Genel Sayman Okan Alemdar'ın kafile başkanlığını yaptığı kampta Yönetim Kurulu Başkanımız ile diğer yöneticiler de takımı yalnız bırakmadı. Kulüp Başkanımız Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Gençağa Meriç, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, Başkan Yardımcısı İsmail Yüksek, Proje Geliştirme Koordinatörü Coşkun Bülbül de takımımızı kamp yaptığı otelde ziyaret ederek moral desteği verdi. Başkanımız Muharrem Usta, Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibi ile kampa ilişkin değerlendirme yaparak görüş alışverişinde bulundular. Kulüp Başkanımız Muharrem Usta ile Yönetim Kurulu üyelerimiz futbolcularımızla da bir araya gelerek onlara moral verdiler. 
Yönetim Kurulu üyeleri Antalya'da kaldıkları sürece de takımımızın idmanlarını tam kadro izleyerek onlara moral desteği verdi. 


Trabzonspor*umuzun devre arası kamp çalışmaları kapsamında, takımımızın kamp yaptığı otelin bahçesinde barbekü partisi düzenlendi. Kulüp Başkanımız Muharrem Usta, Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, Genel Sekreterimiz Gençağa Meriç, Başkan Yardımcımız Ali Rıza Egemen, Genel Sayman Okan Alemdar, Proje Geliştirme Koordinatörü Yardımcısı Coşkun Bülbül, teknik heyet ve futbolcularımızla kampı takip eden basın mensupları katıldı. 


Taraftarlarımız yalnız bırakmadı. 
Trabzonspor nerede, taraftar orada! 


Trabzonsporumuzun Antalya'da yaklaşık 10 gün devam eden kamp çalışmaları süresince taraftarları yine yalnız bırakmadı. 


Gerek Antalya”dan gerekse çevre illerden on gün boyunca devam eden antrenmanları izlemek için kamp yapılan otelin sahasına gelen taraftarlarımız hem takımlarını izlemek hem de onlara destek verme imkanı buldu. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip başarı dileklerini ileten taraftarlarımız takımla hasret giderme imkanı da buldular. 


Trabzonspor*umuzu kamp çalışmaları süresince ziyaret eden minik taraftarlar ise adeta kampın neşesi oldu. Futbolcu abilerini yakından görme imkanına sahip olan minik taraftarlar bol bol fotoğraf çektirirken, bazı şanslı minikler de futbolcu abilerinden imzalı forma aldı. 


Birlikte başaracağız! 


Trabzonspor'umuzun yoğun geçen Antalya kampının son gününde Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve teknik ekibin yanı sıra çalışanlarıyla fotoğraf verdi. Futbolcular kadar çalışan ve ter atan teknik ekip ile kulüp çalışanlarımız bu fotoğrafla adeta , “Birlikte başaracağız”ın hem sözünü hem de mesajını verdi. 
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Antalya kampında adeta ziyaretçi akınına uğrayan takımızı, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da ziyaret etti. Yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte takımımızın antrenmanına gelen Lucescu, Başkanımız Muharrem Usta ve yöneticilerimiz ile bir süre sohbet edip fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca her zaman Trabzonspor'umuzun yanında olan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da Antalya kampını ziyaret ederek hem idmanımızı izledi hem de yöneticilerimizle sohbet etti. 


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkan ve Yönetimi, takımımızı ziyaret eden ilk misafirlerimiz oldu. Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Zeynel Abidin Sezer ile yönetim kurulu üyeleri Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile bir süre sohbet ettikten sonra başarı dileklerini iletti. 


Kampın ilerleyen bölümlerinde Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da takımımızın konaklama yaptığı otelde kafileyi ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'ya nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Uzunkaya ziyaretinde Trabzonspor'a başarılar dilerken, Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay da kendisine Trabzonspor forması hediye etti. Antalya Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri de Trabzonsporumuzu kamp yaptığı otelde ziyaret edenler arasındaydı. Takımımızı ziyaret eden Demek Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek başarı dilediler. 
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Takımımızın kamp çalışmalarında Rıza hoca ile teknik ekibin yoğun idman temposu zaman zaman renkli görüntülerin yaşanmasına da vesile oldu. 


Özellikle Yardımcı Antrenörler Mehmet Bülent Albayrak ile Ayhan Tembeloğlu*nun oyuncuları motivesi ilginç diyalogları da beraberinde getirdi. İki grup halinde yaklaşık yarım saat sahada oldukça yüksek bir tempoda koşan futbolcular öylesine motive edildi ki bir ara Mehmet Bülent Albayrak, “Vallahi de billahi de çok iyisiniz. Bu çalışmanın karşılığını ligde alacaksınız” şeklindeki motive eden sözleri antrenman sahasında yankılandı. 


Antalya”da yapılan kamp çalışmaları sırasında takımımızda oyuncularımızın birbirlerine bazen isimleriyle bazen de taktıkları lakaplarla hitap ettiği gözlendi. İşte o hitaplardan bazıları: 


Kaptan Onur (Kapo), Esteban (Esto), Kucka (Kuco), Uğur Demirok (Uğur abi), Olcay Şahan (Olcay), Okay Yokuşlu (Oki), Abdülkadir Ömür (Abdüş), Batuhan Artarslan (Batu), Pereira (Jo), Matus Bero (Matuş), Durica (Jan-Yan), Hubocan (Tomaş), Kamil Ahmet (Kamil), Mustafa Akbaş (Akbaş), Castillo (Casti), Onazi (Edy), Sosa (Jose), Rodallega (Hugo), N'Doye (Dame) 


Bu arada futbolculardan küçük olanlar büyük olanlara seslenirken “abi” demeyi de unutmuyor. 


Trabzonspor 2-1 


Uğurcan 

(Dk. 46 Kamil) Pereira 
(Dk. 66 Hüseyin) Durica 
Hubocan 

Mustafa 

(Dk. 82 Batuhan) Onazi 
(Dk. 46 N'Doye) Yusuf 
(Dk. 46 Castillo) Abdülkadir 
(Dk. 46 Kucka) Bero 
(Dk. 84 Savaş) Olcay 
Rodallega 


Goller: Dk. 44 Yusuf, Dk. 63 Rodallega, Dk. 51 Abazaj 


Trabzonspor 1-1 1461 Trabzon 


Esteban 

(Dk. 59 Olcay) Kamil 
Hüseyin 

Batuhan 

Abdurrahim 

Okay 

Kucka 

Sosa 

(Dk. 59 Pereira) Castillo 
(Dk. 46 Rodallega) Savaş 
Bero 


Goller: Dk. 60 Kucka, Dk. 65 Alihan 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Luftefari 


Szhkelzen (Dk. 62 Miraka) 
Rapo 

Rapa 

Begiri 

Zegaj (Dk. 81 Janku) 
Rroca (Dk. 70 Zguro) 
Alexi (Dk. 70 B.Naci) 
Ramadani 

Abazaj 

Halilaj (Dk. 46 Shkurtaj) 
Bregu 


Ogün (Dk. 46 Furkan) 
Semih 

Aykut 

Rasimcan (Dk. 46 Mahmut) 
Yunus Emre 

Melih 

Yağızcan (Dk. 55 Hüseyin) 
Alihan (Dk. 72 Yüksel) 
Alihan Tunçer 

Furkan 

Ahmet 
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İstanbulun güzelliklerine açılan kapı. 


İstanbul'un başkenti Leventte, şehrin tüm güzelliklerine açılan bir kapı: PARK DEDEMAN Levent... 


Şehrin tüm güzelliklerini doyasıya yaşarken İstanbul'un merkezinde konforlu bir konaklama deneyimi yaşamaya hazır olun! 


PARK 
DEDEMAN 


LEVENT : İSTANBUL 


İstatistik: 
SÜLEYMAN KARACA 


SÜPER LİG 17. HAFTA 


24 ARALIK 2017 14:00 


KARABÜKSPOR TRABZONSPOR my 

Mustapha Yatabare 74” Hizme 80” Burak Yılmaz G 
4 DR. NECMETTİN ŞEYHOĞLU 
ÇAGLAR ? ONUR 
VALERICA “42 Topla Oynama “58 E. MAS BARIŞ 12 ToplamŞut 12 HUBOCAN 
IBANEZ 4 İsabetiŞut 2 M.AKBAŞ 
CEYHUN 187 Başarlı Paslar 309 PEREIRA OSMAN 64 Pas Başansı o“74 ri OKAY SKULASON 5 Korel 5 (62 N'DOYE) OLCAY POKO 7/23 GB 7/24 ABDULKADIR 
ILHAN (89 /SHAK) 21 Faul 2 (82 RODALLEGA) ONAZI YATABARE İ a (76 SOSA) YUSUF 
SERDAR (76 KERİM) m BURAK 
Yedekler: Rubka, Tayyib Talha, Kerim J Yedekler: Esteban, Uğurcan, K. Ahmet, Zengin, Hakan. İshak, Traore, İlhan, Ibanez, Valerica Ceyhun, Barış, Durica, Hüseyin. Sosa, Volkan. Bero, Bliznichenko N'Doye, Hubocan N'Doye, Rodallega ©) 
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Yazı 
ADEM YİĞİT 


iriktirdiğimiz nice hırsın rövanşı, B zaferlerle sona eren mayısların ve 

temmuzların hatırası... Yine aynı umutlarla çıktığımız yolun ortasına vardığımızda, adına gelişim denen tekerrürler tiyatrosunun sıkıcı, insanın gözüne gözüne batmasına rağmen efsunlanmış bir kitleye hiti ediyor olabilme ümidiyle görmezden geline gerçekler yüzümüzde sabahın üçünde soğuk duş etkisi yaparcasına belirince kendimizi yine başka baharların hülyasına bırakmıştık. 


Ardından kazandığımız ivme, sonraki baharların hülyasını düşlemekten daha tatlı ve” çekiciydi. Uyandık. Beklentilerimizin ötesinde geçen bir sezonun sonunda kazanabileceğimiz bir maç, bizi varlık sebebimizle doğru orantılı olarak doğal ortağı olduğumuz zirveye bir kez daha ortak edecekti. Karabükspor'un hırsa dönüşen direnci, Trabzonspor tarafında strese neden oldu. Orta sahada yerleşim ve organizasyon sıkıntısı kendini bir kez daha pa gösterdi bu maçta. Bu sorunların aşılması 

eldeki imkanlarla pekâlâ mümkün, o sebeple 2. 
yarıda Trabzonspor'un kendi alternatiflerini yaratarak ilerlemesi şart. 


ri 


İki eski futbolcumuzun organizasyonu vebir anlık dalgınlık neticesinde yenilen gol aslında * 

geliyorum diyordu. Direnç-Stres korelasyonu a geliyorum diyen golün, aynı ses tonuyla gelmesi karşısında Karabükspor lehine iyiden © iyiye belirirken devreye önce Abdülkadir, sonra Burak ve sonra da Sosa girdi. Özellikle Sosa * oyuna girdiken sonra Trabzonspor'un birbirinin kötü birer kopyası olan oyun kurma denemelerinin yerini daha akışkan bir oyun aldı. Orta sahada baskıyı çok daha kolay kırdı Trabzonspor. 


Özellikle maçın son saniyelerinde Jose Sosa'nın «© kullandığı frikikte önce direğe, sonra kaleciye çarpıp çizgide salınıp duran top belki de oyuncularla birlikte taraftarlarımızı da etkisi altına alan stresin sahadaki tezahürüydü. Top bile bizim stresimizden etkilenip gitmesi gereken yeri şaşırmış ve öylece kalakalmıştı. 


İkinci yarı buna benzer pek çok maç 

oynayacağız, ve eldeki geniş kadronun kullanımı bu noktada çok önemli ve belirleyici olacak. Trabzonspor her şeye rağmen yarışın içinde kalabileceğini Karabükspor maçı ve öncesindeki sürece rağmen geldiği noktayla yeterince göstermedi mi? 
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ek çok kez yanımızda olmayan futbol şansı yanımızdaydı bu maçta. Ali Turan'ın Abdülkadir'e karşı giriştiği, 

futboldan çok kick box kurallarıyla değerlendirilebilecek hareket sonrası gördüğü kırmızı kartla rakibin 10 kişi kalması, yine Abdülkadir'in yaşından çok daha büyük bir soğukkanlılığı neticesinde takımına kazandırdığı penaltı... 


Çocukken sokak aralarında hep aynı numarayla rakibi çalımlayan, aynı vuruşla gol atmaya çabalayan arkadaşlarımızı durdurmak için kendimizce önlemler alırdık. Ve bu önlemler kısa zamanda netice verirdi, hele bu arkadaşlar kendi içlerinde bir alternatif geliştirmemişlerse... Sadece futbolun değil, hayatın temel kuralı tüm yumurtaları aynı sepete koymamaktır. 


Trabzonspor, bir kez daha aynı şeyi deneyerek. 

i — farklı sonuçlar almayı umdu. Konyaspor ise güçlü rakibini iyi etüd etmiş, zayıf noktalarına iyi çalışmış, güçlü noktalarına ise kendi gücü nispetinde önlemler almıştı. 


Ömer Ali 3 maçta da takımı adına fark yaratan oyuncu olurken, Trabzonspor'un başta ona, sonra da Konyaspor'un basit ama işlevsel oyun planlarına yanıt verememesi, Konyaspor'un bu üçlemenin kârlı çıkan tarafı olmasını sağladı. 
Orta saha organizasyonları son derece kısır, oyunu dar alana hapseden Konyaspor'a karşı "At Burak'a" anlayışına alternatif geliştirmede yavaş ve zayıf, rakibin kazandığı toplarla hızlı hücumlara çıkması karşısında ağır ve isteksiz kalarak maç kazanabilmeniz bir nebze mümkün, fakat bunun kalıcı bir süreklilik arzetmesini beklemek... 


"Özeleştiri" iyidir ama Türk futbolunun yasak elması olduğu da aşikar. Şapkasını, formasını önüne koyup düşünmesi gerekenler, profesyonel olarak icra ettikleri bu meslekte başarı ve doğrular kadar hataların da olduğunu, bu hataları düzeltebilmenin de kendi ellerinde olduğunu bilerek hareket etmeli. Yarının düne benzememesi için hem kurumsal, hem bireysel olarak atılması gereken ilk adım bu. Ama onun da ötesinde atılması gereken ilk adım, tepeden tırnağa motivasyon ve takım olabilmek... 


Tomas Hubocan, defansımızın bel kemiği. Onu saha içi karakteriyle tanıyorsunuz. Savaşçı, bire bir mücadelede etkin, gözü kara bir stoper. 
Peki ya saha dışında? Hubocan'ın 'bilinmeyen” yönlerine ışık tutan bu kısa anket deneyimli oyuncuyu daha yakından tanımanızı sağlayacak. 


Boş zamanlarında neler yaparsın? 
Boş zamanlarımı büyük ölçüde çocuklarımla ve ailemle geçirmeyi tercih ediyorum. 


Yaşamla ilgili bir şeyi değiştirecek olsaydın... 
Hiçbir şeyi değiştirmezdim. 


Hayatının en önemli günü hangisiydi? 
Çocuklarımın doğduğu gün. 


Hayatında aldığın en güzel hediye? 
Çocuklarım. 


Seni en çok ne kızdırır? 
Yalan ve arkadan konuşma 


Seni en çok ne güldürür? 
Arkadaşlarımla ve ailemle geçirdiğim vakitlerde hep gülüyorum. 


Kendinde gördüğünüz en temel eksiklik... 
Sabır. 


Seni en çok üzecek olay... 
Net bir örnek veremiyorum açıkçası; ama birini mutsuz ve ağlıyor olarak görmek beni çok üzer. 


Nerede yaşamak isterdin? 
Slovakya... Nerede doğduysam orada. 


Gerçek hayattaki kahramanın... 
Kahramanım yok. 


Arkadaşlarında hangi özelliklerin olmasını istersin? 
Şakalara açık olmalılar, bana her zaman gerçeği söylemeliler, kötü de olsa iyi de olsa bana karşı her zaman dürüst olmalılar. 


En sevdiğin renk? 
Mavi 


En sevdiğin şarkıcı/müzik grubu? 
Red Hot Chili Peppers 


Uğurlu numaranız? 
14 


Hayattaki sloganın? 
Mutlu ve mesut olmak. 
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ANADOLU SİGORTA'DAN, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPOR KULÜPLERİNDEN TRABZONSPOR'A GÖNÜL VEREN TARAFTARLARA ÇOK ÖZEL AVANTAJ... 

| Trabzonspor taraftarları, Türkiye'nin lider sigorta şirketi 


Anadolu Sigorta'dan yaptıracakları özel Trabzonspor Trafik ve Trabzonspor Kasko poliçeleriyle kendilerine âit kıymetleri sigortalatabiliyorlar. Böylece hem kendileri hem de kulüpleri kazanıyor. 


Bu çifte avantajla kaybetmek yok! 
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En unutulmaz anılarımızın, sevinçlerimizin, heyecanlarımızın ev sahibi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yıkımı bir süredir devam ediyor. 
Stadyum yıkımının koordinasyon ekibinde yer alan 'dan yıkım süreci ve sonrası hakkında bilgi aldık. 


Adım Hakan Aksu. Erzurumluyum, Trabzonspor üyesiyim. Aynı zamanda yıkımı koordine eden kişiyim. Sevda bu, bu sevdanın en sonunda olmak gerçekten hüzünlü... Avni Aker Stadyumu 
1948 yılında inşaatına başlanılıp, 1951 yılında 2400 kişi 
kapasiteyle Trabzon Şehir Stadı olarak yapılmış, daha sonra 
1981 yılında iyi bir tadilat geçirmiş, 2008 yılında sanırım 
kapalı maraton tribünün çatısı sökülmüş, yan kale arkaları ilave edilmiş, en son 2010 yılında kale arkalarına ilave tribünler yapılarak 24 bin 169 kişi kapasiteye ulaştırılmış bir stat. Avni Aker, bir beton yığını yahut sıradan bir stat değildir; yaşayan bir varlıktır esasen. Evet, şimdi yıkılıyor. 
Yıkımı Mart ayı içinde tamamlayacağız 

gibi gözüküyor. Avni Aker Stadı ölüyor; 

ama Avni Aker ruhu yaşamaya devam edecek. 
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AKEM'İNİ YARATACAK 


“Avni Aker'de şu ana kadar milyonlarca insanın hayalleri mevcut. Tribünden maçları seyreden insanları düşünün: Gözyaşları var burada, sevinçleri var. 
Bu çimlerde yüzlerce futbolcunun teri var.” 


Avni Aker yıkıldıktan sonra bu alan nasıl değerlendirilecek? 


İlk etapta düşünülen, Avni Aker'in ruhunu yaşatmak için, ilk yapıldığı haliyle eski kale arkasını ve yan taraftaki şeref tribünü muhafaza etmek. Bir de stadın ilk halinde bir futbolcu çıkış tüneli vardı; o da muhafaza edilecek. Böylelikle bir nevi açık hava spor müzesi olarak yaşatılması düşünülüyor. Avni Aker'in anısı bu şekilde devam ettirilecek. Şu andaki projelendirmesi bu mahiyette. Belki en son aşamada, Yavuz Selim'i de buraya taşıyarak amatör müsabakaları etrafı açık bir alan olarak burada seyredebileceğiz. 


Avni Aker'i yıkma görevi size verildiğinde ilk ne düşündünüz? 


Nasıl söyleyeyim ki... Avni Aker bizim için bir stat değildi. 
Çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği yer. Avni Aker yıkımının kontrolünü yöneteceksin dediklerinde ben yıkıldım öncelikle... 
Kapıdan içeri girince boş koltuklar yahut alelade yeşil bir zemin görmüyorsunuz. Elinizde olmadan ilk maçınızı hatırlıyorsunuz, o taraftarları, dalga dalga oynayan o takımı canlandırıyorsunuz gözünüzde. Yıkım koordinatörü olarak stada ilk girdiğimde önce sessizce tek başıma dolaştım çimlerde, biraz tribünlere baktım, bir bakıma vedalaştım diyebiliriz aslında. Sonra söküm ve demontajlar başladı. Bir süre yıkıma devam ettik. Alıştım diye düşünüyordum, sonra benim olduğum tribündeki koltuğuma sıra gelince o zaman yıkıldım, sanki benim yaşadıklarım da o koltukla beraber yok olacak gibi hissettim. Avni Aker'de şu ana 


kadar milyonlarca insanın hayalleri mevcut. Tribünden maçları seyreden insanları düşünün: Gözyaşları var burada, sevinçleri var. 
Şu saha, çimler... Bu çimlerde yüzlerce futbolcunun teri var. 
Rahmetli Kadir Özcan'ın, Dozer Cemil'in, geriye dönük sayabildiğimiz Necmi Perekli'den Şenol Hocamdan yakın tarihimizin Tolunay”ı Gökdeniz'i, Fatih Tekke'si, Hami”si... 


Avni Aker böyle bir stattı, farklı yani. Zaten Trabzonspor olgusu bir takım olgusu değildir. Trabzonsporlu olmak demek bir futbol takımının taraftarı ve ya bir futbol takımının renklerine bağlanmış, onu sevmiş, sadece maç izleyen değildir. Trabzonsporlu olmak gözlerinizin biraz da uzaklara dalması demektir. Bakıyorum ne kadar insan gelip bakıyorsa çalışmalara, hepsi gözyaşlarıyla izliyor. Herkes şunu kabul ediyor. Akyazı'ya güzel bir kompleks yapıldı yapanlardan Allah bin kez razı olsun. Ama buranın anısı başka. Hiçbir şey silemez Avni Aker'in hatıralarını. Ben ilk heyecanlarımı hep bu statta yaşadım. Çocuğum oldu, ilk çocuğumu buraya getirdim. Nişanlımın elini ilk bu statta tuttum. 
Hani insanlar kız arkadaşını sinemaya getirir, parklara, kafelere getirir ya biz Avni Aker'e getirdik. Binlerce anısı var gerçekten hiç unutamayacağım... Hiç unutamadığım Inter maçı var, Tuncay abinin sağ taraftan attığı golle 1-0 Inter'i yenmemiz. 84”teki şampiyonluk, hala unutamıyorum. Ne mutlu ki bütün şampiyonluklarını gördük. İnşallah bundan sonraki nesil de Medical Park'ta kendi Avni Aker'lerini yaratır ve nice şampiyonluklar tadar. 
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GENİŞ AÇI 


Avni Aker bir ruhtur; 
yaşamaya devam edecek... 


k 


> | 
Geniş Açı “Hüseyin Avni Aker Stadyumu" (O) 


NURGÜL GÜNAYDIN 


Röportaj: 


Trabzonspor'un efsaneleri arasına ismini yazdırmaya başaran Mehmet Ekşi, kulübe ilk geldiği anları hiç unutamıyor. “Trabzonspor'a ilk adımımı attığımda 22-23 yaşlarında garip bir Elazığlıydım” diyerek kendisini tanımlayan efsane futbolcu ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 


1 Nisan 1953 yılında Elazığ”ın bir köyünde 
dünyaya geldim. Üç kardeşiz. En büyükleri benim. Annem ben sekiz yaşındayken rahmetli oldu. Babam halen Elazığ'da köyde yaşıyor. Bizim oralar baraj köyleridir. Köyümüz de Keban Barajı civarındadır. Şimdilerde oralarda eski köy ve yeni köy diye barajın kıyısına kuruldu. 
Babam yeniden ev yaptı ve yaşamını halen orada sürdürüyor. Ben Elazığ'da Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum, aynı zamanda öğretmenlik de yaptım. 


Belki klasiktir ama mahallede arkadaşlarla top oynuyorduk. Her Anadolu şehrinde olduğu gibi bizim köyde de vardı bu kültür. Mahallede, Fenerbahçe-Beşiktaş olarak maç yapıyorduk genelde. Orada bir sahamız vardı. Sabah sekizde evden çıkıp akşam saatlerinde ancak dönüyorduk. 


Bazen kağıt, bazen naylon topla oynuyorduk. Çünkü o zaman oynayacak bir topumuz yoktu. İlk başlangıçlarımız böyleydi. Sonra Öğretmen Okulu'nu kazandım. Dört yıllık bu okulu bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde de iki yıl pedagojik eğitim aldım. Kısa bir süre Elazığ'da öğretmenlik yaptım. 
Sonrasında da Elazığspor'a girdim. 
Elazığspor'da üç yıl oynadım. 


Ben zaten çocukluktan beri sürekli mahallede arkadaşlarla top oynuyordum. 
Mahalleler arası maç yapıldığında, “Mehmet Ekşi oynuyorsa biz oynamayız, sizinle maç yapmayız” deniyordu. Çünkü fazla oluyordu bizim takım benimle. 
Sonra 18 yaşında Elazığspor'a transfer oldum. O dönem Elazığspor 3. Lig'de oynuyordu. Oynarken Öğretmen Okulu'nu kazandım, gittim, geldim ve merkezin yanında yakın yerde bir okul ayarladılar bana. Böylelikle hem öğretmenlik yaptım, hem de 


Elazığspor'da oynadım. Sonra Tunceli Öğretmen Okulu'nu kazandım. Babam da, “Okuman lazım” dedi. O zaman futbol oynamak cazip değildi. Angarya bir iş olarak görülüyordu futbol. Neyse ben de okulu tercih etmek zorunda kaldım. 
Tunceli Öğretmen Okulu'nda iken oranın okul müdürü Elazığlı yöneticilere telefon açıp, “Burada böyle iyi bir oyuncu var, alıp onu değerlendirin? diyor. “Kimdir falan...” 
derken, beni soruşturuyorlar. Elazığspor Başkanı da bir araştırmadan sonra beni tekrar Elazığ'a alıyor. Beni Elazığspor'a transfer edecekler, ama Elazığ”daki öğretmen okulu kızlar için. Oysa ben Tunceli'de erkek öğretmen okulunda okuyordum. Ne yapıp ettiler ve beni oraya transfer ettiler. Bin tane kızın içine... Yani hem okudum, hem de futbol oynamaya devam ettim. İlerledim derken Elazığspor”la şampiyon olup 2. Lig'e çıktık. Profesyonelliğin ağırlığı nedeniyle de üç yıllık bir öğretmenlik hayatımın ardından istifa etmek zorunda kaldım. 
Benim ilk hocam Elazığspor?da bizi çalıştıran Fethi Demircan'dı. 


O da iyi oynuyorum diye beni Galatasaray'a götürdü. Lig bitti ve ben uçak biletimi aldım, İstanbul'a gideceğim. O gece Trabzonsporlular geldi. Elazığspor'da oynarken Beşiktaş”la bir futbolcunun jübile maçını yaptık. Beşiktaş bu maç için Elazığ'a gelmişti. Ben o maçta uzaktan iki tane çok güzel gol atmıştım. Gündüz Kılıç beni Hürriyet gazetesinde yazmıştı, “Transferin gözdesi” diye. 


Ahmet Suat Hoca, “Bunu alalım” demişti. Trabzonspor'da komiserlik yapan Elazığlı Reşat isimli sevdiğimiz bir abimiz vardı. Onunla birlikte bir yönetici geldi. “Seni Trabzonspor'a istüyor? dediler. Üç yıl üst üste şampiyon olmuş Trabzonspor'da oynamak için can atıyorum tabi. Ama hocaya da “geleceğim” diye söz vermişim. Bu durumu onlara anlattım. Bana, “Ankara'da Fenerbahçe ile Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı oynayacağız, orada maçı izle, sonra devam edersin? dediler. Olur mu olmaz mı derken... Ben de tabi can atıyorum 


Trabzonspor için. Televizyonda izlemek de yok o zaman. Hem Fenerbahçe*yi hem Trabzonspor'u izleyeceğim. Müthiş bir şey benim açımdan. Ankara'ya gittik, maçı izledik. Sonra, “Uçak biletimi alın İstanbul'a gideyim” dedim. “Daha gidemezsin? dediler. “Nasıl olur? dedim. 
“Valla olmaz, seni buradan Trabzon'a götüreceğiz” dediler. “Ancak hocaya söz verdim? dememe rağmen, “Biz seni 


kaçırıyoruz, sen hocayı bize bırak, hocayla il 


biz konuşuruz” dediler. Ben de, “Peki” 


dedim. Trabzon'a geldik. Sabah saat dörtte & 


kalktım, gazetelerde manşet, “Trabzonspor Mehmet Ekşi'yi kaçırdı”. Ben de “Oh be hocadan yırttım? diye düşündüm. Kulakları çınlasın Şamil Ekinci dedi ki, “Oğlum bak, Fethi Demircan sana telefon açıp, “Aferin oğlum iyi ki Trabzonspor'a gittin? demezse ben seni götürüp kendi ellerimle onlara vereceğim” dedi. Ben de, “Allah razı olsun” dedim. 


Derken başladık... Efsanelerin içine gelmiştim. 


Nasıl bir Trabzon'a ve Trabzonspor'a gelmiştiniz? 


Ben Trabzonspor'a geldiğimde, adımımı attığımda 22-23 yaşlarında garip bir Elazığlıydım... O dönemlerde Ali Kemal'in posterleri her taraftaydı. Üstelik neredeyse benim boyum kadardı... 
Uçuyorlar hepsi. Hem o anlamda hem futbol bilgisi olarak da benden çok öndeler tabi. Soyunma odasında sobanın yanında oturuyordum. Gerçekten benim için çok zordu. Trabzonspor üç yıl üst üste şampiyon olmuş hepsi havada uçuyor. 
Sezon başı antrenmanlara başladık. 
Transfer gerçekleşince kardeşlerime de (Bir erkek, bir kız) Trabzon'un Sotka 


, Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Ev hayatı * yaşamaya başlamıştım. Sezon öncesi de 


kamp için Uludağ'a gitmiştik. Takımdaki 


e arkadaşlarım futbol olarak en az iki üç 


gömlek benden üstündü. “Nasıl yapar da 


“ — onlara ayak uydururum” diye içimden , Ç geçirirken, “Ben ancak çok koşarsam “ onlara yetişebilirim. Hocamın da gözüne 


girebilirim? diye düşündüm. Uludağ”a . gittik, dönüyoruz. Ahmet Suat Hoca bir yerde oturuyor. Biz gidip aşağılardan 


“ — dönüyoruz tabi. Takım arkadaşlarımızdan “birisi Ahmet Suat'ın önünden bir kez — geçerken ben iki defa geçince hocanın da 


dikkatini çekti bu durum. Mehmet'i (Malzemeci Kuş Mehmet) çağırıp, 


Ne 


y vb.» 
SE 


Ve 


“Mehmet şu Elazığlı'yı takip et, oradan gelip bizi mi kandırıyor. Bunlar bir defa geçerken o iki defa geçiyor, nasıl bir iş bu” diye soruyor. Mehmet de, “Yok hocam çocuk koşuyor? diye cevap veriyor. 
Orada hocanın kafasına küçük bir işaret koydum sanki. Sonra Trabzon'a döndük ve maçlara başladık. Takımdaki arkadaşlarımın hepsi benim önümde iyi oyuncular, Ali Kemal'in arkasında oynuyorum ben. Ali Kemal müthiş bir oyuncu. Milimetrik paslar atmak lazım Ali Kemal'e. Doğrusu da ben atamıyorum. 
Ali Kemal de hocaya, “Bunu al benimle oynayamaz” dedi herhalde. Orada benim hayatımın dönüm noktası gelişti. Onun için Ali Kemal'e ben hayatımı borçluyum diyebilirim. Ahmet Suat Hoca beni tuttu ve ön liberoya aldı. Beni ön liberoya aldığı gün benim hayatım değişti. Hatta hep söylerim ona, “Benim hayatımı değiştiren adam sensin” diye. O sene Ali Kemal Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ben yükseldim, yükseldim. Neredeyse onlar kadar iyi oyuncu oldum. 
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Tabi ki öyle denilebilir ama onlar da beni kendi içlerinden biri gibi gördüler, kabullendiler ve sevdiler. Haliyle de beni kazanmış oldular, sağ olsunlar. Onlara da çok şey borçluyum gerçekten ve Trabzonspor benim hayatımın yarısı desem doğrudur. 


Sanki bir sihri vardı oranın. Şu anda kodlarını birleştiremiyorum gerçekten sanki bir sihir vardı. Bizde de inanılmaz bir birliktelik vardı. Aramızda sevgi-saygı vardı. Hepsinin bir arada olmasının vermiş olduğu bir sinerji vardı. Bunların hepsi çok kodlu şeyler gibi bir araya geldi gerçekten. Futbol oyunu da bununla çok uyumluydu. 
Futbol takımı olabilmek gerçekten zor bir şey. 


Malzemecisinden ta seyircisine kadar çok büyük bir bütünlüktü. Ve burada neredeyse en üst seviyedeydi. Yani antrenöründen futbolcusuna, antrenörün oyuncuların kodlarını biliyor, ne yapacağını biliyor, üzülmesini, sevinmesini biliyor, ne vereceğini biliyor. Onlar hocayı tanıyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Ailece birlikteler. 
Hepsi neredeyse çok yetenekli, 


müthiş oyunculardı. Şu anda söylüyorum, Ali Kemal gibi bir oyuncuyu bulmak mümkün değil yani. İnanılmaz oyunculardı. Ama sadece o değil. Oyuncu kaliteleri de çok yüksekti. Başlarındaki hocalar da çok iyiydi. Mesela hem Ahmet Suat hoca hem de Özkan Sümer hoca olsun ikisiyle de çalıştım, gerçekten güçlü adamlardı. 


En üzüldüğüm dönem buraya ilk geldiğim dönemdi. “Garip bir Elazığlı gibi hissediyordum. Kimse yok, komşu yok. 
Kimseyi tanımıyorum, oynamıyorum, moral bozukluğu var, sanki şehre bir uyumsuzluk var. Olumsuz rüzgarlar esiyordu sanki o dönem. Yaklaşık iki üç aylık dönem böyle sürdü. Ancak az önce de söylediğim gibi o mevkiinin değişmesi ile her şey kayboldu gitti sanki. 
Unutamadığımız o kadar çok anı var ki. 
Bizde o zaman inanılmaz bir özgüven vardı. Sanki bizi dünyada hiç kimse yenemezdi. Böyle bir düşünceye sahiptik. 
Gerçekten de öyleydi. Mesela iyi hatırlıyorum, neredeyse ligde dört beş takım bizim ceza sahasına giremeden maç bitiyordu. Böyle bir şey vardı. Şenol'dan başlayıp Necati, Turgay, Cemil abi, Kadir, Kemal, Bekir, Hüseyin... Müthiş oyuncular. 


Taraftar da inanılmazdı, müthişti... Tek çatlak ses çıkmazdı. 


Başarı olunca belki de böyle oluyordu. Bir takım her maç yener mi yahu? 

Kendi aramızda nasıl kardeş gibiysek taraftarlarla da öyleydik. Şehirde nereye gitsek kimse bizden para almıyordu, bu yaptığımız alışverişlerde de böyleydi. 


Unutamadığınız bir maçınızı bizimle paylaşır mısınız? 


Orta sahada ön libero oynuyordum, orta sahadan toplara çok iyi vuruyordum. Bu taraftarı çok mutlu ediyordu. Uzaktan attığım goller vardı. Orta sahanın ilerisinde ceza sahasının oralarda top benim ayağıma geldiği zaman topa vuracağım diye statta uğultu başlıyordu. Dört beş tane direkten dönüyordu, ama çok uzaktan vurduğum için toplara insanlar bundan büyük bir haz duyuyordu. O durum beni çok mutlu ediyordu. Şu çok önemli; insan için emek verince, hak ederek bir şey kazandığınız zaman içsel olarak özümsüyorsunuz. Bizim çocuklarımız var. Hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar. O zaman da çok çabuk kirletiyor, çabuk yok ediyoruz. Bu sadece Trabzonspor'a ait bir şey değil, genel olarak böyle. Ali Kemal'in resimlerini görüyordum, uzun saçlı, heybetli, böyle çamurdan bir adam gibiydi. Çamurdan hiçbir tarafı gözükmüyordu adeta. Mücadele demekti, hırs demekti Ali Kemal... 
Hayrandım ona ve halen de hayranım. 


“İyi ki o uçağa binip Galatasaray'a gitmemişim? diyor musunuz? 


Kesinlikle... Üstelik bunu belki yüz bin defa söylemişimdir . Çok şanslı bir adammışım. Trabzonspor”da gerçekten kendi benliğimi buldum. Onun için Trabzonspor'la ilgili T harfi bile geçince kalbim heyecanlanıyor. O yüzden burayı, bu halkı, bu şehri, Trabzonspor'u gerçekten çok seviyorum. 


Zaman zaman çeşitli organizasyonlar için Trabzon'a geliyorsunuz, neler hissediyorsunuz? 


Şu kirliliğin olduğu ortamda buraya gelip, birkaç dakika da olsa o sahaya çıkıp orada şut atmak, arkadaşlarla bir iki saat oturup konuşmak, muhabbet etmek inanılmaz bir heyecan, büyük bir mutluluk. Ve bütün benliğimize o heyecan yayıldı, diyebilirim. 


Bizde o zaman inanılmaz bir özgüven vardı. 
Sanki bizi bu dünyada hiç kimse yenemezdi. 
Böyle bir düşünceye sahiptik. 

Gerçekten de öyleydi. 


FUTBOLCULUK KARİYERİ 


Elazığspor'da oynarken Trabzonspor'lu yetkililerin dikkatini çekerek, 1977-78 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-Mavili takımın 1978-79'da şampiyon olan kadrosunda yer aldı. 1979-80 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Ağırbaşlı, az konuşan, öz söyleyen karakter yapısı ile takım arkadaşları arasında saygı uyandırdı ve yöneticiler tarafından kaptanlığa getirildi. Defansta ve orta sahada, bilhassa hava toplarındaki üstünlüğü dikkat çekti. Zaman zaman hücuma katılarak, galibiyet getiren gollerin de sahibi oldu. Beşiktaş formasıyla 189 maç oynadı ve 25 gol attı. 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe ile yapılan Türkiye Kupası çeyrek final maçında çift sarı kartlı çıktığından, bu hem Beşiktaş'ın kupadan elenmesine neden olmuş hem de onun futbol hayatına büyük bir darbe vurmuştur. 1983-84 sezonunda Karagümrük'e kiralandı ve 1984-85 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. Antalyaspor 2. Lige düşünce 1986'da 
Konyaspor'a transfer oldu. 1986-87 sezonunda Silivrispor'da oynadıktan sonra 1988 
yılında futbolu bıraktı. 


TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ 


Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. Beşiktaş'ın teknik ekibinde görev yaparken 2005-2006 sezonunda Rıza Çalımbay'ın istifa etmesi ile geçici süre teknik direktörlüğe getirildi. Bir ay kadar A takımın sorumluluğun üstlenen Mehmet Ekşi, Jean Tigana'nın gelmesi ile genel menajerlik görevini üstlenmiştir. 
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Yazı: İHSAN ÖKSÜZ 


Turgay Mürtezaoğlu, Trabzon yerel basınının yüz aklarından biriydi. 


Yaklaşık 40 yıl basın mesleğinin içinde adam gibi görev yaptı. 


Suavi Kaptan geleneğinin çok iyi bir habercisi olarak ve biraz da erken olarak aramızdan ayrıldı. 


Karadeniz gazetesinde göreve başladığı 1979 yılında tanıştık. 
Suavi Kaptan tanıştırmıştı bizi... 


Daha önceleri Suavi Kaptan, Mehmet Özşahin ve benim dahil olduğum grup, Hürriyet Haber Ajansı'nda beraber çalışıyorduk ve talep üzerine Karadeniz gazetesini ilk kez süreli yayınlama denemelerimiz olmuştu. 


Gazete sahipleri ile anlaşamadık ve herkes kendi yoluna gitti. 


Turgay Mürtezaoğlu, Karadeniz gazetesine teknolojiye merakı ve yeteneği ile dahil oldu. 


Ama kısa sürede haberci olup çıktı. 


Çok iyi haber yaptığı ve doğa fotoğrafları çektiği gibi, çok da iyi karakalem çizimleri vardı. 

Çok kişi bilmez Turgay teknoloji ve bilgisayar uzmanı idi. 
Kısaca entelektüeldi. Kolej okumuştu. Lisanı vardı. Motosiklete meraklı idi. 

Bu yüzden geçirdiği kaza sonunda kolej öğrenimini tamamlayamamıştı. 


Kısa sürede Hürriyet'in büro şefi oldu. 


k 
8 76 
( Turgay ve Turgut'a Mektup 


Me iz 


e 


İl 


Hürriyet'in o zamanki geleneği sadece haberdi ve bunu da çok iyi yapıyordu. 


İçi bomboş değildi! 
Şimdiki gibi laçka ve yalama haberler, hele yorumlar hiç yoktu! 
Gazete o zamanlar gerçek bir okuldu! 


Ne zaman gazete patronları başka alanlarda da iş yapmaya başladı, gazetecilik de o zaman hızla çürümeye döndü. 


Elbette çürüyen gazetelerdi ama, asıl neden insan kaynaklı idi! 


Turgay Mürtezaoğlu, varlıklı ve elit bir ailenin tek erkek ferdi olmasına rağmen bunu hiçbir şekilde hayatına yansıtmadı. 


Bir emekçi gibi çalıştı. Aile varlığına bel bağlamadı. Kendi ayakları üzerine durdu. 


Bunu yaparken eşi sevgili Evşen”den başka pek kimse yoktu yanında. 


İş hayatının dışında özel bir dünyası vardı. 

Ne kimsenin arkasından konuştuğunu duydum, ne kimseyi çekiştirdiğini... 

Kimseyi aldatmadı. Yalan da konuşmadı. 

Habercilikten başka bir işle uğraşmadı. 


Trabzon'da olduğum zamanlar hemen hemen haftada bir kez görüşürdük. 


Eğer bürosuna uğramazsam, arardı. 


Ayrıca müthiş hayvan sevgisi vardı. 


Kendi gibi meşhur bir kurt köpeği ile kentte dolaşır, son bir yıldır da iki martıyı bürosunun penceresinde her sabah elleri ile beslerdi! 


Gazetecilerin çoğu sanki öyle olmaları şartmış gibi huysuz insanlardır! 


Bazılarının bu huysuzluğu kibir, bazılarının ise küstahlık derecesine varır! 


Ne garip ki Turgay, sanki bu dünyanın insanı değildi. 
Onun huysuzluğu sadece haber içindi. O kadar... 


Ölüm şimdilik bizleri sıyırıp geçti. Turgay ise tertemiz göçüp gitti. 


Sevgili Evşen, sana sabırlar, Turgay'a rahmet diliyorum. 


Turgay?ın yazısının mürekkebi kurumadan Turgut Özdemir'i de kaybettik! İnanılır gibi değil! 


Halbuki çok basit, doğar, yaşar ve ölürüz! Sadece kabul etmek zor! Hepimiz öleceğimizi bilir, ama kendimizin öleceğine inanmayız! Ne tuhaf çelişki... 


16 - 17 yaşlarından beri tanıdığım, okuyan, futbol oynayan boş 
zamanlarında postane veya eski THY önünde kartpostal satan, sevimli, minyon yapılı Turgut! 


1979 yılında, kısaca şimdiki gençlerin bilmediği ve orta yaşlıların 
bile zor hatırladığı o terör ve anarşi döneminde, hem KTÜ Fatih Eğitim Enstitüsü'nde okuyor, hem Türksesi gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yapıyordum. Turgut da benim gibi Fatih Eğitim Enstitüsü'nde okumaya çalışıyordu. 


Turgut'un adına kendi gazetemde sporla ilgili imzalı köşe yazıları yazıyor ve kolunun altına sıkıştırarak okula gönderiyordum! 
Gazeteci olduğunu, hele de spor yazarı olduğunu sansınlar da sağ-sol grupları bulaşmasınlar diye... 


Sonraları sevdi yazarlık işini ve kendi yazmaya başladı. 
Öğretmen oldu. Diyarbakır'a tayini çıktı. Biz ekip olarak Anadolu Ajansı'nda idik. Müdürümüz rahmetli Suavi Kaptan'ın başının etini yedik! "Turgut'u ajansa al" diye... 


O zamanlar liyakata ve kaliteye önem verilirdi! Bu nedenle Turgut kısa süre sonra foto muhabiri olarak aramıza katıldı. 
Anadolu Ajansı'nın gördüğü ve göreceği tartışmasız en iyi ekiptik! Suavi Kaptan, Osman Çavuşoğlu, Murat Taşkın, Aydın Akdeniz, Yücel Özşahin, Gülen Türker, Sevan Ateş, Turgut Özdemir, Haluk Boğuşlu, Erol Doğan, Yusuf Turgut ve bendeniz.. 


Turgut, foto muhabirliğinin yanı sıra futbol antrenörlüğü de yapıyordu. 


Belki de futbol kimliği, gazeteciliğinin ve foto muhabirliğinin de önüne geçmişti. Ama o yine de gazeteciliği tercih etmişti. 
İdmanocağı'nı tüm kategorilerde Trabzon şampiyonu yapmıştı. 


Ajansta mesai arkadaşı olan Murat Taşkın ile Yusuf Turgut İdmanocağı'nda öğrencileri idi!!! 


Trabzon ve Türk Futbolu'na birçok yetenekli genç oyuncu yetiştirdi. 


İdmanocağı'nın Trabzon'da tüm kategorilerde şampiyon yaptığı sadece 1983 - 84 sezonunda tam 14 oyuncusu profesyonel takımlara transfer oldular. 


Özdemir'in 1983 - 84 ve daha sonraki İdmanocağı antrenörlük dönemlerinde Soner Boz, Miraç Özağcı,Turgay Beşyıldız, Necdet Erdem, Ahmet Çelikhan, Celalettin Bektaş, Ezel Kof, Enis Berkay Özdemir, Yaşar Yıldırım, Osman Kastan, Rıfat Karahan, Taner Kılıç, Metin Emiroğlu, Ömer Dakoğlu, Gökhan Sakaloğlu, Ahmet Serdar, Şenol Özer, Oktay Özer, Osman Topsakal, Alptekin Kurt, Hakan Özyazıcı, Yüksel Karanis, İlhan Kurtçu ve adlarını hatırlamadığım bugünkü adı Süper Lig olan ligde de oynayan birçok tanınmış futbolcular yetiştirdi. Bunun yanı sıra Osman Diyadin, Murat Taşkın, Yusuf Turgut, Kadir Esaspehlivan, Temel Güney, “Cinfos” Orhan gibi profesyonelliği seçmeyen yetenekli birçok oyuncuya daha katkı sağladı. 


Turgut kısa süre öğretmenlik yaptığı Diyarbakır'da da Diyarbakırspor altyapısında antrenörlük görevinde bulundu. 


Yaklaşık 20 yıl beraber çalıştık. Öncesi de var, 2000”den sonraki 
18 yıllık süre de... Kısaca tam bir hayat süresi... O kadar anımız 
oldu ki çoğu tatlı... Şimdi geriye bakınca hiç bir şey göremiyorum! Koca bir boşluk. 


"Hükümet" terk- i diyar edince yüreği kaldıramadı. Çocuklar çok uzaklarda idi... Hep sıkıntılarla boğuştu. Sonunda kaybedenler kulübünün bir üyesi olarak aramızdan ayrıldı. Çok zamansız olarak... Bizlere sürpriz yaparak ve haber atlatarak... 


Şimdi geriye bakınca sadece gülen yüzünü hatırlıyorum. Ne sıkıntısı olursa olsun daima gülen yüzünü... 


Gerçek gazeteci hep sıkıntıya talip olandır. Gerçek gazeteci toplum müfettişidir. Gerçek gazeteci zengin olmaz. Yatı, katı, köşkü olmaz. Eğer zengin gazeteci görürseniz aileden değilse mutlaka başka bir şey vardır. Gazetecinin eşi dul, parası puldur. 
Dünyada para için yapılmayacak tek meslektir gazetecilik. 


Sevgili Turgut; Sevgili Turgay, 

Ziyad Nemli, Orhan Kaynar, Mehmet Tan, Ayhan Kıyak, Muharrem Kaya, Muharrem Özağcı, Ahmet Kayacık, Turgay Murtezaoğlu ve daha birçok gazeteci arkadaşımıza kavuştunuz. 
Umar ve Allah'tan dilerim ki orada rahat edersiniz. Güle güle kardeşimlerim, güle güle... 


Yolunuz açık olsun. 
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TARİHTE BU AY 


l Şubat 1447. İlk gol kralımız Necmi Perekli Trabzon'da hayata gözlerini açtı. Necmi, Bordo-Mavili formayla iki defa 2. Lig'de ve bir defa Süper Lig'de olmak üzere tam üç defa krallık tacını takarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı. 


2 Şubat 1463. Trabzonspor'un kuruluş aşamasında 
yapılan anlaşmaya göre, İdmanocağı ve İdmangücü'nün eski başkanları Rıfat Dedeoğlu ve Ali Osman Ulusoy, Trabzonspor'un ilk başkanları" olarak sırayla 272 günlük görev sürelerinde bulunacaklardı. Başkanlığı, kulübün kuruluşu ile beraber ilk olarak Ali osman Ulusoy devraldı. ulusoy 
272. günün ertesinde, 2 Şubat 1468 günü koltuğu “Rıfat Dedeoğlu'na bırakacaktı. 


6 Şubat 1977. Trabzonspor, Türkiye Kupası 4. 
kademe maçlarında kendi evinde Adana Demirspor'u ağırlıyordu. Normal süresi golsüz tamamlanan maçın uzatmalarında Bordo-Mavililer, Çaycı Ahmet'in 2 ve Necmi'nin | golü ile Demirspor'u 3-0 geçmeyi başardı. Trabzonspor, Mavi-Lacivertli ekibin ardından karşılaştığı diğer rakiplerini de eleyecek ve tarihinde 2. defa bu kupanın sahibi olacaktı. 


4 Şubat 2011. Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi, 
düzenlenen törenle yeni binasında hizmete girdi. 
Trabzonspor tarihinin en mümtaz eserlerine ev sahipliği yapan müzenin açılışına katılan efsane başkan Şamil Ekinci, “Hayatımın en güzel hediyesini aldım” diyerek müzeye isminin verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade edecekti. 


lg Şubat 1443. Trabzonspor'un taraftarlarına Sevgililer günü hediyesi 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti oldu. Toschak'ın öğrencilerini Hami, Selahattin ve Vugrinec'in golleri ile deviren Bordo-Mavililer ilk yarıdaki yenilginin de rövanşını almış oldu. 


1S Şubat 1470. Bordo-Mavililerin İkinci Lig'deki 
3. sezonuydu. Takımlarını artık Birinci Lig'de görmek isteyen Trabzonspor taraftarı her geçen gün daha da sabırsızlanıyordu. Trabzon Şehir stadı'nı dolduran binler, İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı ağırlayan takımlarını, büyük bir coşkuyla desteklediler. Maç 3-0 galibiyetimizle sona erdi. Kulübün kasasına giren 7S bin liralık gişe hasılatı, o sezonun rekoru anlamına gelmekteydi. 


12 Şubat 1446. Trabzonspor'un Gürcü yıldızı Şota, 
tam sekiz hafta sonra yeniden gole kavuştu. 
Golcü futbolcu Bordo-Mavili ekibin Kocaelispor karşısındaki ikinci ve son golüne imza attı. 
Alınan 2-0'lık galibiyet ile Karadeniz Fırtınası lig mücadesinde liderliğini koruyacaktı. 


22 Şubat 1979. Trabzonspor Başkanı Şamil 
Ekinci Batı Berlin'deki Trabzonsporlular gecesi'ne katılmak üzere Almanya'ya uçtu. 
gecede açık arttırmaya konmak üzere, imzalı top, bayrak ve flamayla beraber yanında iki kilo Trabzon toprağı da götüren Ekinci, elde edilecek tüm hasılatın transfer ve ödemelerde değerlendirileceğini dile getiriyordu. 


2S Şubat 1954. Efsane yılların değişmez sağ beki Turgay Semercioğlu dünyaya geldi. 1S sene boyunca Trabzonspor'da top koşturan Turgay, aynı zamanda Türk milli takımının âst üste en çok forma giyen futbolcusu olarak da kayıtlara | geçecekti. 


27 Şubat 2005. Trabzonspor kendi evinde 
Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Fatih Tekke'nin 2 
ve Miroslan'ın | gol attığı karşılaşma, Şenol güneş'in takımıyla beraber kazandığı 100. 
galibiyetti.. 
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Bir de Trabzonspor!” 


“Bir Mahmut Hoca, 


Güdük Necmi: Ah Trabzon ah! Yaktın bizi! 
Şaban: Ya şu takıma bir türlü şansımız tutmuyor. 


Güdük Necmi: Aç kapıyı Veysel Efendi... 


Veysel Efendi: Ya siz ne zaman dışarı çıktınız? 
Güdük Necmi: Biz çıkarız Veysel Efendi... Bana bakın çocuklar, Mahmut Hoca gene her zamanki yerinde. 
Şaban: Zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz: Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor! 


Veysel Efendi kapıyı açtı.. Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan'ın ardından Münir Özkul da girdi içeri.. 
Çocukluğumuzu öksüz bırakarak.. 
Oynadığı 400'ün üzerinde sinema filmi, can verdiği nice karakterle Türk sinemasına damga vurdu... 
Yeşilçam neşemizdi. 
Anısı daim olsun. 
SENİ UNUTMAYACAĞIZ MAHMUT HOCAM... 
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BU KALP SENİNLE 61 KERE 


Turkcell'de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ismail Bütün ile 61CELL hizmetinden Medical Park Stadyumu'nun iletişim altyapısına, tüm boyutlarıyla Trabzonspor-Turkceli birlikteliğini konuştuk. 


İSMAİL BÜTÜN 


Kendinizi tanıtır mısınız? 


Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, profesyonel iş hayatıma 1996 yılında Çuhadaroğlu Holding Moskova ofisinde başladım. 1997-2000 yılları arasında yine Moskova'da Enka Grup Dış Ticaret bölümünde Satış ve İş Geliştirme 
Müdürü olarak görev yaptım. 2000 
yılından itibaren Nestle'de sırasıyla CPW Türkiye Ülke Müdürü, Özbekistan'da Orta Asya Bölgesi Pazarlama Direktörü ve Ulusal Zincir Mağazalar Türkiye Satış Müdürü olarak çalıştım. 2011 yılından itibaren Nestle'nin İsviçre'deki genel merkezinde önce Global Müşteri ve Satış Yönetimi bölümünde İş Mükemmelliği Müdürü, sonra İçecekler Stratejik İş Biriminde Pazarlama Müdürü görevlerinde bulundum. Son olarak Nestle Türkiye İçecekler Grubunda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttüm. 
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15 Ocak 2016 tarihinde Perakende Satış 
Grup Başkanı olarak Turkcell ailesine katıldım. Turkcell?de halen Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Evliyim ve iki çocuğum bulunuyor. 


Geçen sene Trabzonspor taraftarlarına özel başlangıç numarası 561 olan 61CELL hattını çıkardınız. Trabzonspor taraftarları bu hizmetinizi nasıl karşıladı? 


Trabzonspor ile Turkcell arasında yapılan bu anlaşma Türkiye?de bir ilk olarak hayata geçirildi. Biliyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi dünyanın da dört bir yanında kalbi “Bordo-Mavti” için atan milyonlarca insan var. Tabii ki bir de Trabzon'daki Trabzonspor gerçeği var. 
Şehirde 7'den 77'ye herkes Trabzonspor'la yatıp Trabzonspor'la kalkıyor. Biz de Trabzonspor taraftarlarını düşünerek 


Ol 


Turkcell'in 532'li başlangıç numarası yerine 561 başlangıç numarası kullanabilecekleri hatlar çıkardık. Kısa sürede de aslında beklediğimiz gibi önemli sayıda bir taleple karşılaştık. 100 bin özel numara planlamıştık 61Cell için. Hemen ilk ayda 10 bin gibi bir rakama zaten ulaştık. Bu fırtına sonrasında da aynı şekilde devam etti. 


Biz de bu ilgiye kayıtsız kalmadık tabii ki. 
Türkiye?de bir ilk olan 61Cell hattından alan Bordo-Mavili taraftarları hep özel hissettirmeye çalıştık. Trabzonspor'un her attığı gol için hediye edilen mobil interneti iki katına çıkardık. Bordo-Mavililerin, takımlarının gollerini hemen cep telefonlarından ücretsiz olarak izleyebilmelerine olanak sağladık. 
Taraftarlar yine ücretsiz sunulan ÇalarkenDinlet servisiyle de Trabzonspor marşını arayanlara dinletebilme ayrıcalığına da sahip oldular. 


44 


Bu renklere gönül veren herkesin kalbinin Trabzonspor'la attığı gerçeğinden yola çıktık. 'Bu kalp seninle 61 kere" dedik ve takıma destek için kolları sıvadık. 


Kısacası Trabzonspor taraftarı bizleri şaşırtmadan hatlarımıza büyük bir ilgi gösterdi, bizler ise bu hatları alarak hem bu ayrıcalığın tadını yaşayıp hem de kulüplerine katkıda bulunan Bordo-Mavili taraftarları hediyelerle şaşırtmaya devam ettik. 


6I1CELL'le taraftarlarımıza ne gibi avantajlar sunuyorsunuz? 


Bu hatla birlikte Trabzonsporlu taraftarların kendilerini özel hissetmelerini hedefledik. Çünkü yinelemek gerekirse Türkiye'de ilk kez yapılan bir proje bu. 61CELL hattı sahipleri, Medical Park Stadyumu”ndaki kombinelerini ve Trabzonspor formalarını faturalara ek 12 aydan 36 aya kadar uzanan taksitle satın alabildiler. Halen de alabiliyorlar. 61CELL faturalı tarifelerde 
750 dakika konuşma, 1000 SMS ve 
4GB'lik paket; 1000 dakika, 1000 SMS ve 8GB/lik paket ve 2000 dakika konuşma, 1000 SMS ve 16 GB'lik paketler bulunuyor. Ön ödemeli paketlerde ise 500 dakika konuşma, 
3GB/lik paket, 1000 SMS ile 1000 
dakikalık konuşma, 5GB/lik paket ve 
1000 SMS yer alıyor. Bunlardan birini 
seçebiliyorlar. Ayrıca her pakette 1GB hediyeli BiP, içinde 5GB bulunan TV* ve sınırsız fizy?e de tanımlanmış durumda. 
Taraftarlar yine ücretsiz sunulan ÇalarkenDinlet”le de Trabzonspor marşını arayanlara dinletebiliyorlar. 


Trabzonspor'un her golü de 61Cell sahiplerine ek internet paketi olarak geri dönüyor. Bordo-Mavililerin attığı gol başına taraftarlar henüz sevinmeye başlarken 200MB mobil internet haftalık olarak hatlarına hediye olarak geliyor. 
Ayrıca ilk 1000 abonemize ise bir sürprizimiz daha olmuştu. 61CELL sahibi olan ilk bin Trabzonspor taraftarı takımlarının resmi mağazası TS Club'larda anında 20 TL'lik indirim 


kazanmıştı. Bu kampanyamızı Hesabım uygulamamızın içinde yer alan Salla Kazan üzerinden de devam ettiriyoruz. 
Trabzonspor taraftarları Salla Kazan'la birçok hediyenin yanı sıra bu indirimi de kazanma şansına sahip oluyor. 


61CELL için hazırladığınız reklam filmi taraftarlarımız tarafından çok beğenildi. Bu reklam filmi nasıl ortaya çıktı? Filmi nasıl hazırladınız? Kısacası bu filmin hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? 


Trabzonspor taraftarının günlük hayatına nüfus eden, tribünlere yansıyan ve birçok yerde kullanımı olan tek numara 61. Bu sadece şehrin plakasından ibaret bir numara değil, aynı Trabzonspor gibi bölgedeki her hayata dokunmuş bir sembol. Karadeniz fırtınası Trabzonspor'a ise sadece Trabzonlular değil, tüm bölge hatta tüm Türkiye sempati duyuyor. Bu hissiyattan ve bu renklere gönül veren herkesin kalbinin Trabzonspor'la attığı gerçeğinden yola çıktık. "Bu kalp seninle 61 kere!" dedik ve takıma destek için kolları sıvadık. 
Filmimizde yaylalarından, köylerinden ve şehrin farklı yerlerinden gönüllü Trabzonlular oynadı. 
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Çekimlerimiz üç gün sürdü. Yukarıdaki söylemlerimizin hepsini yansıttığımız bir film oldu. Trabzonspor taraftarları da sağ olsunlar teveccüh göstererek filmimizi çok 
beğendi ve sahiplendi. Kısa zamanda 3 
milyondan fazla kişi filmimizi izledi. 


Trabzonspor taraftarıyla bütünleşen bir kulüp. Yeni statla birlikte bu zirveye ulaştı. Yeni stadımızı nasıl buldunuz? 


Eşimin Trabzonlu olması nedeniyle Trabzon şehrinin damadı olarak, şehre ve taraftarına uzak biri değilim. Trabzonspor?un taraftarı ile arasındaki bu çok özel ilişkiye defalarca yakından şahit olma şansım oldu. Şehir ile kulüp gerçek manada tek vücut gibi yaşıyor. 
Trabzonspor'un mutlu ve üzüntülü günlerini şehre gelen bir yabancı rahatlıkla fark edebilir. Adeta takımla birlikte tüm şehir seviniyor ya da tüm şehir üzüntüye bürünüyor. Avni Aker Stadı'nda da bu birliktelik görünüyordu ancak Medical Park Stadyumu”yla birlikte bu bütünleşmenin dışarıya yansıması zirve yaptı. 


Tabii bu noktada da kendimizi şanslı addediyoruz. Çünkü bu görkemli stadı, birçok Bordo-Mavili taraftardan önce görme fırsatımız oldu. 
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Trabzonspor taraftarı hatlarımıza büyük bir ilgi gösterdi, bizler ise bu hatları alarak hem bu ayrıcalığın tadını yaşayıp hem de kulüplerine katkıda bulunan Bordo-Mavili taraftarları hediyelerle şaşırtmaya devam ettik. , 


Hatta oradaki atmosferin nasıl olacağını hayal edebilme şansına da sahip olduk. Çünkü Medical Park Stadyumu'nun tüm iletişim altyapısını Turkcell olarak biz hazır hale getirdik. Bu stadyumda maç izlemeye gelen Trabzonsporlular, Turkcell'in 4.5G altyapısı sayesinde kusursuz bir 
mobil iletişim deneyimi yaşayabiliyorlar. Stada gelen 40 bin 461 
kişi Turkcell tarafından 514 farklı noktaya kurulan erişim noktası üzerinden gelişmiş fiber altyapı sayesinde wi-fi üzerinden de rahatça internet kullanabiliyor. Ücretsiz sunulacak wi-fi ile internete bağlanıldığında ışık hızındaki internetten faydalanabiliyor. 


Bunun yanı sıra Turkcell olarak, stadyum içerisinde tüm duyuruların yapıldığı, maçlardan görüntülerin yansıtıldığı 15 tane dev video duvarının (video wall) kurulumunu da gerçekleştirdik. Basın tribünü ve localar için gerekli tüm altyapıyı sağladığımız 

gibi stada 396 LED TV, 12 adet interaktif kiosk, 125 monitör de yerleştirdik. Tribün kat araları için kurulumunu yaptığımız LED reklam panosu da 4 tribünü çevreliyor. 


Sonuçta şunu söylemek gerekiyor sanırım. Türkiye'nin en hızlı ve gerçekten manzarası ile eşsiz stadı, Bordo-Mavili taraftarların yarattığı atmosferle de Trabzon'a ve Trabzonspor'a çok yakışan bir stadyum. Medical Park Stadyumu, inşası sırasında hayal ettiğimizden bile güzel bir atmosfere sahip oldu. 


Evet. Çok özel bir günde, taraftarların tribünleri hınca hınç doldurarak yarattığı o tarifsiz atmosferde bulundum. Ligin 4. haftasında oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında tribündeki yerimi almanın keyfini yaşamanın yanı sıra sahadan atmosferin nasıl olduğunu da gözlemle fırsatım oldu. Çünkü maç öncesinde Turkcell adına Burak Yılmaz'a, sonu forma numarası 17'yi taşıyan 61CELL hattını hediye ettim. Kendisine 61CELL'e ait 0561 BRK 17 17 numarasını Bordo-Mavili taraftarlarının hattı teslim etmek inanılmaz bir deneyimdi. Gerçekten de şu andan bakınca bile Medical Park Stadyumu”ndan ve atmosferinden çok etkilendiğimi 

belirtmem lazım. 
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Türk futboluna desteğiniz neler? 
Türkiye'de futbolun gelişmesi için neler yapıyorsunuz? 


Turkcell olarak bizim için spor her zaman çok önemli olmuştur. Türk sporunun gelişmesi için çeşitli kademelerde ama kesintisiz bir şekilde Türkiye sporuna destek verdik. Ama ilk göz ağrımız futbol. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi sporla ilk işbirliğimiz 2002 yılında Milli Takımımızla başladı. Ki bu işbirliğimiz halen milli takımlarımızın ana Sponsoru olarak devam ediyor. 
2002'den beri Türk futboluna 400 
milyon, Anadolu kulüplerine 100 milyon liralık destek verdik. Halen hafızalarda kalan Süper Lig/e isim sponsorluğumuz, Anadolu takımlarına forma desteğimiz, Süper Lig iletişim ve Teknoloji birlikteliğimiz, Kulüpler Birliği Vakfı'na olan ana sponsorluğumuz Süper Kupa'ya adımızı vermemiz bizim için önemli işbirliği adımları oldu. 


Yaptıklarıyla göğsümüzü kabartan Ampute Milli 
Takımımızın da sponsorluğunu yapıyorsunuz. Engelli sporlara verdiğiniz destekleri de anlatır mısınız? 


Turkcell olarak Türk 
” sporuna olan desteğimiz kapsamında yaklaşık 10 yıldır i sporlarıyla işbirliği yoruz. İlk kez 2009 yılında ge Koşanlar projesi kapsamında Engelli Bisiklet branşını Türk ıa kazandırdık. Görme Engelli Federasyonu'nun ana sponsoru 
k en büyük destekçisi olduk. 2013 
TEF ve Türkiye Görme Engelliler ederasyonu ile yaptığımız işbirliği vesinde “Turkcell Sesi Görenler i” kuruldu (Görme Engelliler B1 bol Ligi'nin isim sponsoru olduk). Bu ar aşma ile Avrupa da ilk kez bir engelli futbol liginin isim sponsoru oldu. Bu 

oje ulusal ve uluslararası bir çok formda ödüle layık görüldü. 


Yaptıklarıyla göğsümüzü kabartan Ampute Milli Takımımızın da sponsorluğunu yapıyorsunuz. Engelli sporlara verdiğiniz destekleri de anlatır mısınız? 


Turkcell olarak Türk sporuna olan desteğimiz kapsamında yaklaşık 10 yıldır engelli sporlarıyla işbirliği yapıyoruz. İlk kez 2009 yılında Geleceğe Koşanlar projesi kapsamında Görme Engelli Bisiklet branşını Türk sporuna kazandırdık. Görme Engelli Spor Federasyonu”nun ana sponsoru olarak en büyük destekçisi olduk. 2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde “Turkcell Sesi Görenler Ligi” kuruldu (Görme Engelliler BI Futbol Ligi'nin isim sponsoru olduk). Bu anlaşma ile Avrupa da ilk kez bir engelli futbol liginin isim sponsoru oldu. Bu proje ulusal ve uluslararası birçok 
platformda ödüle layık görüldü. 2015 
yılında Görme Engelli Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. 


2017 yılında Türkiye Bedensel Engelli 
Yelken Federasyonu'na sponsorluk desteği verdik. Bu destek ile tarihinin ikinci uluslararası şampiyonasına katılan engelli yelkencimiz Miray Ulaş HUROSAF Bedensel Engelli Avrupa Şampiyonası'nda 
Avrupa 4.'lük başarısı elde etti. Yine 2017 
yılında Türkiye Futbol Federasyonu koordinasyonu ile engelli sporlarına desteğimizi artırdık. Bedensel Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli ve Özel 


Sporcular Futbol Milli Takımları ve Ulusal Ligleri”nin sponsoru olduk. Ve son olarak da Türkiye'nin tam ihtiyacı olduğu anda gelen Ampute Milli Futbol Takımı”mızın Avrupa Şampiyonluğu. Son 4 Dünya Kupası'nda da finali son anda kaçırarak bronz madalya kazanan Ampute Milli Takımımızın EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası”ndaki final maçında stattaydım. Gerçekten de büyük bir heyecan ve gurur yaşadım. Engelli vatandaşlarımızın hayata tutunabilmelerini sağlamak için spordan teknolojiye her alanda verdiğimiz desteği arttırarak sürdüreceğiz. 


Son olarak Trabzonspor taraftarlarına bir mesajınız var mıdır? 


Önce 61Cell sonrasında da Trabzonspor Medical Park Stadyumu'ndaki ortak çalışmalarımızla Turkcell ile Trabzonspor arasında gerçekten de çok özel bir iletişim oluştu. Biz Turkcell olarak Trabzonspor'la bu şekilde bir işbirliği yaptığımız çok mutluyuz. Biliyoruz ki Trabzonsporlu taraftarlar kulüplerine çok bağlılar. Bu bağlarını 61Cell hattı alarak bizim nezdimizde de göstermiş oldular. 
Bordo-Mavi renklere gönül vermiş ve halen 61CELL almamış Trabzonspor taraftarları kendilerine sunduğumuz bu hizmeti kullanarak hem kulüple aralarındaki bağa bir tuğla daha ekleyebilir, hem de kulüplerine bu şekilde de destek olmaya devam edebilirler. 
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Yazı: 
SEMA TUĞÇE DİKİCİ 


İlk17 haftanın rekor yükselisi Trabzonspor'dan 


Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasında 57.213 bilet satan Trabzonspor, bu sezon bilet satış adedini 84 oranında artırarak 105.094'e ulaştı. 
Ve Süper Lig'deki birçok ekibi geride bıraktı. 


utbolun endüstriyel gelişimiyle k birlikte stadyumların sadece maç 

oynanan yerler olmaktan çıkışının üzerinden uzun yılllar geçti. O yıllardan bugünlere uzanan süreçte, futbol ekonomisi literatürüne “Maç Günü Gelirleri” dediğimiz gelir kalemi dahil oldu mesela. Kulüpleri ayakta tutan taraftar desteğinin bir anlamda finansal izdüşümü olan maç günü gelirlerinin dışında, stadyumları birer reklam mecrasına dönüştüren “Ticari Gelirler'i de unutmamak gerekiyor bu süreçte. 
Kısacası, futbol parasallaşıp ticarileştikçe stadyumların da işlevleri değişmeye ve farklı uzmanlaşma alanlarına bölünmeye başladı. Son 10 yılda “Venue Management” ve “VIP hospitality” kavramları önem kazandı. Futbolun yeni ekonomik çehresinde stadyumlar sadece maç günleri değil, maç günleri dışında da para kazandırmalıydı. Öyle de oldu. Bir stadyumdan maksimum geliri elde edebilmenin öncelikli şartlarından birisi bilet-kombine satışları. Ve tabii ki localar. 
Sportif başarın, fiyatlandırma politikası ve ekonomik alım gücü, stadyumların ulaşım ve konforu gibi birbirinden farklı 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etkenler burada devreye giriyor. 
Avrupa'nın en fazla seyirci ortalamasına sahip ligi Bundesliga”yı baz alalım. 
Seyirci ortalaması son 10 sezondur 40 
binin altına düşmüyor. Geçtiğimiz sezon sadece lig maçlarını stadyumlarda 12,7 milyon kişinin seyrettiği ligde bilet fiyatları 12 Euro'ya kadar düşüyor. Alım gücü ise ortada. Askeri ücretle çalışan bir işçinin maaşı 1.400 Euro, TL karşılığı ile 
6 milyardan fazla bir rakama tekabül 
ediyor. Bayem Münih ve Borussia Dortmund kulüplerinin sezonluk kombinelerinde en ucuz fiyatlar 160 veya 
217 Euro'ya kadar inebiliyor. Hal böyle 
olunca asgari ücretli bir futbolsever kombinesini de alıyor, maça da rahatça gidebiliyor. Diğer yandan Almanya'da Premier Lig”deki gibi VIP localar, özel ağırlama paketleri her kulüpte geçerli değil. Signal Iduna Park'taki VIP loca sayısı 18, Allianz Arena'da ise 106. 


Kurumsal Ağırlamalarda 
Premier Lig Farkı 


Premier Lig gerek maç günü gelirleri gerekse maç dışındaki günlerde 


stadyumların efektif kullanımı konusunda Avrupa'da öncü. Kulüplerin bilet fiyatları Bundesliga'ya göre 9020-50 arasında daha yüksek. Ligin bu konuda en pahalı fiyatlandırmasını yapan kulüp Arsenal. Gooners'ı sezon boyunca izlemenin en uygun fiyatı 1.000 Sterlin. 


Loca fiyatlarında dikkat çeken kulüplerin başında Chelsea geliyor. Stamford Premier Lig, hem maç günü hem de maç günü dışında stadyumlarını efektif bir şekilde kullanıyor. Geçtiğimiz sezon 
sadece maç günü gelirlerinden 600 
milyon Sterlin kazanan İngilizler, stadyum isim sponsorluğu konusunda da yüksek rakamlı anlaşmalar yapıyorlar. 
1990'lı yılların ortasında Reebok Stadyumu ile başlayan stadyum isim sponsorluğu sürecinde Arsenal, Manchester City, Leicester City, Swansea gibi kulüpler başı çekiyorlar. Arsenal'in 2016-2021 yılına kadar geçerli olan stadyum isim sponsorluğutforma göğüs sponsorluğundan elde edeceği gelir sezon başına 30 milyon Sterlin. Manchester City, Etihad Havayolları”ndan 10 sezon için 474 milyon Euro kazanacak. 


ni 


Türk futbolunda seyirci sayısı arttıkça gelirler de artacak 


Kıta Avrupası”ndan uzaklaşıp kendi sınırlarımıza geldiğimizde futbolumuzun gerek oyun kalitesi, gerek finansal anlamda olumlu gelişmeler yaşadığını görebiliyoruz. 


Yenilenen stadyumların bunda payı büyük. 
Taraftarların sportif başarı beklentisi ve fiyatlandırmalar tribünlerin doluluk oranlarını doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon yeni stadının kapılarını taraftarlarına açan Trabzonspor'un maç günü gelirlerini 3,1 milyon TL*den 18,7 milyon TL'ye çıkardığını ve bu anlamda Süper Lig rekorunu elinde bulundurduğunun altını çizelim. 


Yeni stad, yeni umutlar ve yeni gelecek başarılar demekti. Seyirci sayısındaki artış da bunun dışa vurumu oldu. Peki bu sezonun ilk 
17 haftasında Trabzonspor?un seyirci 
sayısında neler yaşandı? 


İlk 17 haftanın rekor yükselişi Trabzonspor'dan 


» Kombine sayısını en fazla yükselten takım Trabzonspor 


Geçtiğimiz sezon sponsorluklar ve marka işbirlikleri, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin 


açılışı ve taraftarlarının desteği ile 4 
büyükler arasında gelirlerini en çok yükselten kulüp olan Trabzonspor, ligin ilk yarısında da kombine sayısındaki artışla rakiplerini geride bıraktı. Bordo mavili ekip, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 3.666 adet kombine satmışken, bu sezon ilk 17 haftada 13.000”e yaklaşan kombine sayısı ile Süper Lig”de Kombine Sayısını En Çok Artıran Kulüp oldu. 


Bordo mavili ekip, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 3.666 adet kombine satmışken, bu sezon ilk 17 haftada 13.000'e yaklaşan kombine sayısı ile Süper Lig”de Kombine Sayısını En Çok Artıran Kulüp oldu. 


* Bilet satışlarında 9684 oranında artış oldu 


Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasında 57.213 bilet satan Trabzonspor, bu sezon bilet satış adedini 9084 oranında artırarak 105.09/”e ulaştı. Ve Süper Lig'deki birçok ekibi geride bıraktı. 


» Seyirci sayısı 2 katına çıktı 


2016-2017 sezonunun ilk 17 haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu”ndaki maçlarını toplam 58.185 seyirci karşısında oynayan Bordo-Mavililer, bu sezonun ilk 17 haftasında Medical Park Stadyumu”nda 192.863 kişiyi ağırladı. 


* Trabzonspor Passolig Kartını alan taraftarların sayısı 2'ye katlandı 


Dört büyükler arasında Passolig Kart sayısını en fazla oranda artıran Trabzonspor oldu. 


Sezon başında 95.256 olan Trabzonspor logolu Passolig Kart sahibi taraftar sayısı, 
17 hafta sonunda 2 katına çıkarak 
200.000”e merdiven dayadı. Futbolun finansal mekanizmasında en büyük güç unsurlarından biri olan stadyumların her açıdan gelir getirecek şekilde modellenmesi artık elzem. Biletleme fiyatlarından localara, kurumsal ağırlamalardan müze turlarına, stadyum reklam alanlarından isim sponsorluklarına kadar uzanan bu geniş iş birlikleri içerisinde futbolun bütün paydaşlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Dolu tribünlerin, başarılı ve kaliteli futbolun, doğru işbirliklerinin futbolumuzu Avrupa'nın devleri ile rekabet edebilir duruma getirecek. Bu perspektiften baktığımızda da Trabzonspor?un artan gelirleri, tribünlerdeki seyirci sayısındaki yükseliş, başarılı iş ortaklıklarıyla birçok kulübe örnek olacağı da aşikar. 
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İngiltere 2. Ligi'nde Forest Green Rovers ile Wycombe Wanderers arasındaki maçta futbol sahalarında ender görüler bir olay yaşandı. 
Forest Green Rovers'da Charlie Cooper ve babası Mark Cooper oyundan atıldı. Forest Green Rovers”da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Charlie Cooper 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu karara sinirlenen Forest Green Rovers Menajeri ve Charlie Cooper?'un babası Mark Cooper da hakeme tepkisi nedeniyle saha dışına gönderildi. Bu eksikliklere rağmen Forest Green Rovers maçı 2-1 kazanmayı başardı. 


Almanya Bundesliga”da Bochum ve Feiburg takımlarında forma giyen eski futbolcu Tommy Bechmann”ın başına talih kuşu kondu. Danimarkalı eski futbolcu lotodan 672 bin avro kazandı. Futbol oynadığı dönemde yıllık ortalama 55 bin avro kazanan eski forvet için bu rakam oldukça değerli. Bechmann yıllardır çocuklarının doğum gününü kullanarak loto oynadığını ve “Firmayı aradım ve benim kazandığımı doğruladılar. Yıllardır oynarım ve hep aynı numaraları kullanırım. Hep çocuklarımın doğum gününe oynarım. Para ile ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Ancak tatillerim artık daha uzun olacak. Ona eminim” dedi. 
Tommy Bechmann'ın çocuklarının doğum tarihlerinin de yer aldığı kazandıran numaralar şöyle: 3-5-13-19-22-31-34, Tommy Bechmann şanslı rakamları tutturan ilk oyuncu değil. 
2012'de de bir Premier Lig oyuncusunun loto kazandığı açıklanmış ancak ismi verilmemişti. 


Southampton'dan 26 yaşındaki Van Dijk'i kadrosuna katan Liverpool, 75 milyon sterlin ödeyecek. Yaklaşık 85 milyon avro eden bu rakam ile Hollandalı yıldız, tarihin en pahalı savunma oyuncusu da olmuş oldu. Hollanda'nın Willem TI ve 
Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2013 
# yazında 3 milyon avroya Celtic'e, 2015 yazında ise 15,7 milyon avroya Southampton'a transfer olmuştu. 
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Ronaldo futbolu bırakınca aktör olmak istiyor 


Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yeşil sahalara veda ettikten sonra 

filmlerde oynamak istediğini söyledi. Cristiano Ronaldo, Sky Italia'ya verdiği röportajda 

efsane İtalyan futbolcu Alessandro Del Piero'nun sorularını yanıtladı. Portekizli yıldız 

futbolcu, emekli olduktan sonra düşündüğü projelerden bahsetti. Futbolu çok sevdiğini 

belirten Ronaldo, "Bir gün futbolu tabii ki bırakacağım. Futbolu bıraktıktan sonra da 

güzel bir hayatım olacak. Çok param olduğu için bunu söylemiyorum. Yeni şeyler 

deneyeceğim için söylüyorum" dedi. Futbolculuk kariyerini noktaladığında kendi işini 

kurmak istediğini belirten yıldız futbolcu, "Filmlerde oynamak istiyorum, aktör CRI olabilirim. Bir iş adamı da olabilirim. Kendi otellerimin, spor salonlarımın olmasını 

istiyorum. Gelecek planlarımı 27-28 yaşında belirlemeye başladım" şeklinde konuştu. 


FIFA ya 100 milyon dolarlık "sprey" davası 


Brezilyalı iş adamı Heine Allemagne, futbol karşılaşmalarında kullanılan kaybolan spreyin patentinin kendisine ait olduğunu iddia ederek FIFA'ya dava açtı. New York Times gazetesinde yer alan haberde, Haberde görüşlerine yer verilen Allemagne, Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan beş ay önce FIFA'nın patenti satın almak için kendisine yaklaşık 500 bin dolar teklif ettiğini ancak bu anlaşmanın gerçekleşmediğini savunarak, "FIFA fikrimi çaldı. Bu fair-play'e aykırı bir davranış." ifadesini kullandı. Öte yandan, davanın Rio de Janeiro kentinde bir mahkemede görüldüğünün aktarıldığı haberde, FIFA'nın kaybolan sprey kullanımını durdurmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Karara uyulmaması halinde spreyin kullanıldığı her maç için FIFA'nın 15 bin dolar para cezası alacağı da öne sürüldü. 


Kaka Leite futbolu bıraktı 


Brezilya'nın önemli oyuncularından Kaka Leite, futbolu bıraktığını açıkladı. Kaka, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayal ettiğimden çok daha fazlasıydı. Teşekkür ederim. 
Şimdi yeni serüvenler için hazırım" ifadelerini kullandı. Milan'da forma giyerken 2007'de 'Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan orta saha oyuncusu, Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nı elde etmişti. 
Son kez ekim ayında ABD'nin Orlando City takımıyla sahaya çıkan 35 
yaşındaki oyuncu, ülkesinde Sao Paulo, İtalya'da Milan ve İspanya'da Real Madrid'de top koşturdu. 2014'te o dönem yeni kurulan Orlando City Kulübüne transfer oldu. 
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Dünyadan Futbol (« 


Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya ekibi Roma'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların katıldığı anket sonucunda yüzde 85 oy alan Cengiz Ünder, Lorenzo Pellegrini, Emerson Palmieri ve Gerson'u geride bırakarak Roma'da 2017'nin en iyi genç futbolcusu ödülüne layık görüldü. Ankette Pellegrini yüzde 7, Emerson yüzde 6 ve Gerson yüzde 3 oy toplayabildi. 
Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, şu ana kadar takımıyla 12 maçta sahaya çıktı. 


söylediği "Futbol, Messi'ye Dünya Kupası borçlu" ifadesini değerlendiren Messi, "Evet bunu duydum. Bana da söyledi. Umarım futbol sonunda borcunu öder" ifadesini kullandı. Messi, 30 yaşında istediği yerde olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, kişisel ve futbol hayatından mutlu olduğunu söyledi. Dünya Kupası 


Güney Amerika Elemeleri'nde takımlar arasındaki seviyenin hemen hemen aynı . a ” e 


Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin kendisiyle ilgili AĞ, $ 


olduğunu dile getiren Messi, "Rusya'ya gidememek hem benim hem de milli 


takım için büyük darbe olurdu. Bunu nasıl kabullenirdim bilmiyorum" dedi. * e :) Şili'nin Dünya Kupası'na gidememesini de değerlendiren Arjantinli futbolcu, (0) TAR i "Herkes gibi benim için de sürpriz oldu. İyi kadroya sahip büyük bir takım. Son ALRWAYS 


iki Copa Amerika'yı kazandı. Bu da Güney Amerika elemelerinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor" yorumunu yaptı. 


Al Jazira ile Real Madrid arasında adeta tek kale oynanan maçta sadece 3 gol olurken, video hakem 2 golü iptal etti. İlk yarıda Real Madrid toplam 17 gol denemesinde bulundu ama hiçbiri gol olmadı. Real Madrid golü ancak ikinci yarıda 53. dakikada bulabildi. Golü tabii ki Cristiano Ronaldo'nun atması gerekiyordu ki öyle oldu. Ancak Real”in kabusu bitmedi. Akın akın gelen ataklara rağmen bir türlü gol gelmedi. 71. dakikaya girildiğinde Real Madrid'in gol denemesi 28'e ulaştı. Yani her 2.7 dakikada 1 gol pozisyonuna girmesine rağmen Real Madrid sadece 1 gol bulabildi. 71. dakikaya kadar iki takımın attığı Ver golün dışında 2 gol iptal edildi. Real Madrid maçı 2-1 kazanırken istatistiklerde 
36 şut, 14 net gollük pozisyon, 4 direkten dönen top, 19 korner yazıyordu. 
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kardeşi 


futbol 


iği #1 


haka kardeşlerden Arveladze ikizlere... Değişik coğrafyalar, bambaşka hayatlar... Ama hepsini tanımamıza sebep olan bir ortak nokta var! 
'Futbol Kardeşliği” yazı dizisi, her birinin hikâyesi sayfalarca 


anlatılabilecek kadar sıra dışı olan kardeş futbolcuların, bizler için en tanıdık olanlarını masaya yatırıyor; yeniden anımsamamıza yardımcı oluyor. 


Şota Arveladze bir röportajında şöyle diyordu: 


"Sahada gözlerimizle haberleşir, konuşuruz. Duygularımızla oynar, birbirimizi buluruz. Ayaklarımızla da gol atarız. Olur ya, herhangi bir nedenden ötürü ikimizden biri o gün sahaya çıkmayıp forma sırtlamadıysa, sahaya çıkanımız için gerçekten ıstıraplı dakikalar yaşanır. Çünkü tek oynadığımızda kanatlarının biri kesilmiş kuş gibi oluruz, bir tarafımız eksik kalır. 
Motoru yarım çalışan bir araba gibi, tekleyen bir kalp gibi..." 


Takvim yaprakları 1973 Şubat'ına geldiğinde Tiflis”te bir hastane koridorunda telaş hâkimdi, Tamriko Arveladze bir kez daha anne olacaktı. 
Dünyaya ilk Şota geldi, Arçil ise biraz nazlı çıktı ve 20 dakika sonra hayata gözlerini açtı. Gürcistan futbolu ve Trabzonspor tarihine damga vuracak kardeşlerin hikâyesi böylece başlıyordu. 


Dinamo Tiflis takımıyla adım atılan profesyonel futbol yaşamı, Trabzonspor'la devam ediyordu. İkizler her adımlarını beraber atmışlardı. 
Trabzonspor'da geçirdikleri başarılı sezonlar ve sıcak tavırları kentin onları sahiplenmesine neden olsa da kariyerler hedefleri yüzlerini Avrupa'ya çevirmelerine neden olmuştu. Bugüne kadar aynı formayı terleten ikizlerin yolları artık ayrılıyordu. Belki de Arçil'in bitmek bilmeyen sakatlık 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problemleri bu ayrılığın en büyük sebebiydi. 
Şota sırasıyla Ajax, Glasgow Rangers, AZ 
Alkmaar ve Levante'de top oynayarak 2008 
yılında futbolculuk kariyerine son verecekti. 
Gittiği her takımda görevini layıkıyla yerine getirdi ve başarılı oldu. Arçil ise NAC Breda ve Köln'de top koşturduktan sonra ülkesine geri dönmüş, birer sezon Dinamo Tiflis ve Lokomitivi takımlarında forma giydikten sonra 2005 yılında futbolu bırakmıştı. Bir röportajında “Eğer tekrar eden sakatlıklarım olmasa birkaç yıl daha rahatlıkla top oynardım” diyordu. Ama olmadı. 


Bu Asyalı kardeşlerden daha önce futbol sahnesine çıkmış ve adlarını tüm dünyaya duyurmuş Latin Amerikalı kardeşlere uzanalım. 


Ksanthippi (Sokrates'in eşi): Seni haksız yere idam edecekler Socrates! 


Şota & Arçil Arveladze 


Sokrates: Ne yani! Bir de haklı yere mi idam edilseydim!” 


Yunan Filozof Sokrates bir düşünce devrimi gerçekleştirmişti. Brezilyalı futbolcu Socrates de “Nomen Est Omenm (İsmimiz Kaderimizdir) sözünü kanıtlarcasına oynadığı dönemde futbolda bir devrim gerçekleştirdi. 
Futbol yaşamına Botafogo”da başlayıp en iyi zamanlarını Corintias”ta geçirdi. 
Corintias”ta futbol oynarken askeri rejiminin baskısına karşı Corintias Demokrasi Hareketi'ni başlattı. 
“Savunmacılara çalım atmak, diktatörlere çalım atmaktan daha kolaydır, siz zoru başaracaksınız ve Brezilya'ya demokrasi şampiyonluğunu getireceksiniz” sözleri tüm dünyada akıllara kazındı. 


Sadece bir sezon Avrupa”ya ayak basan Socrates, Fiorentina formasıyla istediğini elde edemeyip ülkesinin yolunu tuttu. 
Sırasıyla Flamengo, Santos formaları giydikten sonra, son olarak futbola başladığı Kulüp olan Botafogo”ya geri dönüp yeşil sahalara veda etti. Futbol oynadığı dönemlerde tıp ve felsefe eğitimleri de alan Socrates futbolculuk sonrası yoksul köylerde ve mahallelerde hastaları ücretsiz tedavi etti. 2011 yılında 57 yaşında hayata gözlerini yumarken, geride sadece futbolda bir başarı hikayesi değil, insanlık tarihinde büyük bir başarı hikayesi bıraktı. 


Böyle büyük bir futbolcunun kardeşi olarak futbol oynamak normalden daha zor bir durum olsa gerek... 


Sokrates'ten 11 yaş küçük kardeşi Rai futbola abisi gibi Botafogo”da başladı. 
Ardından Ponte Preta ve Sao Paulo'da futbol yaşamını sürdürdü. Sao Paulo”da kendisini ispat ettikten sonra Paris Saint Germaine transfer oldu ve altı sezon bu formayı terletti aynı zamanda Amerika 94”te Dünya Şampiyonu olan Brezilya 

milli takımının da kadrosunda yer aldı. 
Avrupa'da geçen uzun yıllar sonrası tekrar 


Sao Paulo'ya dönerek 2000 yılında futbolu bıraktı. Abisi gibi değildi elbet, bir röportajında abisinin kendi üzerindeki etkisiyle ilgili sorulan soruya şöyle cevap vermişti; 


”Ben oynamaya başladığımda o zaten tanınmış bir futbolcuydu. Bu nedenle, 


sürekli oyun stilim onunkiyle karşılaştırıldı. 


Ona çok hayrandım ve üzerimde açık bir etkisi vardı. Bana her zaman oyuna katılmam konusunda tavsiyelerde bulunurdu ki en önemli tavsiyesi de buydu zaten. Oyun stilinin benimkine ne kadar benzediğinden bahsederdi, bense kendi kariyerimin kendi yeteneklerime dayanacağına inanırdım. Etkisi elbette var ama herkes kendi kariyerini inşa eder. 


Babamın hep söylediği bir laf vardır: İki kardeş aynı milli takımda oynayabilirler, fakat aynı takımın kaptanı olamazlar.” 


Dünyayı dolaşmaya başlamışken futbolun ana vatanına uğramadan olmaz. Tarihin ve İngiltere'nin en ünlü kardeş futbolcuları Charlton kardeşleri birçoğumuz duymuşuzdur. Tabi konumuz kardeş futbolcular olunca “boynuz kulağı geçer” 


Rai & Socrates Oliveira 


t 


atasözünü kullanacağımız bir bölüm illaki olacaktı. İngiliz futbolunun efsane isimleri Charlton kardeşlerin hikâyesi de işte tam bu kıvamda. 


Bobby”den iki yaş büyük olan Jack Charlton, 1960'lar ve 70”ler boyunca oldukça başarılı yıllar geçiren Leeds 
United'ın en önemli isimlerinden biriydi. 21 
yılda İngiltere Ligi, FA Cup ve Lig Kupası başarılarına ulaştığı Leeds United forması ile 
629 maça çıktı ve bir savunma oyuncusu 
olmasına rağmen 70 gol atmayı başardı. 


Jack'in küçük kardeşi Bobby ise öyle bir kariyere sahip oldu ki, tabir-i caizse abisinin başarılı kariyerini neredeyse Bobby Charlton, Manchester United forması giydiği sürede uzun yıllar Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanlığını yaptı ve 3 İngiltere Ligi, 1 FA Cup, 4 Charity Shield ve 1 Avrupa Kupası (şimdiki adıyla Şampiyonlar Ligi) kazandı. 1966 yılında FIFA Altın Top ödülünün sahibi oldu. 1958, 1962, 
1966 ve 1970 Dünya Kupası'nda kadrosunda 
yer aldığı İngiltere Milli Takımı'nın formasını 
106 kere sırtına geçirdi. Son olarakta Kraliyet 
Ailesi tarafından “Sir” unvanı ile ödüllendirildi. 


İki kardeşin kariyerlerinde beraber elde ettikleri tek başarı ise: İngiltere'nin ilk ve tek Dünya Kupası zaferini kazandığı 1966 Dünya Kupası kadrosunda yer almalarıydı. 


Savaşlar tüm insanlığı etkilediği gibi futbolu da birçok yönden etkilemiştir. Bu hikâyemiz ise bir savaşın değiştirdiği hayatları konu alıyor. 


Her şey Sırplarla Kosova Arnavutları arasında gerilimin tırmandığı günlerde başlamıştı. 
1986”da Priştine'de yaşayan Xhaka çifti, bir 
akşam kapıya dayanan polisle irkiliyordu. 23 
yaşındaki Ragıp Xhaka, dönemin komünist rejimine karşı gösterilere katıldığı için sorgulanmak üzere evinden alınıyor, uzunca bir süre geri dönemiyordu. unutturdu. Tarihin en iyi hücumcu orta saha oyuncularından biri olan ve uzaktan attığı füze gibi gollerle hatırlanan Bobby Charlton, 1956 yılından 
1973 yılına kadar giydiği Manchester United 
forması ile tam 758 maça çıktı ve bu maçlarda tam 249 gol attı. Charlton, attığı bu 249 gol ile Manchester United tarihinin en çok gol atan ismi olma özelliğini hala elinde bulunduruyor. 


Yugoslavya, iç savaşın eşiğindeydi. İş bulmak neredeyse imkânsızdı. Af Örgütü'nün yardımlarıyla ülkelerini terk eden Müslüman karı-koca iki gün sonra İsviçre'nin Basel kentinde otobüsten inmişti. 1990”daki o günü Ragıp Xhaka şöyle anlatmıştı: 


X 
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İsviçre'ye yerleştikten kısa bir süre sonra Xhaka ailesi mutlu bir haber aldı bir çocukları olacaktı, önce Taulant dünyaya geldi. Bir buçuk yıl sonra da Granit doğdu. 


Yıllar sonra bu iki çocuğun adlarını yaptıkları seçimlerle duyacaktık. Futbola Basel altyapısında başlayıp burada profesyonel olan ikiliden abi Taulant, ana vatanı Arnavutluk'un milli takımını tercih etmiş, küçük kardeş Granit ise büyüdüğü ülkenin İsviçre'nin milli takımında oynamayı yeğlemişti. 


Fransa”da yapılan Avrupa şampiyonası Xhaka ailesi için birçok duygunun iç içe yaşandığı bir hal aldı. Çünkü Amavutluk'la İsviçre grup aşamasında karşı karşıya gelecekti, maçı İsviçre 1-0 kazandı. Maçta kameralara yansıyan bir kare ise yaşanan tüm o yoğun duyguları özetler şekildeydi. 
Xhaka kardeşlerin annesi giydiği t-shirtle ne hissettiğini anlatıyordu. 


Tıpkı Xhaka kardeşler gibi farklı ülkelerin milli takımlarını seçen diğer kardeş futbolcular ise Boatengler. Babalarının farklı evliliklerinden dünyaya gelen Kevin ve Jerome Hertha Berlin altyapısında yetişip futbol sahnesine çıktılar, ikisi de genç milli takımlarda Almanya için sahne aldı. İki futbolcunun da ileride Alman Milli takımının vazgeçilmezi olacağı düşünülüyordu ama beklenildiği gibi olmadı ve Kevin ait olduğu toprakların Gana'nın milli takımını seçti. Jerome'nin annesi Martina Boateng Kevin'in bu seçimiyle ilgili şöyle bir tespitte bulunuyordu; 


"Kevin ile Jerome çocukluktan beri hiç kopmadılar. Bu durum onlar küçükken beni kaygılandırıyordu. Çünkü Kevin kurallarla sorunları olan bir çocuktu ve tavırlarının Jerome'yi olumsuz etkilemesinden korkuyordum. Bence Disiplinden kurtulmak istedi." Gana'yı seçmesinin sebebi de bu. 
Boateng kardeşler 2010 Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldi, maçta üzülen disiplinden 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Giuseppe & Franco Baresi 


kaçan Kevin oldu. Maçı Almanya 1-0 kazanmıştı. Ardından da Dünya Kupası'nı müzelerine götürdüler. Kupa sonrası bir röportajda Kevin'e eğer geçmişe dönme şansı olsa Alman Milli takımını seçip seçmeyeceği sorulduğunda “Kararlarımdan pişmanlık duymuyorum, ait olduğum takımda oynadığıma inanıyorum” demişti. 


Konumuz futbolun kardeş futbolcuları olduğuna göre İtalya'ya uzanmadan olmaz. 


İki saygı duyulan futbolcu, aynı şehrin iki büyük ve birbirlerine düşman takımlarına kaptanlık yapıyordu. Giuseppe ve Franco Baresi kardeşler. 7 Şubat 1958”de Giuseppe, 6 Mayıs 1960 tarihinde ise Franco İtalya'nın kuzeyindeki Bresica kentin”de dünyaya geldiler. İki kardeş de futbola düşkündü ve okuldan kalan zamanlarını futbol oynayarak geçiriyorlardı. 


Önce Giuseppe futbolcu olmak hayaliyle 
100 km batıdaki Milano'ya gider ve o 
dönem daha popüler bir takım olan Lacivert-Siyahlı İnter'in alt yapısına kabul edilir. Birkaç yıl sonra sıra evden ayrılma sırası Franco”ya gelmiştir, o da abisinin yolundan gitmek ister ama İnter alt yapısına kabul edilmez, ama yılmamıştır ve şehrin bir diğer takımı olan İnter'in ezeli rakibi 


Kırmızı-Siyahlı Milan'ın kapısını çalar. Birkaç 


antrenmana çıktıktan sonra alt yapıya kabul edilir. 


Giuseppe Baresi, 1977-78 sezonunda ilk kez giydiği Inter formasını 16 yıl taşıdı. Uzun yıllar kaptanlığını yaptığı Milano ekibi ile 559 maça çıktı. Bu dönemde 2 İtalya Kupası, 1 Serie A ve 
1 İtalya Süper Kupası zaferi kazandı. Milli 
takımda ise pek başarılı olamadı Giuseppe, 


i kariyeri boyunca ezeli rakipleri Kırmızı Siyahlı 


Milan'da forma giyen küçük kardeşinin gölgesinde kaldı. 1992 yılında ayrıldığı Inter'in ardından 2 sezon Modena forması giydi ve futbolu bıraktı. 


Franco ise, 17 yaşında sırtına geçirdiği Milan formasını 20 yıl boyunca taşıdı, Libero kavramını Beckenbauer'den sonra yeniden şekillendiren adam olarak tarihe geçti Franco Baresi. Oynadığı dönemde 719 maça çıktı ve kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri oldu. Gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncularından biri olarak gösterilen Franco Baresi, Milan ile 6 Serie A, 4 İtalya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası ve 2 Kıtalararası Kupa kazandı. 


Öyle saygı duyulan bir futbolcuydu ki Franco 
Baresi, ona olan saygı nedeniyle Milan'da 6 
numaralı forma anısına emekliye ayrıldı. 
İtalya Milli Takımı ile 82 maça çıkan Baresi, 1982'de Dünya Kupası kazanan kadronun bir üyesiydi. Ayrıca efsane 1994 Amerika Dünya Kupasında finalde Brezilyaya karşı penaltı kaçıran oyunculardan biriydi ama Baggio'nun gölgesinde kaldı. 


Oynadığı dönemde en unutulmaz anılarından birisi sorulduğunda “ilk kez abim Giuseppe'ye karşı sahaya çıktığım maçı ömrüm boyunca unutamam” demişti. 


Futbolun efsane kardeşlerine saygıyla... 
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Granit & Taulant Xhaka kardeşler ve karşılaşmayı izleyen anneleri Elmaze Xhaka 


| Available on the iPhone ANDROJD APP ON 


Yazı: 
HÜSEYİN SARAL 


SPORCU BESLENMESİ 


Spor Öncesinde | 


a Bİ NS | 


Beslenme 
Gü 97 


Spor barlarının ideal kullanımı egzersizden 30 dakika öncedir. İçerik olarak 2:1 Karbonhidrat/Protein oranına sahip barlar tercih edilmelidir. 


üsabaka veya antrenmanlardan önceki beslenme programlarının iki temel amacı vardır. Birincisi; sporcunun açlık duygusunu gidermek, diğeri ise 


antrenman ve müsabaka sırasında gerekli enerjiyi sağlamak için glikojen depolarını doldurmaktır. 


Eğer sporcunun glikojen depoları yeterli düzeyde değilse performansında ciddi düşüşler yaşanır. Bisiklet ve koşma gibi dayanıklılık sporlarında bu daha da önemli bir hal almaktadır. 
Bu yüzden sporcu spor aktivitesi öncesinde 200-350 gram karbonhidrat tüketmelidir. 


Yapılan araştırmalara göre besinlerin mideden geçiş sürecinin tamamlanmış olması gerektiğinden dolayı spor aktivitesiyle bir önceki ana öğün arasında en az dört saat olması gerekmektedir. 
Ayrıca bu zaman içerisinde kaslar ve karaciğerdeki glikojen depoları da yeterli doluluğa ulaşmış olur. 


Müsabaka veya antrenmandan önceki beslenme programı sindirimi kolay, düşük posalı, karbonhidrattan zengin, herhangi bir besin zehirlenmesine sebep olmayacak yiyeceklerle oluşturulmalıdır. 


İdeal içeriğe sahip bir menü; fırın patates, domates soslu makama, yağsız et, peynirli sandviç, süt ve gevrek karışımı gibi alternatifleri içerebilir. 


Yağlar mide boşalımını geciktirdiği için fazla yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan kaçınmamız gerekir. Fazla yağlı beslenildiği zaman, performansta düşüş, bulantı ve kusma görülebilir. Ayrıca uygun supplement kullanımı ve ideal antrenman programıyla yağ yakımını hızlandırabiliriz. 


Spordan önce arjinin kullanıldığı zaman; arjininden yapılan nitrik oksit damarları genişletir. Bu sayede kaslara daha fazla besin taşınmış, aerobik kapasite artmış olur. 
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Sporcuların ağırlıklı olarak kullandığı ergojenik destek ürünleri şöyle; 


Spor Jelleri 


Spor jelleri karbonhidrat ağırlıklı olduğu için antrenman ve müsabaka öncesinde rahatlıkla tüketilebilir. Ancak yüzde 6-8 oranında karbonhidrat içeriğine sahip olana kadar seyreltilmelidir. Bu sayede spor jelinin emilimi artmış olur. 


Spor İçecekleri 


Spor içeceklerinde dikkat edilmesi gereken; ticari içeceklerin kimyasal katkı maddeleri ve tatlandırıcı içeriklerinden dolayı karaciğeri yorabileceği gerçeğidir. Ev yapımı içeceklerin tercih edilmesi daha idealdir. Spor içecekleri egzersizden hemen önce kullanılabilir. Bunun amacı insülin salınımını tetiklememek içindir. Çünkü insülin salındığı zaman kan şekeri düşmekte ve bu da odaklanma yetisini azaltmaktadır. 


Spor Barları 

Spor barlarının ideal kullanımı egzersizden 30 dakika öncedir. İçerik olarak 2:1 Karbonhidrat/Protein oranına sahip spor barları tercih edilmelidir. Hindistan cevizi yüksek derecede orta zincirli yağ asitleri içerir. Bu da sindirimi kolaylaştırır. Bu yüzden Hindistan cevizli spor barları diğerlerine göre daha idealdir. 


Önemli konulardan biri de dehidratasyondur. Aşırı sıvı kaybı ile performans düşer, konsantrasyon eksikliği görülür ve sakatlanma riski artar. Sporcunun antrenman ya da müsabakadan önce 400 ml civarında sıvı tüketmesi gerekir. Sıcak havalarda bu miktar 600 ml seviyesine çıkartılmalıdır. 
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1 Saat Antrenman 


Yağ 


2 Saat 


Ea Protein 


4 Saat 3 Saat 


Karbonhidrat 
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Yazı: 
FARUK BOZKIR 


Trabzonspor'a yıldız sporcular nasıl yetiştiriliyor? 


oporcuların mental gelişimi psikolojik destekle sağlandı. 
İçeriğinde zihinsel antrenman, öfke kontrolü, 
Özgüven, SpOrCU sakatlıklarına yönelik psikolojik destek ve müsabakaya zihinsel hazırlığın da olduğu birçok konuda sporcular desteklendi. 
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u sezon ülkenin futbol gündemini Trabzonspor Gençlik Geliştirme 


Merkezi'nin yetiştirdiği ve Trabzonspor profesyonel takımına kazandırdığı Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür çokça meşgul etti. Birçok futbol yorumcusu beğenisini dile getirirken biraz da bu gelişmeyi geçmiş yaşantının da etkisi ile doğal görüp arka planı çokta merak etmeden kalıp yargılarla geçiştirdi. Oysa yedi sekiz yaşlarında altyapıya kazandırdığınız bir sporcunun o seviyeye gelene kadar nasıl bir hikâyesi olduğu fazla irdelenmedi. 


Pek çok insanda bir sporcunun yetişmesi için iki kale, topun sekebileceği bir saha, yeteri kadar futbol topu ve bir hocanın yetebileceği kanaati vardır. Antrenmanını yapsın, eve gelince önüne ne konursa yesin ve uykusunu alsın. Dersler mi? Kitap okuması mı? 

“ Futbolda başarılı ise bu konularda varsın başarılı olmasın” tarzında bir yaklaşım, gelenekselleşmiş ebeveyn tutumları değil mi? 


Şimdi biraz gerçeklerden bahsedelim. Doğal bir yetenek havuzuna sahip olduğumuz bir gerçek. Bir günde olmuş bir tablo değil bu durum. Yıllarca yapılan mücadeleler, birçok lig ve kupa şampiyonlukları bu coğrafyanın insanını harekete geçiren en güçlü motivasyon. Önlerinde Ali Kemal, Dozer Cemil, Şenol Güneş gibi performans ve kişilik abidelerinin olması, rol model konusunda genç sporcularımızı arayış içinde olmasını engelliyor. Nasıl bir iz bırakmalıyım, zirve neresidir sorusunun cevabını kendiliğinden veriyor. Rekabet, hız ve mücadelenin yoğun yaşandığı futbol, spor 


dalları yaşayan insanlar tarımı ve yerleşimini çok rahat yapacak coğrafi koşullara sahip değil. Psikolojinin önemli önermelerinden biri de engellerin kişinin güçlenmesi için bir fırsat olmasıdır. Engeller bölge insanını güçlendiren bir faktör. 


Tüm bunlar kadar önemli olan başka bir şey daha var. O da uzun yıllardır Türk futboluna hizmet eden Trabzonspor altyapısı geçirdiği onca deneyimden sonra ciddi bir kurumsallaşmayı başarabildiği gerçeğidir. 
Bunda emeği geçen, gelmiş geçmiş tüm antrenörlerimizi ve çalışanları saygı ile anmadan geçmeyelim. Altyapının sadece antrenmanlardan ibaret olmadığını ülkedeki diğer kulüplerin hepsinden önce altyapısında psikolojik desteği başlattığını ve 10 yıldır kesintisiz bu desteğin sürdürüldüğünü ifade edelim. Sporcuların mental gelişimi psikolojik destekle sağlandı. İçeriğinde zihinsel antrenman, öfke kontrolü, özgüven, sporcu sakatlıklarına yönelik psikolojik destek ve müsabakaya zihinsel hazırlığın da olduğu birçok konuda sporcular desteklendi. 
Takım ruhunu benimsemiş kişilikli sporcuların tesadüfen yetiştiğini düşünmek sanırım abartılı saf bir düşünce olur. 


Sporcuların eğitimlerine yönelik kararlı tutum meyvelerini verdi. Birçok avukat, mühendis, öğretmen ve onlarca üniversite mezunu veren Trabzonspor altyapısı topluma sadece iyi sporcular kazandırmakla kalmadı aynı zamanda eğitimli ve meslek sahibi bireyler yetiştirerek haklı bir gururun sahibi oldu. 
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Trabzonspor Gençlik Geliştirme Merkezi Eğitim Direktörlüğü sporcularını okullarda z takip etti. Onları ek ve özel derslerle destekledi. 
Gelişim gruplarında önce eğitim şiarı genekbir “ eğitim stratejisine dönüştü. Çocuklarımız için (—, . 
“çocuk koruma programı? başlatan altyapımız 

bu cihetle çalışanlarını bir dizi eğitimden  * geçirdi. : 


“A 


Ailelere yönelik onlarca özel toplantılar tertip edildi. Sporcuların psikolojik gelişimleri, * « beslenmeleri, eğitim hayatına yönelik yaklaşımları ve spor hayatına yönelik sağlıklı bir tutumun nasıl geliştirileceği yönünde kulübümüz uzmanlarından seminerler aldılar. 
Çocuklarına yönelik yaklaşımlarını davranış kodu haline getirip kitap olarak dağıtıldı. 
Çocuğu Trabzonspor?da forma giyen her velinin elinde artık çok kapsamlı bir bilgi kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bilimin ve evrensel değerlerin ışığında hazırlanmış davranış kodlarıyla sporcularımıza yaklaşımın bilinç düzeyinin arttığını söyleyebiliriz. 

Yusuf ve Abdulkadir buzdağının görünen yüzüdür. Bu tablonun oluşmasında onlarca kişinin fedakârca çalışması var. Üstelik devamı gelecek ve yeni yüzlerle spor dünyası hep yetiştirdiğimiz sporcuları takdirle karşılayacak. 
Sayı yeterli mi? Kalite artabilir mi? Tüm bunlar ayırdığınız nitelikli uzman ve personel sayınızla ve maddi kaynaklarla doğru orantılı olarak gelişecektir. 


CP 


Yazı: 
UĞUR BİRYOL 


Çaglayanın 


Laz Konakları 


Rize'nin Artvin sınırındaki ilçesi Fındıklı; farklı yaşam kültürünün tezahürünü mimarisinde de gösteriyor. Özellikle Çağlayan (Abu Viçe) Vadisi'ndeki konaklar 


ize'nin mimari biçimleri hemen 

R inen her vadisinde farklılık gösteriyor. Fırtına Vadisi'nde 

yani Çamlıhemşin”de Rusya gurbetinden kazanılan paralarla yapılan konaklar ne kadar özgünse, Rize merkezdeki ya da İkizdere'deki konaklar da birbirinden mimari stil olarak ayırt edilebiliyor. Rize'nin bir başka ilçesi Fındıklı”da da mimari yaşamın en önemli biçimlerinden konaklar farklı yapı stiliyle hemen ön plana çıkıyor. Kırsal mimarinin önemli örneklerini barındıran Çağlayan (Abu Viçe) vadisinde yer alan 30”a yakın konak günümüze kadar gelebilmeyi başarmış. Elbette bir kısmı yıkılmış ancak çoğu günümüze ulaşabilmiş, bir kısmı da adamakıllı restore edilmiş. 


Sürgülü pencereler, kiremit çatılar 


Fındıklı'nın kırsal mimarisinin bu çağa 


tanıklık eden yapıları hakkında biraz daha 


detaya girersek, evler genellikle iki katlı, zemin kat ahır, birinci katsa yaşam alanı olarak düzenlenmiş. Çatı örtüsü olarak kiremit kullanılmış olan yapılarda, pencereler sürgülü olarak tasarımlanmış. 
Bu pencerelerde ayrıca dışa açılan çift yönlü tahta kapaklar yer alıyor. Göz dolmalı ya da taşgöze de denilen evlerin hem dış görünüşü hem de iç planları birbirine oldukça benziyor, ancak her birinin yakınına vardığınızda birbirinden ayırt edici özelliklere de sahip olduğunu görüyorsunuz. Bir kısmı büyük bacalara sahipken bir kısmında ahşap ve taş detayları ön plana çıkıyor. 


bunun en önemli göstergesi. 


Dolmataş evler çok odalı 


Gelgelelim evlerin en önemli özelliklerinden biri genişçe bir alanı kaplayan taşlık denen sistem. Zevk sahibi Fındıklılı aileler konaklarının bahçelerini çiçek bahçesine çevirmişler, eve girişteki bu renk cümbüşü elbette evin içine dair de bir fikir veriyor. 
Oldukça sade döşenmiş evlere girildiğinde evin ana yaşam alanı olan hayat bölümüne girilmiş oluyor. Laz konaklarında evin diğer odaları da; aşağı oda, köşe oda, yukarı oda, karanlık oda, köşk oda Mabeyin (evin büyüklerinin yattığı oda), büyük oda ve iç hayat gibi isimlerle adlandırılıyor. Evdeki odaların bu kadar çok olmasının nedeni de ailelerin geniş aile olmasından kaynaklanıyor. 
O zamanlar kardeşler çocuklarıyla hep bir arada yaşamayı tercih ediyorlardı. 


Evlerin pencere sistemleri de oldukça ilginç. Pencereleri oldukça ferah olan bu yapılarda, pencerelerin yükseklikleri 
ortalama 1.50 metreyi, genişlikleri ise 90 
cm'i buluyor. Evlerin ahşap kısımlarının arasına yerleştirilen taşlar derelerden kesilen taşlardan oluşuyor, dışarıdan bakıldığında oldukça estetik bir görüntü arz eden taşlar standart bir biçimde yerleştirilmiş. Coğrafyanın şekillendirdiği çok belli olan bu konaklarda yaşam tarzı eski günlerde olduğu gibi hayvancılıkla ve tarımla değil sayfiye olarak ön plana 


çıkıyor. Çoğu konak sahibi yazları evlerine gelip açıyor, bazıları yaz/kış yaşamayı tercih ediyor. Evlerin önünde geniş çaylık alanlar ve ekili araziler de var elbette. Evlerde kullanılan yapı malzemeleri zorunluluğu maddi külfetten kurtarmaya dönüştürmüş ayrıca en önemli özelliklerinden biri bu evlerdeki taş malzemelerin nemi betona nazaran daha az çektiği. Böylece bu evlerde yaşayanlar bir nebze yörede yaşayan insanların çokça muzdarip olduğu romatizmal hastalıklardan bir nebze olsun kurtulmuş 


oluyor. Bir de bu evler yazın daha serin kışın ise sıcak oluyor. Laz konakları bulundukları bölgeye değer katıyor ancak ne yazık ki yüzyıllardır orada durmalarına rağmen mantar gibi türeyen çok katlı binaların yapılmasına mani olamıyor. 
Böyle bir mimarinin yanında yapılan ucubeleri görünce insan sormadan edemiyor: Tarihten hiç mi ilham alınmaz? 


Kİ 
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HARALENİZ 
> V 


Kg 


>arması 


Karadeniz Sofralarının gözdeleri arasındadır sarma, hatta baş tacıdır...Hele bir de Karadeniz'in C vitamini deposu olan o meşhur karalahanasından yapılmışsa... 


Yazı: GÖKBEN CENGİZ 


aradeniz Mutfağı 


Mİ. size meler 7apıl ışı 


» 4 bağ karalahana Karalahanalarımızı 5 dakika kadar bir güzel haşlayıp süzüyoruz, büyükse 

» 2 adet büyük kuru soğan yapraklarımızı tam ortadan kesip ikiye ayırıyoruz. Yaprakların üzerindeki * 6 su bardağı kırık pirinç damarları yaprağımızın boyutuna göre ya kesip çıkarıyoruz ya da üstten 

* 250 gr kıyma yaprağı bölmeden inceltiyoruz. İç harcımız için kıymamıza, küçük küçük 


doğradığımız soğanlarımızı, maydanozumuzu, rendelenmiş domatesimizi, 
5 yi Ş 
pirincimizi, salçamızı, baharatlarımızı, tuzumuzu ekleyip iyice yoğurduktan NK sonra yapraklarımızı bu harç ile sarıyoruz. Tencereye alttan kuzu kemik * 1 yemek kaşığı salça ME in parçalarını dizip üzerine de sarmalarımızı diziyoruz. Sosunu hazırlayıp 


1 tatlı kaşığı ox sarmaların üzerine döktükten sonra üzerine bir tabak kapatarak dağılmadan 
* 1 tatlı kaşığı karabiber kısık ateşte pişiriyoruz. 


(karabiber lezzetini arttıracaktır) »s 1 silme çay kaşığı tuz 
* 3-4 parça kuzu kemiği 


s4 demet maydanoz 
» 2 adet domates 


Sarmanın inek AKSI > ve. oğurt 
7 J J 
X ile lezzeti ilriye İkaHlayabilirsiniz... jJ 

Sosu Için; 


» V çay bardağı zeytinyağı 
* 1 yemek kaşığı salça 


» 1 çay kaşığı kadar da tuz & 
* 4 su bardağı su 


& 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en alıyor, evi LUKOIL endirim 


kary hem ded K ek taraftara tek Lİ i rdar olara e i yaz Me kr sağlıyor! 

E kazanıyor, e lda 2 depoy “ 

” tını al, d nlarından kar 

UKOIL lam kese göster: 
— Sen de sana en yn ağ raftar nas! olur her *31.12.2017 tarihine kadar geçerli 


ge g rçe 


www.lukoil.com.ir 


Kampanya sadece programa katılan istasyonlarda geçerlidir. Otogaz, kampanyaya dahil değildir. Lukoil, kampanya koşullarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Bu kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez. Aktif hale getirilmeyen kartlar kampanyadan LU KO| L faydalanamaz. Kampanya koşullarını öğrenmek, kartları aktif hale getirmek ve kampanyaya katılan istasyon listesini görmek için 

www.lukoil.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. INSPIRE LIFE 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Abone Ol / Çek / Gönder 


Trabzonspor Dergisi'ne 5 ve üzeri sayıda abonelik yaptıran değerli taraftarlarımızın fotoğraflarına dergimizin sayfalarında yer veriyoruz. Taraftarlarımız diledikleri takdirde abone oldukları dergileri köy okullarına da bağışlayabiliyorlar. 

Tüm taraftarlarımıza teşekkürler... 


Abdullah ÇUBUKÇU Abdülkadir MALKOÇ 


Derviş Nurettin PASİN 
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Ayşe ÖZER ve AİLESİ 


Abonelerimizden Gelenler (« 


Dündar Ali KILIÇ Ekrem Kaan GÜRDOĞAN 


7g — ———— e 


“ k 


— a 110 y 
5 ne M3 — 
(6 Abonelerimizden Gelenler 


Volkan ATAYETER ve Ailesi 


Yusuf AYGÜN 


& 
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Abonelerimizden Gelenler ©) 


Saim KUŞ ve Ailesi Nedim ALTUNKAYNAK 


Mehmet KOCA Ünal KAHVECİ 
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İbrahim ÖZYURT Ahmet ÖZKAN 
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Ling. Çalışma koltuğu - senkronize yapısı ve tasarımı ile zevk sahibi ofisler için tasarlandı. Tasarım: Jonathan Prestwich. 


Www.tunaofis.com 


.bUNAa0lis | sirsberger 


TRABZONSPORLULARIN 


DERGİSİ 


On beş yıldır Trabzonsporumuzun nabzını tutan dergimiz, taraftarlarımızın yoğun ilgisi ile büyümeye devam ediyor. 
18 Aralık'ta başlattığımız abonelik çağrı merkezi hizmetimizle beraber, dergimize abone olan taraftarlarımızın isimleri ve 
fotoğrafları bundan böyle sayfalarımızı süsleyecek. 


Desteklerini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler... 


AHMET EREN TÜRK REYHAN SEZGİN AHMET AKİF YILDIZ AKGÜN BAKANAY 

AHMET KAAN KESKİN SADETTİN AKSU AHMET AKİF YURTBAY AKIN AKYÜZ 

ALİ BORA ÜNLÜ SOYSAL ŞAHİNTAŞ AHMET AKYÜZ AKIN BAYRAKTAR 

ALİ YAŞAR KÜÇÜKALİ SÜLEYMAN ALTINER AHMET AYAYDIN AKIN KALAYCI 

ALP BAYRAK S. HAZEL ÇUHADAROĞLU AHMET BALIKÇI AKIN KUZEY ODABAŞI 

AYSEL KARAMANLI TANER MOLLAHÜSEYİNOĞLU AHMET BARTU BAĞCI AKIN ŞAHİN 

AYŞE MİNA KARABACAK TUĞRA SİNA YILMAZ AHMET BATUHAN BAŞAL ALAETTİN BAHADIR 

BAŞAR HATIRNAZ ABDULAZİZ İMAMOĞLU AHMET BATUHAN TÜRK ALARA ŞAHİNTAŞ 

BERKANT AKYÜZ ABDULHAMİD ESMER AHMET BEKTAŞ ALEYNA BİLGİLİ 

DİLANUR KÜÇÜK ABDULKADİR AYCAN AHMET BİRCİS AYDIN ALEYNA KALINTAŞ 

EBRAR ALBAYRAK ABDULKADİR KARSLIOĞLU AHMET ÇABUK ALEYNA ŞAHİNTAŞ 

EDİZ BUĞRA FERŞATEFENDİOĞLU | ABDULKADİR KESKİN AHMET ÇAKMAK ALİ AKİF ATMACA 

EGEMEN AYDOĞDU ABDULKADİR KURUOĞLU AHMET DEDEOĞLU ALİ AKSOY 

ELA SAĞLAM ABDULKADİR MALKOÇ AHMET DEMİREL ALİ ANDAÇ OCAK 

ELİF ŞİMAL KALAYCI ABDULKADİR ÖZTÜRK AHMET DURMUŞ ALİ ARSLAN 

ELİF USTAMEHMETOĞLU ABDULKADİR TOPUZOĞLU AHMET DÜZGÜN ALİ AYDIN 

EMİR BERAT UZUNAL ABDULLAH AŞKIN KIRAN AHMET EFE GÜR ALİ AYGÜN 

EMİRHAN TEKE ABDULLAH BEBEK AHMET ENES ŞAHİNTÜRK ALİ AYGÜN 

EMRE KILIÇ ABDULLAH ÇUBUKÇU AHMET EREN KELEŞ ALİ BAŞAR GÖZAÇAN 

ENES GÖKDENİZ TARAFÇI ABDULLAH KAHVECİ AHMET EREN ORHAN ALİ BERBER 

ENES MELİH KÖKTAŞ ABDULLAH KÜÇÜK AHMET EREN YOL ALİ BOYLA 

ERTAN CİMŞİR ABDULLAH OZAN ALEMİN AHMET ERGÜN BİLGİLİ ALİ BURAK YAKUT 

ESMA ERATA ABDULLAH ÖZYİĞİT AHMET EYMEN BAŞTAN ALİ BÜLBÜL 

FATİH DİLEK ABDULLAH SARUHAN AHMET EYMEN UTKAN ALİ CİHAN AKGÜL 

FATMA ALTINER ABDULLAH YÜKSEL AHMET FARUK AKTAŞ ALİ CÜNEYT GÜVEN 

FATMA SÜNGER ABDULRAHMAN HANİLÇE AHMET FARUK TÜRKYILMAZ ALİ ÇAKALOĞLU 

FURKAN TARAKÇI ABDURRAHMAN AKYOL AHMET FURKAN AKYÜZ ALİ ÇAPOĞLU 

GONCA ATAYETER ABDURRAHMAN DAMAOĞLU AHMET GÜNDOĞAN ALİ DENİZ ÖZYİĞİT 

HABİB UFUK DOĞAN ABDURRAHMAN SALİM AHMET GÜRKAN PEHLİVAN ALİ DOĞAÇ DUMAN 

HAKAN SAĞLAM ABDÜLBAKİ GÜNAYDIN AHMET HACISALİHOĞLU ALİ DOĞUKAN TÜRK 

HASAN EFE YAROĞLU ABDÜLHAMİT ÇOLAK AHMET HAMDİ AYAS ALİ DURSUN NEZİR 

HASİBE ARIKAN ABDÜLHAMİT TERZİ AHMET HAN ASLAN ALİ EFE ASAN 

HATİCE TÜRK ABDÜLKADİR CÜNEYT AYDIN AHMET KAAN ÖZER ALİ EFEHAN ÖZGENÇ 

HAVVA AYDOĞDU ABDÜLKADİR GÜNAYDIN AHMET KILIÇ ALİ EKBER DURAN 

HAYRUNİSA BAYRAK ABİT KORKMAZ AHMET KOZ ALİ EMİN AYAN 

İBRAHİM OZAN ACER KURT AHMET KUM ALİ ERGÜLÜ 

İDRİS KİBAR AÇELYA DAMAOĞLU AHMET KÜÇÜK ALİ ERGÜLÜ 

İLAYDA SALİHOĞLU ADEM ATEŞ AHMET NEDİM İMAMOĞLU ALİ ERSOY 

İPEK ASLAN ADEM BİRİNCİ AHMET NURİ DİZDAR ALİ FATİHRAMAZANOĞLU 

İSKENDER KÖSE ADEM ÇALIŞ AHMET ÖZKAN ALİ GÜRSOY 

İSMAİL KELEŞ ADEM ÇORUHLU AHMET SAĞER ALİ HACI SALİHOĞLU 

KUZEY ŞAHİNTAŞ ADEM KALKAN AHMET SALTUK KIROĞLU ALİ HAMZA DURMUŞ 

LEYLA ŞAHİNOĞLU ADEM KARTBAK AHMET SARAÇ ALİ HAYDAR KIR 

MAHİNUR EYLÜL AYAYDIN ADEM ÖZTÜRK AHMET SARAÇ ALİ İNCE 

MEHMET TÜRÜT ADEM VİRDİL AHMET SEDAT GÜLERYÜZ ALİ KAAN BÖLÜKBAŞI 

MEHMET YAŞAR ADEM YAZICI AHMET SEKBAN ALİ KEMAL AKSOY 

MİRAY HÜMA KARALIOĞLU ADEM YILMAZ AHMET SELİM GÜVEN ALİ KEMAL AKYÜZ 

MUHAMMED BURAK ALTINER ADİLAY FURUNCU AHMET SELİM KIRDAR ALİ KEMAL AYAYDIN 

MURAT ALİ DEMİRCİ ADİLAY FURUNCU AHMET SELMAN BOSTANOĞLU ALİ KEMAL BACIOĞLU 

MURAT KILIÇ ADNAN ARSEVEN AHMET SERKAN VAROL ALİ KEMAL DUMAN 

MUSTAFA BARIŞ UYGUR ADNAN DENİZ AHMET ŞİMŞEK ALİ KEMAL İMAMOĞLU 

MUSTAFA ŞAHİNOĞLU ADNAN DÜZENLİ AHMET TAHA KILIÇ ALİ KEMAL KÖSE 

NEBİYE KÜÇÜKALİ ADNAN KALKAN AHMET TARIK YILMAZ ALİ KEMAL YAKUT 

NEŞAT SEZGİN ADNAN MISIRLIOĞLU AHMET TAŞDEMİR ALİ KEREM KELEŞ 

NEZAHAT BAĞCI AFFAN TALHA ERCİN AHMET TAŞTAN ALİ KILIÇ 

NURCAN BAYRAK AFİYE GÜNAYDIN AHMET TÜFEKÇİBAŞI ALİ KURT 

OĞUZ TALHA KÜLÜNK AHMER BURAK AKYOL AHMET YUSUF AYDIN ALİ KÜLÜNK 

ORHAN TERZİ AHMET AKDOĞAN AHSEN BENGÜ DENİZ ALİ MAKUL 

POYRAZ TAYLAN YILDIRIM AHMET AKİF ATALAY AHSEN BETÜL TÜRK ALİ MERT KÖKTAŞ 

TAHA BURAK ŞAHİN TALİP ÇELİK TARIK AFACAN TENZİLE KALAYCI 

TAHA MİRZA KÜÇÜK TAMER KAAN ÖMEROĞLU TARIK TOPRAK TEVFİK YEŞİLBAŞ 

TAHA TÜRKMEN TANIL BAKİ ÇİMŞİT TAŞKIN KÜÇÜK TEYFİK KELEŞ 

TAHİR DALKILIÇ TANSEL DURTAŞ TEKİN UYGUR TİMURÇİN ÇELİKHAN * 
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ALİ MİRZA ŞAHİN 

ALİ MURAT ARAS 

ALİ MURAT YİRİGÖZ 
ALİ NİHAT ALTUNTAŞ 
ALİ NİHAT ALTUNTAŞ 
ALİ NİHAT SANCAK 

ALİ NURİ BAHÇEKAPILI 
ALİ OSMAN ATMACA 
ALİ OSMAN AYDIN 

ALİ OSMAN OKUDAN 
ALİ OZAN CİNEMRE 
ALİ ÖZDEMİR 

ALİ ÖZER 

ALİ ÖZTÜRK 

ALİ PAŞA BAKIR 

ALİ RIZA ALTINER 

ALİ RIZA BOĞUŞLU 

ALİ RIZA TÜRK 

ALİ SALİHOĞLU 

ALİ SAMİ ALEMDAR 
ALİ SARAÇ 

ALİ SEFA SOYYİĞİT 

ALİ ŞAHİN 

ALİ ŞAHİNTAŞ 

ALİ ŞAMLIOĞLU 

ALİ ŞENGÜL 

ALİ TARIK ŞAHİN 

ALİ TEKNECİ 

ALİ TERZİ 

ALİ TURAN GÜR 

ALİ USTA 

ALİ YAĞIZ YILMAZ 

ALİ YILDIRIM 

ALİ YILMAZ AKSOY 
ALİ YİĞİT YILMAZ 

ALİ ZAFER ÖZDEMİR 
ALİHAN TİMUÇİN ÇAKIROĞLU 
ALİM AYDIN 

ALKAN ÖZTÜRK 

ALP ARDA ÖZTÜRK 

ALP ÇAĞAN KARADENİZ 
ALP ÖZTÜRK 

ALP SELİM AYDIN 
ALPARSLAN KUŞ 
ALPARSLAN ŞENOCAK 
ALPASLAN KAYA PEKTAŞ 
ALPASLAN KURT 
ALPASLAN TOSUNOĞLU 
ALPER BAYRAK 

ALPER COŞKUN 

ALPER KIRAN 

ALPER KÖKSAL 

ALPER OĞUZ KALAYCI 
ALPER ÖZMEN 
ALPEREN BALÇIK 
ALPEREN BAYRAM 
ALPEREN ÇAKICI 
ALPEREN EKŞİ 
ALPEREN KURTULUŞ 
ALPEREN POYRAZ AKTAŞ 
ALPEREN TAHA KOL 
ALPEREN TAŞDEMİR 
ALTAN SOMAY 

ALTUĞ HASANBAŞOĞLU 
ALTUĞ KAKIŞIM 
ALTUN ALBAYRAK 
ANASTASİA AYVAZ 
ANIL KAHVECİ 

ANIL ÖZTÜRK 

ANIL TOPUZOĞLU 
ANNA İBRAGİMOVA 
ARDA SALİH ŞAHİNTÜRK 
ARDA TURHAL 

ARDIÇ TALHA ÖZTÜRK 
ARİF ERCİN 

ARİF KARATAŞ 

ARİF LÜTFİ DEDEOĞLU 
ARİFE ERKAN 

ARİFE GÖKÇEOĞLU BAYRAK 
TOLGAHAN KARA 
TOLGAHAN KELEŞ 
TOPRAK ACAR 
TOYGAR KELEŞ 

TUANA DEMİRCİ 
MUSTAFA SADE 


ARİFE TEK 

ARZU BÖLÜKBAŞI 
ARZU SUBAŞI 

ARZU YAROĞLU 
ASAF SEZGİN 

ASEL NEVA AYDIN 
ASENA TUNCER 
ASIM ALAN 

ASİYE BEYZA ÖZER 
ASİYE ERCİN 

ASİYE ŞENGÜN 
ASİYE TOMAK 

ASLI AKTAY KOÇ 
ASLI ARSLAN 

ASLI KAYA 

ASLI KAYA 

ASLI KÜÇÜKALİ 
ASLI MİNA YILMAZ 
ASLI SEZGİN 
ASLINUR ÇAKIR 
ASLİ KÖREMEN 
ASYA AYGÜN 

ASYA ÖZDEMİR 
ASYA ŞİMAL ODABAŞI 
ATA AKSU 

ATACAN AKSOY 
ATAKAN KURT 
ATAKAN ÖZŞAMLI 
ATAKAN TOPÇU 
ATİLA BÖLÜKBAŞI 
ATİLLA AYDINCI 
ATİLLA YILMAZ 
ATLAS AKBAL 
AYBÜKE DEMİREL 
AYBÜKE KÜLTÜR 
AYCAN ŞAKAR 
AYÇA KÜLÜNK 
AYDEMİR EYÜBOĞLU 
AYDIN AYAZ KARATAŞ 
AYDIN BİLGİLİ 
AYDIN BİLGİN 
AYDIN KALKAN 
AYDIN KARATAŞ 
AYDIN MISIRLIOĞLU 
AYDIN SARI 

AYDIN YİVLİ 
AYHAN AKSOY 
AYHAN DAMAR 
AYHAN ENGİN ÜSTÜN 
AYHAN ERSOY 
AYHAN GÜL 

AYHAN İŞCAN 
AYHAN KALKAN 
AYHAN KALMUKOĞLU 
AYHAN ŞAKAR 
AYHAN TOMAK 
AYHAN TOPÇU 
AYLİN UZUNAL 
AYNUR DERELİ 
AYNUR KÖKTAŞ 
AYNUR LİMAN 
AYNUR YİĞİT 
AYSEL BERBER 
AYSEL BİRİNCİ 
AYSEL KALAYCI 
AYSEL KURU 
AYSUN TOSUNOĞLU 
AYŞE ALBAYRAK 
AYŞE AYDIN 

AYŞE AYYILDIZ 
AYŞE BETÜL YURTBAY 
AYŞE BİLİCİ 


AYŞE CEBECİOĞLU HALDIZ 


AYŞE ESMA KÖKTAŞ 
AYŞE HAKYEMEZ 
AYŞE KARATAŞ 
AYŞE KARPUZ 

AYŞE KAYA 

AYŞE KILIÇ 


TUANA MÜGE POHOÇLU 


TUBA KILINÇ 
TUGAY ÇEBİ 
TUĞBA AYDIN 
TUĞBA BAYKAN 
MEHTAP MEMOĞLU 


AYŞE KILIÇ 
AYŞE KURTULUŞ 

AYŞE MİNE YILMAZ 
AYŞE MUHÇU 

AYŞE ÖZER 

AYŞE ÖZŞAMLI 

AYŞE TUNCER 

AYŞE ÜLKÜ COŞKUN 
AYŞE YAKUT 

AYŞE YÜKSEL 

AYŞEGÜL AK 

AYŞEGÜL AŞKAR 
AYŞEGÜL BALIKÇI 
AYŞEGÜL DİLEK 
AYŞEGÜL GÖKÇE 
AYŞEGÜL GÜNEŞ 
AYŞEGÜL USTAMEHMETOĞLU 
AYŞEGÜL YAKUT 

AYŞEM KURNAZ 

AYŞEN AKBAL 

AYŞENUR ALBAYRAK 
AYŞENUR DAMAOĞLU 
AYŞENUR KELEŞ 

AYŞENUR KUŞ 

AYTAÇ ÇEBİ 

AYTAÇ TURAN 

AYTEN ÖZTÜRK 

AYTUĞ YILMAZ ÇEBİ 
AZİZ ALBAYRAK 

AZİZ AYDINCI 

AZİZE ÖZTÜRK 

AZMİ DOĞUKAN TÜRK 
AZMİ GÜRDAL 

AZRA ADA SARI 

AZRA ADANUR 

AZRA BACIOĞLU 

AZRA BEBEK 

AZRA EMEK OFLUOĞLU 
AZRA EMEK OFLUOĞLU 
AZRA HAYAL ŞAHİNOĞLU 
AZRA KOÇ 

AZRA KÜÇÜK 

AZRA ÖZER 

AZRA TURHAL 

BADE BAKIRTAŞ 

BADE ÖZYURT 

BAHADIR HULUSİ SADIKOĞLU 
BAHADIR HULUSİ SADIKOĞLU 
BAHAR AZAK 

BAHAR ÇELEBİ 

BAHRİ TÜRKYILMAZ 
BAHRİYE ÇOBAN 
BAHTİYAR ZAFER EYÜBOĞLU 
BAKIR TAŞER 

BAKİ AYGÜN 

BAKİ AYGÜN 

BANU ERGÜLÜ 

BARAN AZAK 

BARAN ÖZTÜRK 

BARIŞ BAKIRTAŞ 

BARIŞ BİRİNCİ 

BARIŞ KÜÇÜKALİ 

BARIŞ SANCAK 

BARIŞ SUBAŞI 

BARIŞ YOLDAŞ CİNEMRE 
BARIŞ YÜKSEL 

BARKIN CİNEL 

BAŞAK AYSEL OFLUOĞLU 
BAŞAK AYSEL OFLUOĞLU 
BATTAL SEVENCAN 
BATUHAN ALBAYRAK 
BATUHAN ATAYETER 
BATUHAN AYDIN 
BATUHAN ÇALIK 
BATUHAN ESEN 

BAYRAM HALİL 

BAYRAM KELEŞ 
BAYRAM SAKA VE AİLESİ 
BEDRİYE TÜRKMEN 
TUĞBA BİLALOĞLU 
TUĞBA KELEŞ 

TUĞBA ÖZTÜRK 

TUĞBA SOLAK 

TUĞBA SÖZER 

ÖZGE MEMOĞLU 


BEHZAT ÖZDİL 
BEKİR CAN EROĞLU 
BEKİR YAZICI 
BELİNAY BEBEK 
BELİNAY KALINTAŞ 
BELİNAY KARPUZ 
BELİS BAYRA 

BELKIS AKYÜZ 
BELKIS SAĞLAM 
BELKIS YEŞİLYURT 
BERAT ALBAYRAK 
BERAT MUTLU 

BERAT SEVİNÇ 
BERATİ ÇEBİTÜRK 
BEREN YEŞİLBAŞ 
BERGAY POLAT 

BERİL BAŞ 

BERK ACAROĞLU 
BERK BATUHAN ŞAHİN 
BERKAN MUMCU 
BERKAN ÖZTÜRK 
BERKAY SUBAŞI 
BERKAY YILMAZ ALBAYRAK 
BERKE KALAYLI 
BERKE UMUT ŞAHİNTÜRK 
BERNA AKSOY 

BERNA GÜREL 

BERNA ÖZTÜRK 
BERRA AŞKAR 

BERRA SİRA BİLEN 
BERRİN KUŞ 

BESİM ÇETİN 

BETÜL GÜDÜK 

BETÜL İKİNCİ 

BETÜL KARPUZ 
BETÜL ŞAHİN 

BETÜL UZUNAL 
BEYZA AYDIN 

BEYZA METİNTAŞ 
BİLGE AZAKLI 

BİLGE ECE YAZICI 
BİLGE KAAN DEMİREL 
BİLGE SU GÜNAYDIN 
BİLGE YILMAZ 
BİNNAZ ADA 

BİRAY EZGİ ATAYETER 
BİRGÜL AKSOY 
BİRNUR COŞELAV 
BİROL BİRİNCİ 

BİROL KOÇALİ 

BİROL KÜÇÜK 

BİROL OSMANOĞLU 
BİRSEL ERBAY 

BİRSEN TURHAL 
BUĞRA BOYLA 
BUĞRA METEHAN BAŞAL 
BUĞRA METİNTAŞ 
BURAK AYAN 

BURAK BEKTAŞ 
BURAK BÜLBÜL 
BURAK CANBULATOĞLU 
BURAK ÇEBİ 

BURAK EMRE KÜÇÜK 
BURAK EMRELİ 
BURAK EMRELİ 
BURAK ETHEM SARUHAN 
BURAK HASANBAŞOĞLU 
BURAK İYİSU 

BURAK KADAYIFÇI 
BURAK MECİT 

BURAK SUBAŞI 
BURAK ŞAHİN 

BURAK ŞENSOY 
BURAK TALHA MALKOÇOĞLU 
BURAK TÜFEKÇİ 
BURAK ÜÇÜNCÜ 
BURAK YILMAZ 
BURAKCAN ÇAKICI 
BURCU BAŞ 

TUNA DERİNCE 
TUNAHAN ALİOĞLU 
TUNAHAN CAMADAN 
TUNAHAN TÜFEKÇİ 
TUNAY KELEŞ 
TUNCAY AYGÜN 
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BURCU DEMİR SOYGÜN 
BURCU EREN 

BURCU KANDEMİR 
BURCU KUYUMCU 
BURCU SENA ÖKSÜZ 
BURÇAK BOYLA 
BURÇİN HASANBAŞOĞLU 
BURHAN ÇELİK 
BURHAN HALİL 
BURHAN ÖZÇELİK 
BUSE GİZEM BAŞ 
BÜLENT ÇİMŞİT 
BÜLENT KANDEMİR 
BÜLENT KILIÇ 
BÜLENT ÖZER 
BÜLENT TURAN 
BÜLENT ÜLKER 
BÜNYAMİN ÇELİK 
BÜNYAMİN KÖKTAŞ 
BÜŞRA BİRİNCİ 
BÜŞRA ÇELİK 

BÜŞRA KÜÇÜK 
BÜŞRA MUTLU 
BÜŞRA ÖZDEMİR 
BÜŞRA ÖZDEMİR 
BÜŞRA SİNEM BAYRAM 
BÜŞRA TÜRK 

CAFER ACAR 

CAFER AKGÜN 

CAHİT ERKUT 

CAN KAYA 

CAN KURT 

CAN SEYFETTİN TAŞER 
CANAN AKKAYA 
CANAN ÇUHADAROĞLU 
CANAN SERDAR 
CANAN TAŞER 

CANAY ALİOĞLU 
CANER ATAR 

CANSU DEMİRCİ 
CANSU TÜFEKÇİBAŞI 
CELAL ERDÖL 

CELAL KARATAŞ 
CELALETTİN BAYRAM 
CELİL EMRE LİMAN 
CELİL HEKİMOĞLU 
CEM ERAYDIN 

CEM EYÜBOĞLU 

CEM GÜREL 

CEM KALINTAŞ 

CEM UTKU YÜKSEK 
CEM YASİN ACAR 
CEMAL ERDOĞAN 
CEMAL ÖZMEN 

CEMİL AYDINCI 
CEMİL ERKUT 

CEMİL KALINTAŞ 
CEMİL ÖZTÜRK 
CEMİLE ÇİĞDEM ATEŞ 
CEMİLE KAYIRICI 
CEMİLE TINIK 

CEMRE ŞİŞEK 
CEMTUĞ DEMİRBAŞ 
CENGİZ CEVAHİR 
CENGİZ HAN BACI 
CENGİZHAN AKYÜZ 
CENGİZHAN KURTULUŞ 
CENK BAYRAKTAR 
CENNET ARSLAN 
CENNET KARABELA 
CEREN KURT 

CEREN YAĞMUR KIRCALIOĞLU 
CEVAHİR BEBEK 
CEVAT YILDIRIM 
CEYDA BAYKAN 
CEYDA KILINÇ 
CEYDA MUHÇU 
CEYDA ÖZDEMİR 
CEYHUN ÖZTÜRK 
ŞERMİN YAZICI 
ŞERMİN YILMAZ 
ŞEVKET RECEP ÜSTÜN 
ŞEVKİ AYVAZ 

ŞEVKİ BORAN 

KAZIM ÖRSOĞLU 


CEYLİN ALBAYRAK 
CEYLİN COŞKUN 
CEYLİN ÖYKÜM ALEMİN 
CİHAD FURKAN ACUNER 
GİHAN ALİOĞLU 

CİHAN ALPAN ŞAHİN 
CİHAN ÖZCAN ÇETİNKAYA 
CİHAN ÖZDEMİR 

CİHAN UZUNAL 

GİHAT HANİLÇE 
COŞKUN ARSAL 
COŞKUN BİLALOĞLU 
COŞKUN DENİZ ERAYDIN 
COŞKUN KOCA 

COŞKUN SÖĞÜT 
COŞKUN ŞAMLIOĞLU 
CÜNEYT AYYILDIZ 
CÜNEYT ÖZMEN 

ÇAĞAN AKTEPE 

ÇAĞAN BATIN KARBUZ 
ÇAĞATAY ÇUBUKÇU 
ÇAĞLA AKTEPE 
ÇAĞLAR KELEŞ 
ÇAĞLAR YÜKSEL 

ÇAĞRI GÜLMEN 

ÇAĞRI MALKOÇ 
ÇETİNER KALAYCI 
ÇINAR ALİOĞLU 

ÇINAR SANCAK 
ÇİĞDEM BİRİNCİ 
ÇİĞDEM TOPKARA 
ÇİSEM SUDE KARADENİZ 
DAMLA BAYRAK 
DAMLA KURUTAŞ 
DAVUT BERBER 

DEFNE BAYRAKLI 
DEFNE HASANBAŞOĞLU 
DEFNE İMAMI 

DEFNE KONAK 

DEFNE SARAL 

DEFNE ŞİŞEK 

DEFNE ÜÇÜNCÜ 

DEHA BEŞYILDIZ 

DEMİR BARAN ŞENTÜRK 
DEMİR KONAK 

DENİZ BERRA ŞEREFLİŞAN 
DENİZ CEVAHİR 

DENİZ ÇALIK 

DENİZ DİLEK ERBAY 
DENİZ DÜZGÜN 

DENİZ ERKAYA 

DENİZ KOÇAK 

DENİZ MELİSA GÜREL 
DENİZ NAZ KOÇAK 
DENİZ SEZGİN 

DERİN ÇELİK 

DERİN ÇELİK 

DERİN SOMAY 

DERYA AKYÜZ 

DERYA BOYLA 

DERYA SARAL 

DERYA SUNGUR 

DERYA TARAKÇI 

DİLAN ATALAY 

DİLAN DEMİR 

DİLANUR AKYÜZ 
DİLANUR KÖSE 

DİLARA ALİKILIÇ 
DİLARA MELİS ENGİN 
DİLAY GÜL 

DİLEK ÇELİK 

DİLEK ÇELİK 

DİLEK DURMUŞ 

DİLEK HAKYEMEZ 
DİLEK KÜÇÜK 

DİLEK YÜKSEL 

DİLEM FİLİZ 

DOĞA YURTTAŞ 

DOĞAN ÇETİN 

ŞEVVAL HACISALİHOĞLU 
ŞEVVAL İREM YILMAZ 
ŞEVVAL PEKEN 

ŞEVVAL ŞENOCAK 
ŞEYMA AKYOL 
GÜLDEREN ÖRSOĞLU 


DOĞAN ŞAFAK VİRDİL 
DOĞANCAN YILMAZ 
DÖNSEL ASLAN 
DURSUN ALİ AYDIN 
DURSUN ALİ GÜNAÇAR 
DURSUN BİBER N 
DURSUN EMRE KARAOĞLU 
DURU AKGÜN 

DURU ÇEVİK 

DURU EREN 

DURU GÖZAÇAN 
DUYGU AYAZOĞLU 
DUYGU BAYRAK 
DUYGU BAYRAKTAR 
DUYGU GÜNDOĞAN 
DUYGU KÜÇÜKALİ 
DUYGU ÖKSÜZ 
EBRAR ALBAYRAK 
EBRAR KABA 

EBRU AKYÜZ 

EBRU ÇAKIR 

EBRU ÇELİKHAN 
EBUBEKİR BARUT 
EBUBEKİR DÜZENLİ 
ECE YILMAZ 

ECE YILMAZ 

ECEM SARAL 

ECRİN ATEŞ 

ECRİN BÜLBÜL 
ECRİN DEMİRCİ 
ECRİN DİLVİN AKYÜZ 
ECRİN ELA BAYRAK 
ECRİN ELA SEZGİN 
ECRİN ERASLAN 
ECRİN MİRAY TÜRK 
EDA USTABAŞI 

EDA USTAMEHMETOĞLU 
EDANUR İSKENDER 
EFE ARIKAN 

EFE AYVAZ 

EFE KAYABAY 

EFE OĞUZHAN ŞAHİN 
EFE SEZGİN 

EFE UZUNAL 
EFLİNSU SARAÇ 
EFSA NUR KAYA 

EGE ERGÜLÜ 

EGE YEŞİLBAŞ 
EGEHAN ÖZDEMİR 
EKİM EGEMEN GENÇ 
EKREM KAYA 

ELA ÖZKAYA 

ELA ŞENER 

ELANAZ ÇEBİTÜRK 
ELANUR ATAR 

ELİF ABANOZ 

ELİF AKYÜZ 

ELİF ALTUNCU KÖSE 
ELİF ASLAN 

ELİF ASYA ZAYIF 
ELİF AYAS 

ELİF BEBEK 

ELİF BEKTAŞ 

ELİF BERBER 

ELİF BETÜL ALEMDAR 
ELİF BİLEN 

ELİF BİLGE ORHAN 
ELİF BÜLBÜL 

ELİF HANÇER 

ELİF HİRA KARABACAK 
ELİF HÜLYA ÇİMŞİT 
ELİF KALAYLI 

ELİF KARALİ 

ELİF KAYA 

ELİF KAYA 

ELİF KÖKSAL 

ELİF NİSA SERDAR 
ELİF PİRİSKENDER 
ELİF SAKA 

ŞİMAL ERGÜLÜ 
ŞÜKRAN ALIŞ 
ŞÜKRAN ATALAY 
ŞÜKRAN KARALIOĞLU 
ŞÜKRAN ŞAHİN 
SEMA TANRIÖVEN 


ELİF SEVİNÇ 

ELİF TERZİ 

ELİF TINGIROĞLU 
ELİF TOSUNOĞLU 
ELİF TUĞÇE KARAOĞLU 
ELİF TURAN 
ELİFNUR YİVLİ 
ELİZ SERRA BİLEN 
ELMAS YILDIRIM 
ELMAS YILDIRIM 
ELVAN ŞİŞEK 
ELVİN KAHVECİ 
ELVİN PASLI 
EMEL YÜKSEL 
EMİN AKKAYA 
EMİN ATALAY 
EMİN AYVAZ 
EMİN KAAN KOÇ 
EMİN KARADENİZ 
EMİNE ALEMDAR 
EMİNE BAŞAL 
EMİNE BAYRAKLI 
EMİNE BAYRAM 
EMİNE ÇAKICI 
EMİNE DENİZ 
EMİNE DUMAN 
EMİNE ELİF PASLI 


MİNE RAYYAN AYDIN 
MİNE TUNCER 

MİNE YILMAZ 

MİR AYVAZ 

MİR BURHAN BOSTANOĞLU 
MİR GÜVEN ŞENER 
MİR KAAN ÇARKACI 
MİR METE KÖKSAL 
MİR NAZIM KURU 

MİR YILMAZ 

MİR YİĞİT ALBAYRAK 
MİRHAN DURMUŞ 
MİRHAN ÖMEROĞLU 
MRAH BAYBURT 

MRE AZAKLI 

MRE CUMHUR BAYKAN 
MRE ÇEBİ 

MRE ÇETİN 

MRE DEMİRTÜRK 


Haortirtiraririrutiriumiririumiriaumirmmutimimtiri 


EMRE TURAN 
EMRECAN SAPAN 
EMRULLAH KESER 
MRULLAH SARUHAN 
MRULLAH ŞAHİN VE AİLESİ 
NES CAFER ALİOĞLU 
NES ÇOBAN 

NES EMİN KILIÇ 

NES EMRE TÜRKMEN 
NES HASAN ABANOZ 
NES ŞAHİN 

NGİN COŞKUN 

NGİN ÇAKIROĞLU 


Z 
2 
z 
& e 
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NGİN ÖZTÜRK 
NSAR EKŞİOĞLU 
ERALP MUSTAFA İKİNCİ 
ERATA ERATA 
ERAY ÖZTÜRK 
ŞÜKRÜ KAYA 
ŞÜKRÜ ŞİMŞEK 
ŞÜKRÜ TARAKÇI 
ŞÜKRÜ UZUNTAŞ 
ŞÜKRÜ YAZICI 
FATİH DEMİR 


HaHirdtitirHtutmititii 
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ERCAN ÇEBİ 

ERCAN KAHRİMAN 
ERCAN TURAN N 
ERCÜMENT EYÜBOĞLU 
ERDAL AZAKLI 
ERDAL ŞİŞEK 

ERDAL ŞİŞEK 

ERDEM ÇELİK 

ERDEM GÜLTEKİN 
ERDEM İSKENDER 
ERDEM SEZGİN 
ERDİNÇ BARUTÇU 
EREN AHMET ÖZTÜRK 
EREN ÇAKIR 

ERGİN KÖSE 

ERGİN YILMAZ 
ERGUN OSMAN ABANOZ 
ERGÜN GÜLTEKİN 
ERHAN SANCAK 
ERKAM KABA 

ERKAN ALİŞAN 
ERKAN ÇEBİTÜRK 
ERKAN KIRAN 

ERKAN SIRRI GEDİK 
ERKAN YILMAZ 
ERKUT KURNAZ 


ERMİRHAN ÇEBİTÜRK 
EROL BİLGİN 

EROL CİCİ 

EROL ERSEN 

EROL GAZİ HİSOĞLU 
EROL PEHLİVAN 

EROL SAYIN 

ERSEN KÖKSAL 

ERSİN ÖZGÖREN 
ERTAN ATEŞ 
ERTUĞRUL KAHRİMAN 
ERTUĞRUL ÖMEROĞLU 
ERTUĞRUL TAŞDEMİR 
ERTUĞRUL YÜKSEL 
ESAT EFE ÇAKIR 

ESER KOLENOĞLU 
ESER KÖSE AŞÇIOĞLU 
ESİLA BİLALOĞLU 
ESİLA KESKİN 

ESİN ÇELİK 

ESİN ÇELİK 

ESİN TOSUNOĞLU 
ESLEM GÜNDOĞAN 
ESLEM KURT 

ESLEM TUBA ÇAKIR 
ESMA SELEN ACAR 
ESRA AYDIN 

ESRA DERELİ 

ESRA KELEŞ 

ESRA ŞAHİN 

ESRA YILMAZ 

ESRA YILMAZ 
ESRANUR KAYA 
ETHEM BÜLBÜL 
EVREN ERDÖL 

EYLÜL AKKAYA 
EYLÜL ECE SEZGİN 
EYLÜL ŞAHİN 

EYMEN AKIN DEMİRCİ 
EYMEN ÇAKIR 
EYMEN KALAYCI 
EYMEN KARCI 

EYÜP AK KALDABANOĞLU 
EYÜP ALTINER 

EYÜP ENGİN YILDIRIM 
EYÜP HOŞOĞLU 

EYÜP SEÇKİN AYGÜN 
EYÜPCAN ARSLANTÜRK 
EYÜPCAN ÇARKACI 
EZEL DAMAOĞLU 
EZEL NAZ ÇAVGA 
SÜLEYMAN YILDIRIM 
SÜMEYYE USTA 
SÜMEYYE YAZICI 
ŞADIMAN BAYRAM 
ŞADİYE MALKOÇ 
BAYEZID DEMİR 


EZGİ EYÜBOĞLU 

FAHRİ AKSU 

FAHRİ CİHAN İBRAHİMOĞLU 
FAHRİ MAMOĞLU 

FAİK ÇUBUKÇU 

FAİK GÜMÜŞ 

FAİK METE YAZICI 

FAİK ORHAN DALKILIÇ 
FARUK AKBAL 

FARUK BAHADIR 

FARUK DALKILIÇ 

FARUK GÜNDOĞAN 

FARUK KONYALI 

FARUK SAĞLAM 

FATİH ALTAN 

FATİH BAHADIR 

FATİH ÇAĞATAY ÖZGENÇ 
FATİH ÇAPOĞLU 

FATİH DAMAOĞLU 

FATİH FURKAN İBRAHİMOĞLU 
FATİH GÜNDOĞAN 

FATİH GÜREL 

FATİH HACISALİHOĞLU 

FATİH KALKAN 

FATİH KARACA 

FATİH KÜÇÜKALİ 

FATİH METE 

FATİH NAZİKOĞLU 

FATİH ÖZYURT 

FATİH REİS 
FATİH SEZGİN 
FATİH SULTAN KURTULUŞ 
FATİH YILDIZ 
FATMA AKSU 
FATMA AKYÜZ 
FATMA ALKAN 
FATMA AYDIN 
FATMA BAŞTAN 

FATMA BERAA YAZICI 

FATMA BETÜL İBRAHİMOĞLU 
FATMA ÇAPOĞLU 

FATMA EKŞİ 
FATMA FEYZA AVCILAR 

FATMA FURUNCU 

FATMA GÜNAY 

FATMA HALİL 

FATMA ÖMEROĞLU 

FATMA ÖZKE 

FATMA ÖZTÜRK 

FATMA YÜKSEL 

FEHMİ ALPASLAN PEKTAŞ 
FEHMİ YİĞİT 

FERHAT İBRAHİMOĞLU 

FERİDE ÇİMEN 

FERYÜZ KAPICIOĞLU 

FETHİ BAYRAK 

FEVKİYE ARSEVEN 

FEVZİ GENÇ 

FEVZİ GÜRKAN ASLAN 

FEVZİ PATKAVAK 

FEYYAZ CİNALİOĞLU VE AİLESİ 
FEYZA ÇALIŞKAN 

FEYZA EREN ELDİ 

FIRAT GEMALMAZ 

FİGEN AÇMAK 

FİKRET ÇUVLACI 

FİKRİ KURT 

FİKRİYE ÇARKACI 

FİLİZ KOKOŞ 

FİLİZ YİĞİT ALEMDAR 

FİRDEVS ASLIHAN YERLİKAYA 
FİRDEVS AYGÜN 

FUAT ALKAN 

FUAT KALINTAŞ 

FUAT KAMİLOĞLU 

FUAT NAZİKOĞLU 

FUAT TEK 

FULYA KÜÇÜKALİ 

FUNDA AYDIN 

ŞADUMAN İYİSİ 

ŞAFAK ÇEVİK 

ŞAFAK ÖZTÜRK 

ŞAMİL KABA 

ŞEBNEM TÜRKYILMAZ 
MELAHAT DEMİR 


FUNDA KÜÇÜKALİ 
FURKAN AYDIN 


FURKAN EGE SOYGÜN 
FURKAN EMİR KARA 
FURKAN MUMCU 
FURKAN ÖZTÜRK 
GAMZA KARA 

GAMZE AKSOY 

GAZİ TURAN TEKKE 
GAZME YAKUT 

GİZEM BAYRAM 
GİZEM PEKEN AVCI 
GİZEM SİNANOĞLU 
GÖKALP GÖKÇE 
GÖKAY ATEŞ 

GÖKAY GÖKÇE 
GÖKAY GÜNDOĞAN 
GÖKBEN İZCİ 
GÖKBEN İZCİ 

GÖKÇE BAYRAM 
GÖKÇE KURNAZ 
GÖKÇEM ŞAHİNTAŞ ŞENKUL 
GÖKÇEN EMİRZEOĞLU 
GÖKDENİZ AKKAYA 
GÖKDENİZ ERDOĞAN 
GÖKDENİZ HASANBAŞOĞLU 
GÖKHAN AKSOY 
GÖKHAN AYDIN 
GÖKHAN AYDIN 
GÖKHAN AYDIN 
GÖKHAN BAYRAK 
GÖKHAN BAYRAKTAR 
GÖKHAN BEBEK 
GÖKHAN GÖKÇE 
GÖKHAN KELEŞ 
GÖKHAN KÖKTAŞ 
GÖKHAN RAHMİ BAKİ 
GÖKHAN SANCAK 
GÖKHAN UTKAN 
GÖKHAN ÜMİT TELLİ 
GÖKHAN YILMAZ 
GÖKMEN BAYRAKTAR 
GÖKMEN ÇAVUŞ 
GÖKMEN ÇINAR KANDEMİR 
GÖKMEN PİRİSKENDER 
GÖKTÜRK TARAKÇI 
GÖNÜL BAYRAKTAR 
GÖNÜL ŞENGÜN 
GÖRKEM BAYRAM 
GÖZDE KUŞ 

GÖZDE TÜFEKÇİ 

GÜL GÜNER 

GÜL NİSA ÖZTÜRK 
GÜLAY AKGÜN 

GÜLAY TÜRKYILMAZ 
GÜLBAHAR BAYRAK 
GÜLCAN AZAKLI 
GÜLCAN BİBER 
GÜLCE DURU DUMAN 
GÜLCE PASLI 

GÜLCE YILMAZ 
GÜLÇİN BAKIRTAŞ 
GÜLÇİN SOMAY 
GÜLEN ÖZTÜRK 
GÜLENDAM AZAK 
GÜLER AKSOY 
GÜLLER ŞİRİN 
GÜLLER ŞİRİN 

GÜLLÜ ŞİRİN 

GÜLNAZ ALEMİN 
GÜLNİHAL DURAN 
GÜLNİL VELİ 

GÜLNUR ŞAHİNTAŞ 
GÜLSE ŞİŞEK 
ŞEHRİNAZ YAĞMUR KOÇ 
ŞENEL HACISALİHOĞLU 
ŞENER AKDOĞAN 
ŞENER TÜRKYILMAZ 
NNUR YÜKSEL 
ŞAHİN DAĞLI 
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GÜLSEREN SARENUR KUŞ 
GÜLSEREN TÜFEKÇİ 
GÜLSUDE SÖĞÜT 
GÜLSÜM KAYA PEKTAŞ 
GÜLSÜM YAZICI 
GÜLSÜN ÖMEROĞLU 
GÜLTEN KURT 
GÜLTEN KUYUMCU 
GÜNDÜZ YAZICI 
GÜNEŞ AKSU 

GÜNEŞ AYDIN 
GÜNGÖR KURT 
GÜRKAN ALPAY 
GÜRKAN DEMİRCİ 
GÜRSEL YILMAZ 
HABİBE GÜNAYDIN 
HACER ÖZTÜRK 
HACER YÜSRA KUŞ 
HACI MEHMET TOMAK 
HAFSA NEHİR AYAYDIN 
HAKAN BEBEK 
HAKAN ŞENLİKOĞLU 
HAKAN YİĞİT 

HAKKI KÜÇÜK 

HALE KELEŞ 

HALICI ÖMER 

HALİL GÜNAÇAR 
HALİL İBRAHİM AYDIN 
HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK 
HALİS GENÇ 

HALİT ALTAN SAKA 
HALİT AYGÜN 

HALİT KELEŞ 

HALİT SUNGUR 

HALİT ÜSTÜNGÜN 
HAMİ BAKAN 

HAMİT AYGÜN 

HAMZA GÜNGÖR 
HAMZA KOTAN 
HANDAN ALACA BİRİNCİ 
HANDAN AYGÜN 
HANİFE KELEŞ 

HARUN KADAYIFÇI 
HASAN AKSOY 

HASAN AYDIN 

HASAN BASRİ GÜRSOY 
HASAN ÇALIŞKAN 
HASAN ÇARKACI 
HASAN DAMAR 
HASAN DURMUŞ 
HASAN GÜLDAL 
HASAN KAĞAN ÇAKIROĞLU 
HASAN KARABELA 
HASAN KÖKTAŞ 
HASAN KURTULUŞ 
HASAN MERT 

HASAN MERT TURAN 
HASAN OĞUZ DUMAN 
HASAN SOYGÜN 
HASAN SÜNGER 
HASAN ŞENGÜN 
HASAN TUĞRA AYDIN 
HASBİ ÇELİK 

HAŞİM İSKENDER 
HATİCE ARSLAN 
HATİCE BAHADIR 
HATİCE BAKAN 
HATİCE ESMA KIROĞLU 
HATİCE KAYA 

HATİCE KULAKSIZ 
HATİCE ŞAHİN 

HATUN COŞKUN 

HAVA ŞAHİNTÜRK 
HAVVA DEMİREL 
HAVVA GENÇ 

HAVVA ÖNDER 

HAYAT SEZGİN 
HAYDAR UZUN 
HAYRİYE EREN 

ŞENOL ADANUR 
ŞENOL AKSOY 

ŞENOL UZUNAL 

ŞEREF BİRİNCİ 

ŞERİFE ŞAHİN 

ASSEM GÜL DAĞLI 
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HAYRİYE NUR BAYRAK 
HAZAL TUANA AKYÜZ 
HIZIR CAN TÜFEKÇİBAŞI 
HİCABİ KÜLÜNK 
HİKMET KUZEY SARI 
HİKMET YILMAZ 

HİLAL BAL 

HİLAL ÇAKIR 

HİLAL GÜLPINAR 
HİLAL KONYALI 

HİLAL KÜLÜNK 

HİLAL ÖZTÜRK 

HİLAL YÜKSEL 
HİLALNUR AKYÜZ 
HUZUR KANDEMİR 
HÜLYA ARI 

HÜLYA ERASLAN 
HÜLYA EYÜBOĞLU 
HÜLYA KARAOĞLU 
HÜLYA MUTLU 
HÜMEYRA KANITOĞLU 
HÜRİYE BÜLBÜL 
HÜSEYİN ALP ŞENOCAK 
HÜSEYİN BAŞ 

HÜSEYİN BAŞAL 
HÜSEYİN BOZOĞLU 
HÜSEYİN BÜLBÜL 
HÜSEYİN ÇAKIR 
HÜSEYİN ÇALIŞKAN 
HÜSEYİN ÇETİN 
HÜSEYİN EYMEN YILMAZ 
HÜSEYİN GÜRSOY 
HÜSEYİN KENAN DEMİR 
HÜSEYİN KEREM ÇARKACI 
HÜSEYİN KIDIK 
HÜSEYİN KIROĞLU 
HÜSEYİN KURT 
HÜSEYİN MUTLU 
HÜSEYİN ÖZDEMİR 
HÜSEYİN POYRAZ NAZİKOĞLU 
HÜSEYİN SAFA ÖZER 
HÜSEYİN SOYGÜN 
HÜSEYİN ŞAKAR 
HÜSEYİN TERZİ 
HÜSEYİN TÜRKER 
HÜSEYİN YILMAZ 
HÜSEYİN YILMAZ 
HÜSEYİN ZEKİ ARIKAN 
HÜZAM CEVAHİR 
HÜZEYMA KIRDAR 
IRMAK ACAR 

İBRAHİM ALİKILIÇ 
İBRAHİM ATAYETER 
İBRAHİM ÇOLAK 
İBRAHİM DENİZ ARSLAN 
İBRAHİM GÜNAÇAR 
İBRAHİM GÜNAÇAR 
İBRAHİM HALİL 
İBRAHİM KARALIOĞLU 
İBRAHİM KURT 
İBRAHİM SERHAT ÖZDEMİR 
İBRAHİM SERHAT ÖZDEMİR 
İBRAHİM SUNGUR 
İBRAHİM ŞAHİNTÜRK 
İDİL KONYALI 

İDRİS ÇELİK 

İDRİS TÜRK 

İDRİS YAZICI 

İHSAN COŞKUN 

İHSAN ÇAKMAK 

İHSAN KELEŞ 

İHSAN KURUTAŞ 
İLAYDA AKTAŞ 

İLAYDA ATEŞ 

İLHAN YAZICI 

İLKEM TEK 

İLKER KARABELA 
İLKER YASİN ÇAKIR 
İLKNUR GÜRDOĞAN 
SUAT TINGIROĞLU 
SUDE ÇELİKHAN 

SUDE ÖZTÜRK 

SUDE SUBAŞI 

SUDE YILMAZ 

ÖMER YETKİN ÖZBAK 


KEREM BEKTAŞ 

KEREM HOŞGÖR 
KEREM KAPICIOĞLU 
KEREM KESKİN 

KEREM SEFA ÇELİK 
KEREM TOPKARA 
KEZBAN ZAYIF 
KIYMETNUR İSKENDER 
KONURALP AYDIN 
KORAY AYDIN 

KÖKSAL ÖZTÜRK 
KURTULUŞ AYGÜN 
KUTAY YILMAZ 

KUZEY BAŞ 

KUZEY ERBAY 

KUZEY EREN 

KUZEY KARAHAN TELLİ 
KUZEY SARAL 

KÜBRA AYDIN 

KÜBRA BAYBURT 
KÜBRA KILIÇ 

KÜBRA KOZ 

KÜBRA ÖZDEMİR 
KÜBRA SEVENCAN 
KÜBRA TÜRKMEN 
KÜRŞAT ÖMER USTAOĞLU 
LALE SEZGİN 

LALMİNA UZUNAL 
LARA UZUNAL 

LEMAN YILMAZ 
LEVENT ÇOBAN 

LEYLA DEMİRCİOĞLU 
LEYLA İSKENDER 

LİNA KESKİN 

LİSİNYA KUŞ 

LOKMAN ÇAKMAK 
LÜTFÜ DOĞANAY KILIÇ 
MAHMUT KELEŞ 
MAHMUT MUHÇU 
MAHMUT SEVİNÇ 
MAHMUT VOLKAN ÖZDEMİR 
MARIA TUNCER 
MEHMET AKİF AKTAŞ 
MEHMET ALIŞ 

MEHMET ALİ AKSOY 
MEHMET ALİ İLBEY KARAOĞLU 
MEHMET ALİ ÖZYURT 
MEHMET ALİ TAŞDEMİR 
MEHMET ALTINER 
MEHMET AYDIN 
MEHMET AYGÜN 
MEHMET BAYRAKTAR 
MEHMET CELEP 
MEHMET CENGİZHAN ÇAKIROĞLU 
MEHMET ÇAKMAK 
MEHMET DALKILIÇ 
MEHMET DEMİRCİ 
MEHMET EFE BAYRAKTAR 
MEHMET EMİN AKTAŞ 
MEHMET ENGİN MAKUL 
MEHMET FURKAN BAĞCI 
MEHMET HAMZA SAKA 
MEHMET İŞ 

MEHMET KALKAN 
MEHMET KARA 
MEHMET KILIÇ 
MEHMET MASUM AYDIN 
MEHMET ONUR İMAMOĞLU 
MEHMET ÖZER BİRİNCİ 
MEHMET ÖZKAYA 
MEHMET SABRİ ÖZMEN 
MEHMET SEVİNÇ 
MEHMET ŞİRİN 
MEHMET TÜFEKÇİ 
MEHMET ÜNAL BERBER 
MEHMET YUSUF SÖNMEZ 
MEHMETCAN KAHVECİ 
MELAHAT KAHVECİ 
MELEK AYDIN 

SUDENAZ ARSLANTÜRK 
SULTAN DURMUŞ 
SUZAN KÜÇÜK 
SÜLEYMAN ACAR 
SÜLEYMAN BACIOĞLU 
OSMAN ÖZBAK 


MELEK BİLGİLİ 

MELEK ÇAKALOĞLU 
MELEK NAZ ÖZKE 
MELEK ÖZER 

MELEK SEZER 

MELEK ŞAHİN 

MELEK ŞAŞKIN 

MELEK TURAN 
MELEKNAZ SALİHEFENDİOĞLU 
MELİH KALAYCI 

MELİH SİNAN USTAALİOĞLU 
MELİHA VİRDİL 
MELİHA YEŞİLBAŞ 
MELİK YAROĞLU 
MELİK ZİYA YAKUT 
MELİKE ATEŞ 
MELİKŞAH KURT 
MELİKŞAH MERT ÇAKIR 
MELİS AYDA BAŞAL 
MELİS FERŞATEFENDİOĞLU 
MELİS GÜLTEKİN 

MELİS KÜÇÜKALİ 
MELİSA AKGÜN 

MELİSA YAKUPOĞLU 
MELTEM ÇAVGA 
MELTEM KESKİN 
MELTEM ÖZGENÇ 
MELTEM TEKE 
MEMNUNE ÇAKIR 
MERHUM MEHMET EKŞİ 
MERT ALAYBEY ŞAHİN 
MERT ALİ BACIOĞLU 
MERT ASAN 

MERT GÜNAY 

MERT GÜNER 

MERT KÖSE 

MERT MUHAMMED AKYÜZ 
MERT ÖZTÜRK 

MERT TAHA TERZİOĞLU 
MERT TİMURCİOĞLU 
MERT ULU 

MERVE AKSU 

MERVE ALIŞ 

MERVE ÇALIŞKAN 
MERVE GÖZAÇAN 
MERVE KALINTAŞ 
MERVE ÖZKAN 

MERVE SELİN BAYKAN 
MERVE TURAN 
MERVENAZ ERDOĞAN 
MERVENUR KILIÇ 
MERVENUR TEKE 
MERYEM BİLGİLİ 
MERYEM ÇAKMAK 
MERYEM KURT 
MERYEM SARE AYAYDIN 
MERYEM YURTBAY 
MESUDE YEŞİM TÜFEKÇİBAŞI 
MESUT GÜNDOĞAN 
METE KAĞAN KALINTAŞ 
METE YİĞİT 

METEHAN ALİOĞLU 
METEHAN COŞKUN 
METEHAN SARAÇ 
METİN ÇUKUR 

METİN GÖKÇİMEN 
METİN PEKEN 

MEVLÜT KÖKTAŞ 
MEVLÜT KÖKTAŞ 
MEYNUR KALAY 
MEZİYET ERAYDIN 
MİKAİL DÜZENLİ 
MİKTAT GÜRDAL 

MİNE ÇİMŞİT 

MİNE KARABACAK 
MİNE KAYA 

MİRA AYAN 

MİRAÇ EMRE ŞENER 
MİRAÇ KÜÇÜK 
SÜLEYMAN ÇOŞELAV 
SÜLEYMAN DEMİR 
SÜLEYMAN EKER 
SÜLEYMAN GÜVEN 
SÜLEYMAN KANSIZ 
ŞÜKRAN ÖZBAK 


MİRAÇ TOSUNOĞLU 
MİYASE BAŞ 

MİZAR AYAN 

MUALLA KESKİN 
MUAMMER ACAR 
MUAMMER ÇAKIR 
MUHAMMED AYGÜN 
MUHAMMED BURAK KAYA 
MUHAMMED EMİR ÖKSÜZ 
MUHAMMED EMİR ŞENOCAK 
MUHAMMED ERDEM GÜL 
MUHAMMED ERKAN GÜVEN 
MUHAMMED KAYIRICI 
MUHAMMED KEMAL ACAR 
MUHAMMED SAKA 
MUHAMMED SALİH YILDIRIM 
MUHAMMED SOYGÜN 
MUHAMMED ŞAMLIOĞLU 
MUHAMMED YAZICI 
MUHAMMET AYDIN 
MUHAMMET EMİN ÇOLAK 
MUHAMMET ENES YAVUZ 
MUHAMMET MUSTAFA DEMİRCİ 
MUHAMMET OSMAN HASANOĞLU 
MUHAMMET ŞAHİN 
MUHAMMET TALHA KIRIK 
MUHAMMET TALHA KUŞ 
MUHAMMET UMUT BOSTAN 
MUHAMMET ÜSTÜNGÜN 
MUHARREM ALTINER 
MUHARREM KANSIZ 
MURAT AYAZOĞLU 

MURAT AYGÜN 

MURAT CAN CANBULATOĞLU 
MURAT DİLEK 

MURAT ERATA 

MURAT GÜL 

MURAT GÜRDAL 

MURAT GÜRDOĞAN 
MURAT HAKYEMEZ 
MURAT KILIÇ 

MURAT SAĞLAM 

MURAT YILDIRIM 

MURAT YİĞİT 

MURAT YOL 

MURAT ZOĞLAR 
MURATHAN GÜRDOĞAN 
MURATHAN MOLLAOĞLU 
MURTEZA BAŞTAN 
MURTEZA YÜKSEL 

MUSA MERİÇ 

MUSTAFA ASIM KIROĞLU 
MUSTAFA AYDIN 

MUSTAFA BARIŞ UYGUR 
MUSTAFA BOĞUŞLU 
MUSTAFA ÇAKALOĞLU 
MUSTAFA ÇOBAN 
MUSTAFA KAAN YAZICI 
MUSTAFA KARA 

MUSTAFA KARALİ 
MUSTAFA KARATAŞ 
MUSTAFA KILIÇ 

MUSTAFA KOCA 

MUSTAFA KÜÇÜKASLAN 

M. MELİH SALİHEFENDİOĞLU 
MUSTAFA OZAN 

MUSTAFA ÖZTÜRK 
MUSTAFA PINAR 

MUSTAFA SABRİ DUMAN 
MUSTAFA TALHA AKYÜZ 
MUSTAFA TALHA ÖZDEMİR 
MUSTAFA TEKNECİ 
MUSTAFA TINIK 

MUSTAFA TURHAL 
MUSTAFA TÜFEKÇİ 
MUSTAFA UYSAL 

MUSTAFA VAROL 

MUSTAFA YILDIRIM 
MUSTAFA YİĞİT ŞENSOY 
SÜLEYMAN KORKUT 
SÜLEYMAN LİMAN 
SÜLEYMAN ŞENGÜN 
SÜLEYMAN TAHA BİRİNCİ 
SÜLEYMAN ÜNLÜ 

AYLİN BUDAK 
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MUZAFFER TİMUCİOĞLU 
MÜCAHİT NURİ YÜKSEL 
MÜCAHİT TAYYİPYERLİKAYA 
MÜMİN BOYLA 
MÜNEVVER ADANUR 
MÜZELLEF SAKA VE AİLESİ 
NACİYE SEKBAN 

NAFIZ BEBEK 

NAGİHAN ÖZYURT 
NALAN AKTAY 

NAMIK KEMAL ERTAN 
NAZ DURTAŞ 

NAZ ELMAS DEMİRCİ 
NAZ MURATHANOĞLU 
NAZAN KÜLÜNK 
NAZAN YILMAZ 

NAZIM KURU 

NAZİFE AKYÜZ 
NAZMİYE EFNAN AYDIN 
NAZMİYE UYGUR 
NAZMİYE UYGUR 
NECLA FURUNCU 
NEHİR CİVİL 

NEHİR SARA ÇOLAK 
NEJLA KÜÇÜKASLAN 
NERGİS DURAN 

NERGİS HANİLÇE 
NERGİS NAZİKOĞLU 
NERGİS ÖZKAN 
NERİMAN BAYBURT 
NERİMAN KÖSE 
NERİMAN KURT 
NERİMAN YİVLİ 
NERMİN AKYOL 
NERMİN HAKYEMEZ 
NESLİHAN ENGİN 
NESRİN ÇAKIROĞLU 
NESRİN ÇELİK 

NEŞAT SEVENCAN 

NEŞE KESKİN 

NEŞE KÜÇÜKALİ 

NEŞE PATKAVAK 

NİGAR DEMİR 

NİHAL ÇEBİ 


NİHAT SERDAR 
NİHAYET YADE YAZICI 
NİL YILMAZ 

NİLDA BİLGİLİ 
NİLÜFER AKSOY 
NİLÜFER DEDEOĞLU 
NİSA İYİSU 

NİSA NEZİRE BİLGİLİ 
NİSANUR ALBAYRAK 
NUH YAZICI 

NUMAN SADIK KILIÇ 
NURAY KAMİLOĞLU 
NURAY KÜÇÜK 
NURAY YILMAZ 
NURAY YÜKSEL 
NURCAN ATAYETER 
NURCAN TURAN 
NURETTİN FURKAN ÖZDEMİR 
NURETTİN PERÇİN 
NURGÜL AKTAŞ 
NURGÜL AYDIN 
NURGÜL BİLGİLİ 
NURGÜL KALINTAŞ 
NURHAN YILMAZ 
NURİ ÇELİK 

NURİYE BAYRAK 
NURSAL ALBAYRAK 
NURSEN YAZICI 
NURSENA İKİNCİ 
NURSİMA KÖSE 
NURŞEN KELEŞ 
NURTEN AYDINCI 
NURULLAH KANSIZ 
OGÜN BAKAN 

SEYİT AHMET TEKKE 
SEYİT AKPINAR 
SEYRAN KARBUZ 
SILA DURTAŞ 

SILA GÜLHAN KÜÇÜKASLAN 


NİHAT DEMİR ÇUHADAROĞLU 


OGÜN BAYRAKTAR 
OĞUL ERATA 

OĞUZ BORA GÜRKAN 
OĞUZ KAAN ÇALIK 
OĞUZ KAAN KOMUT 
OĞUZALP EKŞİ 
OĞUZHAN ALAGÖZ 


OĞUZHAN ŞEREFLİŞAN 
OĞUZHAN TÜFEKÇİ 
OĞUZHAN TÜRKMEN 
OKAN KAYHAN 

OKAN TERZİ 
OKANCAN KÖSE 
OKTAY AYDINCI 

ONUR ALKAN 

ONUR ASAF MEHMETOĞLU 
ONUR AYAN 

ONUR KANDEMİR 
ONUR KAZIM DİNÇER 
ONUR ŞAŞKIN 
ONURHAN YÜKSEL 
ORHAN ALKAN 
ORHAN AYGÜN 
ORHAN ÇAKALOĞLU 
ORHAN DİLEK 

ORHAN İSMET TOPALOĞLU 
ORHAN KIRAN 
ORHAN KURT 

ORHAN OSMANOĞLU 
ORHAN SOYGÜN 
ORKUN ARSAL 

OSKAY BEŞYILDIZ 
OSMAN ACAR 

OSMAN ARDA KÜÇÜK 
OSMAN AYNACI 
OSMAN ENES ÖZKURT 
OSMAN EREN KESKİN 
OSMAN HALİL 
OSMAN KARAKAŞ 
OSMAN MERT ARIKAN 
OSMAN NURİ DUMAN 
OZAN GÜDÜK 

OZAN HANÇER 

ÖMER ACAR 

ÖMER ASAF ŞANLI 
ÖMER ATKIN 

ÖMER BAKAN 

ÖMER BAYRAM KURT 
ÖMER BERA ÇETİNKAYA 
ÖMER BOSTAN 

ÖMER DURMUŞ 

ÖMER EKŞİ 

ÖMER EYMEN ÇOBAN 
ÖMER FARUK ARSEVEN 
ÖMER FARUK KÜÇÜK 
ÖMER KAĞAN YİVLİ 
ÖMER KAMİL DUMAN 
ÖMER KAMİL DUMAN 
ÖMER KARA 

ÖMER KILIÇ 

ÖMER KUZEY VELİ 
ÖMER LİMAN 

ÖMER PEHLİVAN 
ÖMERCAN DURMUŞ 
ÖNERCAN YENER 
ÖVÜNÇ BENLİ 

ÖYKÜ SERAP YILDIRIM 
ÖYKÜM SARAL 
ÖYKÜMSU ÖZER 
ÖZCAN ERAYDIN 
ÖZGE ALAN 

ÖZGEN AYÇA GENÇ GÜLAKAN 
ÖZGÜÇ GEDİK 

ÖZGÜN BEŞYILDIZ 
ÖZGÜR AKBAL 

SİBEL AKSU 

SİBEL BEBEK 

SİBEL METİNTAŞ 

SİM ARYA AKSOY 
SİMGE ALAN 


ÖZGÜR AŞKAR 

ÖZGÜR KONAK 

ÖZGÜR SARAL 

ÖZLEM ALKAN 

ÖZLEM KAVAL 

ÖZLEM PASLI 

ÖZLEM ŞAHİN 

ÖZLEM YÜKSEL 
ÖZNUR GEDİK 

ÖZNUR KOZ 

ÖZNUR TOPCU 

PELİN TOPKARA 

PELİN TURAN 

PINAR AKSOY 

PINAR ALKAN 

PINAR ÇAKIR 

PINAR KARPUZ 

PINAR KÜLTÜR 

POLAT BACI 

POYRAZ KALAYCI 
POYRAZ ŞAHİN 
PROF.DR.ALAYBEY KAROĞLU 
RABİA AKPINAR 
RABİA HANNE AKYÜZ 
RAHİME AYGÜN 
RAHMAN DEMİRTÜRK 
RAİFE KALAYCI 
RAMAZAN HANİLÇE 
RANA KESKİN 

RAŞİT ALPARSLAN TINIK 
RAVZA BULAN 

RAVZA SAKA 

RECEP AKYÜZ 

RECEP ALİ YILMAZ 
RECEP ÇELİK 

RECEP DİLEK 

RECEP KELEŞ 

RECEP MOĞUL 

RECEP YEŞİLYURT 
REMZİ CEM ÇEVİK 
REMZİ KALAYCI 
REMZİ ÖNDER KARADUMAN 
RIDVAN BEŞYILDIZ 
RUKİYE BAHADIR 
RUKİYE YILDIRIM 
RÜMEYSA ŞANLI 
RÜZGAR ATA KARATAŞ 
RÜZGAR ERBAY 
RÜZGAR KOÇ 

SAADET SÜMEYYE AKYÜZ 
SABRİ AYDIN VE AİLESİ 
SABRİ BERK CİNEL 
SAFACAN ŞİMŞEK 
SAFFET KARAKAŞ 
SAHRA SARI 

SAİD ALP YAROĞLU 
SAİM KUŞ 

SAİT ÖMER ÇOLAK 
SAKİNE AKSOY 

SALİH ÇELİK 

SALİHA BELKIS AKBAL 
SALİHA KARA 

SALİM DURAN 

SALİM KARBUZ 

SALİM KÜÇÜK 

SAMED KARADEMİR 
SAMED ÖZDEMİR 
SAMET TEKİN 

SAMET YİĞİT 

SAMİ ALTINER 

SANİYE AYGÜN 
SANİYE EYÜBOĞLU ÜMİT 
SARP KARACA 
SEBAHAT KUM 
SEBAHATTİN AKYÜZ 
SEÇİL ŞENER 

SEÇİL YILMAZ 

SEÇKİN ŞAHİN 

SEDA ÇAKIR 

SİMYA UĞUR OFLUOĞLU 
SİNAN KOCA 

SİNE USTABAŞI 

SİNEM ÖZKAN 

SİTARE SERRA AKSOY 


SEDA ÇELİK 

SEDA GÖREN BÖLÜK 
SEDAT İKİNCİ 

SEDAT KÖSE 

SEDAT ÜSTÜNGÜN 
SEFA CİMŞİR 

SEFA OKUDAN 
SEHER AŞKAR 
SEHER KURT 

SEHER ÖKSÜZ 
SEHER TEKİN 
SELAHATTİN TİMURCİOĞLU 
SELAMİ BAYRAK 
SELAMİ BAYRAM 
SELCAN TURAN 
SELÇUK BAKIR 
SELÇUK LİMAN 
SELEN AYDOĞDU 
SELİM ÇELİK 

SELİM ÇOLAK 

SELİM GÖZAÇAN 
SELİM OKUDAN 
SELİM YAKUPOĞLU 
SELİN AKDOĞAN 
SELİN ALAN 

SELİN DAMLA GÜVEN 
SELİN İSKENDER 
SELİN KIDIK 

SELİN KILINÇ 

SELİN KÜÇÜKALİ 
SELİN TURAN 
SELİNAY İSKENDER 
SELMA ABANOZ 
SELMA TÜFEKÇİ 
SELMA TÜFEKÇİ 
SEMA KABA 

SEMA KÖKSAL 

SEMA KÖSE 

SEMA MALKOÇOĞLU 
SEMA ORHAN 

SEMA PEKEN 
SEMİHA ÖZER 
SEMRA ACAR 
SEMRA ALTAY PİRİSKENDER 
SEMRA TERZİOĞLU 
SENANUR BAYRAM 
SENANUR KUŞ 
SENEM TÜRK 
SENİHA EYÜBOĞLU 
SERCAN ÇUVALCI 
SERDAL ASLAN 
SERDAL ÜSTÜNSALİH 
SERDAR ÇEBİ 
SERDAR ÇİMEN 
SERDAR DAMAOĞLU 
SERDAR ÖZTÜRK 
SERDAR PEHLİVANOĞLU 
SERDAR SARI 
SERDAR TÜRKMEN 
SERENAY ÇALIŞKAN 
SERHAT HALİL 
SERKAN KÜÇÜK 
SERKAN ÖZDEMİR 
SERKAN ÖZTÜRK 
SERPİL GÜVEN 
SERRA ÇELİK 

SERRA YOL 

SERTAÇ SAĞLAM 
SERVET YEKTA ÖZTÜRK 
SEVDA GÜLERYÜZ 
SEVDA MAKUL 
SEVDAGÜL GEDİK 
SEVDE ÖZER 

SEVGİ ASAN 

SEVGİ BAYRAM 
SEVGİ UYGUR 

SEVGİ UYGUR 
SEVİNÇ AKSOY 
SEVİNÇ BEBEK 
SONER AKTAŞ 
SONER HALİL 
SOYKAN BİNA 

SUAT ÇELEBİ 

SUAT SARAL 


X 
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TUNCAY ÇEBİ YAMAN SEZGİN ZEHRA ADANUR AYŞEGÜL SUİÇMEZ TUNCAY POLAT YAPRAK AYDINCI ZEHRA AYDIN SEVİLAY SUİÇMEZ TURAN GÜNAYDIN YAREN ALBAYRAK ZEHRA BEREN ASAN YAKUP SUİÇMEZ TURAN ŞAMLIOĞLU YAREN GÜRKAN ZEHRA ERCİN MELİS AKÇAY TURGAY AYAYDIN YASEMİN AYDINCI ZEHRA YAZICI MELDA AKÇAY TURGAY BEŞYILDIZ YASEMİN ÖZKAN ZEHRA YILDIRIM GÖKNUR DİNÇ AKÇAY TURGAY ŞEN YASEMİN TURAN ZEHRANUR MANOLYA ÇOLAK GÜRKAN AKÇAY TURGUT ŞENER YASİN KAAN ACAR ZEKERİYA BEBEK SERDAR ŞAHİNBAŞ TURHAN EYÜBOĞLU YASİN YILMAZ ZEKERİYA DEMİRTÜRK NEBİYE ŞAHİNBAŞ TÜMAY FİLİZ YASİR EMRE BOSTANOĞLU ZEKİ GAZİOĞLU BURAK ŞAHİNBAŞ TÜRKAN DEMİR YAŞAR GÜNAYDIN ZEKİ ŞAHİNTAŞ BUKET ŞAHİNBAŞ TÜRKAN DUMAN YAŞAR KANSIZ ZEKİ TURAN ÇİLEM SU ŞAHİNBAŞ TÜRKER GÜNER YAŞAR ŞENASLAN ZEKİ YILMAZ UFUK ŞAHİNBAŞ UĞUR ALDEMİR YAŞAR ÜSTÜNGÜN ZEYNEL ABİDİN KULAÇ GÖKHAN ŞAHİNBAŞ UĞUR DEMİR YAŞAR YERLİKAYA ZEYNEP AHTER ÖZKURT MELEK ÇAKICI UĞUR DURTAŞ YAŞAR YILMAZ ZEYNEP ARAS AYÇA ECREN ÇAKICI UĞUR GÜLAKAN YAŞAR YOL ZEYNEP ASUDE ALEMDAR UTKU ÇAKICI UĞUR YÜKSEL YAVUZ ALEMİN ZEYNEP ATALAY AYDIN ÇAKICI UĞURCAN BÖLÜKBAŞI YAVUZ AYDIN ZEYNEP AYDIN GÜLŞAH İBİŞ ULAŞ KOÇHAN YAVUZ KANITOĞLU ZEYNEP AYDOĞDU RAFET ENES İBİŞ ULAŞ ÖZTÜRK YAVUZ KANSIZ ZEYNEP AZRA ENGİN SAMİ İBİŞ UMAY GÜNAY YAVUZ SELİM KARAHAN ZEYNEP BEREN YİVLİ EYÜP İBİŞ UMUD EREN KIRDAR YAVUZ SELİM KARAKAŞ ZEYNEP ÇETİN OSMAN İBİŞ UMUT BARAN MUMCU YAVUZ SELİM TERZİ ZEYNEP DEMİR ANIL BORA İBİŞ UMUT KUM YAVUZ YÜKSEL ZEYNEP DENİZ YAVUZ İBİŞ UMUT MERT ŞAHİNOĞLU YELİZ GÜNAYDIN ZEYNEP ERVA KÜÇÜK EVREN KULAKAÇ UTKU BELDÜZ YELİZ HUNÇ ZEYNEP ESEN ALP KULAKAÇ UTKU BİLALOĞLU YETER ÇOLAK ZEYNEP GÜLER İZCİ ÜNZİLE KULAKAÇ UYGAR USTABAŞI YILDIZ KILIÇ ZEYNEP GÜLER İZCİ SEVAL ÇON ÜLFİYE DEMİRCİ YILDIZ ÖZKAYA ZEYNEP KALAYCI EYMEN ÇON ÜLKÜ KÜLTÜR YILMAZ İMAMOĞLU ZEYNEP KALKAN HİKMET PERÇİN ÜLKÜ ZEYNEP TINIK YİĞİT AKSOY ZEYNEP KAYA CEYDA AYDIN ÜMİT ERASLAN YİĞİT CAN ARI ZEYNEP KAYA TURGAY AYDIN ÜMİT GEMALMAZ YİĞİT EMİR KUYUMCU ZEYNEP KILIÇ HAZAR AYDIN ÜMİT HALUK PASLI YİĞİT MEHMET YÜKSEL ZEYNEP KURT FURKAN AYDIN ÜMİT KAHVECİ YİĞİTHAN TÜRKMEN ZEYNEP LİYA ALTUNAY BEYZANUR BIYIK ÜMİT KARAMANLI ALİ PAŞA HEKİMOĞLU ZEYNEP MURAT SADIK AHMET BIYIK ÜMİT KILIÇ YUNUS ALP ASLAN ZEYNEP NİL SEVİNÇ EMİNE BIYIK ÜMİT KULAÇ YUNUS ARCAN AYAS ZEYNEP PATKAVAK CANSEL BIYIK ÜMRAN ALİKILIÇ YUNUS BERKE KELEŞ ZEYNEP SALİHEFENDİOĞLU HÜSEYİN BIYIK ÜMRAN ÇAKIR YUNUS ÇEBİ ZEYNEP SARI AYSİMA HATİPOĞLU ÜMRAN KALAYCI YUNUS ÇELİK ZEYNEP SELİN KARAHAN SAİBE SEDA HATİPOĞLU ÜNAL KAHVECİ YUNUS EGE ŞAHİN ZEYNEP SERRA ATALAY FATİH HATİPOĞLU ÜNAL KILIÇ YUNUS EMRE BAHADIR ZEYNEP ŞAHİN FİRDEVS ULUTAŞ ÜNAL ÖZGÖDEK YUNUS EMRE KIRDAR ZEYNEP TERZİ FAHRETTİN ULUTAŞ ÜZEYİR OKUDAN YUNUS EMRE YAZICI ZEYNEP TOPCU ZEYNEP ULUTAŞ VARŞİN EREN YUNUS KOCA ZEYNEP TUANA SALİM CAN ULUTAŞ VEDAT SOMAY YUNUS YILDIRIM ZEYNEP TÜRKYILMAZ FERİDUN ULUTAŞ VEFA KÜÇÜKALİ YUSUF ALEMDAR ZEYNEY SUDE GÜL HACI İBRAHİM SÜMER VEHBİ GÜRDAL YUSUF ALİ BAYRAK ZİYA YAKUT ASYA SÜMER VELİ ŞAHİN YUSUF AYGÜN ZİYAT ALİ TÜRKYILMAZ BEGÜM SÜMER VESİLE ÖZTÜRK YUSUF BUĞRA SEKBAN ZİYNET ŞENER BAHA SÜMER VEYSEL AKPINAR YUSUF BÜLBÜL ZÜBEYDE CELEP HAKAN BULUT VEYSEL KAHYA YUSUF EGEMEN KÖKSAL ZÜMRA KURT HACI SÜRMENELİ VİLDAN BOĞUŞLU YUSUF EMRE AVCI ZÜMRAL ÇOBAN NESLİGÜL YAVUZ VİLDAN ÖZDEMİR YUSUF EREN KALINTAŞ MELEK NUR CIVAK EKİNSU YAVUZ VOLKAN ATAYETER YUSUF GÜNDOĞAN HİLAL ZEHRA KARADAŞ YAĞMUR EYLÜL YAVUZ VOLKAN BEBEK YUSUF GÜNEŞ ELİF ZÜLAL KARADAŞ HACI MEHMET YAVUZ VOLKAN ÇELİKHAN YUSUF HIRA GAMZE TÜFEKÇİ AHMET GÜNAYDIN VOLKAN GÜLPINAR YUSUF KAAN ZAYIF HANDE TÜFEKÇİ FATMA BERRE ÖZYURT VOLKAN İZCİ YUSUF KARPUZ MEHMET TÜFEKÇİ YUSUF EMİR ÖZYURT VOLKAN ULU YUSUF KOCA GÖZDE TÜFEKÇİ SERPİL ÖZYURT YAĞIZ ALİ AÇMAK YUSUF KURT BAHRİ ÇETİNKAYA HAKAN ÖZYURT YAĞIZ ALP BAYRAK YUSUF PASLI AHMET ÇETİNKAYA HAKKI GENÇAĞA YAĞIZ EFE TINGIROĞLU YUSUF PATKAVAK EFDAL ÇETİNKAYA HAKAN ŞİMŞEK YAĞIZ KURT YUSUF SELÇUK ATMACA SERKAN TURHAL HAKAN ŞENTÜRK YAĞMUR AKKAYA YUSUF UYSAL GÖKHAN KANCA YUSUF MİRZA ŞENTÜRK YAĞMUR BAŞTAN YUSUF YILMAZ MUHAMMET KANCA ALİ KAAN ŞENTÜRK YAĞMUR BİLİCİ YUSUF ZİYA SALİHOĞLU GÖKMEN EYÜBOĞLU EMİNE ZEYNEP ŞENTÜRK YAĞMUR CEMRE ÇEBİTÜRK YÜCEL AKTAŞ NAZLI EYÜBOĞLU ERGÜL ŞENTÜRK YAĞMUR PATKAVAK YÜCEL ÇELİK ŞİMAL EYÜBOĞLU GÜRKAN USTAOĞLU YAĞMUR SÜNGER YÜCEL DUMAN KUZEY EYÜBOĞLU FİGEN KÖLEMENOĞLU YAHYA KEMAL GENÇ YÜCEL YÜKSEL ENVER HACIHALİLOĞLU HAKAN KÖLEMENOĞLU YAHYA METE ÖZTÜRK YÜKSEL ALİŞAN FİLİZ HACIHALİLOĞLU ELİS AYDA ÇELİK YAKUP AYGÜN YÜKSEL GENÇ ASİYE NAZ HACIHALİLOĞLU ATA ÇELİK YAKUP EFE TAŞDEMİR YÜKSEL GÜNDOĞAN ADA HACIHALİLOĞLU TÜLAY ÇELİK YAKUP FİLİZ YÜKSEL KAYRA KARATAŞ BEREN HACIHALİLOĞLU ENGİN ÇELİK YAKUP ÖZ YÜKSEL ÖZDEMİR GURUR NUHOĞLU ECE KÖROĞLU YAKUP ŞİMŞEK YÜSRA KAVAL TANSEL PALABIYIK ALPER KÖROĞLU YAKUP YAZICI ZAFER DUMAN TUĞBA PALABIYIK SALİH KÖROĞLU YALÇIN ÇEBİTÜRK ZAFER ÖZER TUĞÇİN PALABIYIK ALİ BERK KÖROĞLU YALÇIN KADIOĞLU ZAFER YAYLA FULYA PALABIYIK HAKAN SADE YALÇIN YALÇINKAYA ZAFER YILDIZ İSMAİL PALABIYIK ERHAN ARHAN SADE YAMAN KÖSE ZAHİDE BOZOĞLU EMİNE SUİÇMEZ UTKAN SADE Lİ 
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IKINCI EL ARACLAR 
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2 attı 
youtube.com/dodcomtr 


OTOMOTİV 


SPOR KİTAPLIĞI 


Sivas-Kayseri 
Türkiye'nin En Büyük Futbol Faciası 


17 Eylül 1967'de Kayseri'de oynanan 
Kayserispor-Sivasspor 2. Lig maçı, futbol tarihimizin en büyük futbol faciasına sahne oldu. Atılan taşlardan ve kapalı kapılar nedeniyle panik ve izhidamdan, 43 insan hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. İzleyen günlerde, 
Sivas ve ilçelerinde Kayserililere dönük saldırılar oldu. 22 
yıl boyunca, iki takım hep ayrı gruplarda tutularak, sahada karşı karşıya gelmeleri yasaklandı. 


Kenan Başaran, erişilebilen bütün kaynakları, yerel ve ulusal basını taramakla kalmayıp, olayın çok sayıda tanığıyla görüşerek, facianın canlı bir hikâyesini anlatıyor. 
Sadece futbol ortamımızdaki şiddet potansiyelini değil, ülkenin yerel-bölgesel, toplumsal, mezhepsel rekabet dinamiklerini de aydınlatan bir hikâye bu. Avrupa'da yakın zamanların Brüksel-Heysel ve özellikle Sheffield-Hillsborough gibi büyük futbol facialarıyla ilgili, ciddi bir hesaplaşma süreci var. Türkiye*de geçmişle hesaplaşmama geleneği, bu alanda da kendini gösteriyor. 
Kenan Başaran, bu hazin geleneğinin kalın duvarında kocaman bir gedik açıyor. 


Yazar: Kenan BAŞARAN 
iletişim Yayınları, 2017 
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Oyunu Okumak 
Sarı Siyah Bir Yıl 


Sarı-siyah çarpan bir yürekten canlı yayın! 

Farklı renklere gönül vermiş Almanya Yazarlar Milli Takımı bir seneliğine Borussia Dortmund'un en duygusal sezonlarından birine tribünlerden eşlik edip ortaya futbol ve edebiyat ortaklığının en sıradışı eserlerinden birini ortaya çıkarıyor: Oyunu Okumak. 


Efsane menajer Klopp'un ayrıldığı, emektar kaptan Sebastian Kehl”in futbolu bıraktığı, büyük başarılar beklenirken küme düşme korkusunun yaşandığı belki de Dortmund tarihinin en dramatik sezonu. 


Klopp'un Dortmund”dan ayrılmadan önce kitaba özel olarak verdiği röportaj da yazarların anlatılarına eşlik ediyor. 


Duvar'da, o sarı siyah duvarda 
Nasıl göründüğünün önemi yoktur. 
Dışarıda müdür mü olduğun 

yoksa hapis mi yattığın 

Umurunda değildir Duvarın, renklerini taşıdığın 

ve dakik olduğun sürece. 


Yazar: Moritz RINKE 
Ithaki Yayınları, 2017 


İstanbul Bisiklet Rehberi 


Sana Dün Bir Seleden Baktım 
Aziz İstanbul 


Bir şehri keşfetmenin en iyi aracı bisiklettir. Dik yokuşları, dar sokakları, kalabalık nüfusu ve yoğun trafiğine rağmen bu hakikat İstanbul için de geçerlidir. 


İstanbul'a dair ilk bisiklet rehberini Türkiye bisiklet dünyasının önde gelen isimlerinden Aydan Çelik hazırladı. Onlarca yıldır yollarını aşındırdığı bu kadim şehrin rotalarını çizimleriyle bezeyerek şimdi okurla paylaşıyor. 


Yazarın şehre dair tarihi anekdotları ve mitleri ustaca serpiştirdiği İstanbul Bisiklet Rehberi'nde her rota için ayrıca hazırlanmış harita, eğim grafiği ve dijital yönlendirmeler bulunuyor. Bunların ışığında İstanbul'un pastoral köşelerini olduğu kadar arabaların iktidarındaki kalabalık semtlerini de içeren 41 güzergâhta 2000 km'nin üzerinde bir mesafeyi kâh hızlanıp kâh yavaşlayarak katedeceğiz. 


Bisiklet yazarı, çizeri, tasarımcısı ve yorumcusu Aydan Çelik yeni bir kitap yazdı. İstanbul Bisiklet Rehberi, şehri bisikletle gezmek isteyenler için rota önerileri, tarih hikayeleri ve çizimlerle dolu bir cevher. 


Yazar: Aydan ÇELİK 
Hil Yayınları, 2017 


Futbol 
Bir Akıl Oyunu 


Oyununuzu Geliştirmek İçin 
Pratik Futbol Psikolojisi 
Teknikleri 


Dan Abrahams 


Futbol Bir Akıl Oyunu 


(Tanıtım Bülteninden) 


Dan Abrahams, yakından tanıdığım ve çalışmalarını 


benimsediğim bir spor psikoloğudur. Dan, bu kitabında 


psikolojinin futboldaki öneminin altını çizerken, sporcuların zihinsel dayanıklılığının nasıl gelişeceği konusunda bizlere yeni ve test edilmiş bilgiler aktarmaktadır. Türkiye'de emekleme aşamasında olan spor psikolojisi adına bu çalışma, futbolun tüm 


paydaşları için değerli bir kaynaktır. Okunması ve kaslara 


geçirilmesi temennisiyle bu kitabın bizlere kazandırılmasında emeği geçen herkese ülkemizdeki spor psikolojisi uygulamacıları 


adına minnettarım. 


Prof. Dr. Turgay BİÇER 


Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Kurucu Başkanı 


Dan Abrahams'ın "Futbol: Bir Akıl Oyunu" isimli bu eseri özellikle ülkemizde futbol, bilim ve zihinsel antrenmanlar 


konusundaki mitlerin ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koyan güzel bir çalışma. Beşeri ülkemize ve dilimize kazandıran ellere teşekkürler. Günümüzde sporun her dalı bilimle iç içe geçmiş 


durumda. Özellikle de futbol başlı başına bir fenomen. Bu 


nedenle de daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Bu 


eserin, mitlerden arınma sürecine ve bilimin gereklerini antrenörlere anlatmaya yardımcı olacağını umuyorum. 


Dr. Ziya KORUÇ 
Spor Psikoloğu 


Yazar:Dan ABRAHAMS 
Noel Yaşam Yayınları, 2017 
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Spor Kitaplığı (O) 


Hazırlayan: SÜLEYMAN KARACA 


Ayın Kitabı 


Ay'a Yolculuk 


Ay'a Yolculuk, uzayın gizemine oldum olası ilgi duyan insanın, bu sonsuzluğa yönelişinin coşkusunu anlatan ilk roman özelliğini taşıyor. 


İnsanoğlunun Ay'ın yüzeyine ayak basmasından 104 yıl önce yazılan bu roman, edebiyatta bilimkurgu türünün öncüsü Jules Verne'in (1828-1905) en ünlü eserleri arasında yer alıyor. 1865 yılında kaleme alınan romanda, Amerikan İç Savaşı sonrasında emekli askerlerin toplandığı "Silah Kulübü" üyelerinin, yeniden gündeme gelme ve silah çalışmalarını canlı tutma çabaları sonucu ortaya atılan, yaşama geçirilmesi güç, "düş" denilebilecek "Ay'a mermi gönderme" projesi ile başlayan olaylar anlatılıyor. Kulübün Başkanı Barbicane'nin dünya bilim çevrelerinde yankı bulan projesi, macera ruhlu Fransız bilim insanı Michael Ardan'ın çılgın önerisiyle Ay'a yapılacak bir yolculuğa dönüşüyor. Ay yolcuları arasına Başkan Barbicane ve köpeği ile Fransız Ardan'dan sonra aksi Kaptan Nicholl'ün de katılmasıyla uzay macerası başlıyor. 


Künye 
JULES VERNE 
Yazar: Jules Verne 


Çevirmen: Bertan Onaran 
Yayınevi : Arkadaş Yayıncılık 
Sayfa Sayısı: 128 
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O) Fırtına Çocuk 


Ayın Şiiri 


Körebe 


Affan Dede'ye para saydım, 
Sattı bana çocukluğumu. 

Artık ne yaşım var, ne adım; Bilmiyorum kim olduğumu. 


Hiçbir şey sorulmasın benden; Haberim yok olan bitenden. 
Bu bahar havası, bu bahçe; 
Havuzda su şırıl şırıldır. 


Uçurtmam bulutlardan yüce, Zıpzıplarım pırıl pırıldır. 

Ne güzel dönüyor çemberim; 
Hiç bitmese horoz şekerim! 


Cahit Sıtkı TARANCI 


Fıkra 


Yedek 


Futbolcu Temel yeni bir kulübe transfer olmuş. 
Kendisiyle yapılan röportajda: 


- Şimdi yedekte kalmak içun çalişayrum. 

- Herhalde takıma girmek için demek istediniz? 
- Yoo yedekte kalmak içun. 

- Nası yâni? 

- Maçlari rahat seyretmek içun daa.. 


İlginc Bilgiler 


© Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır. 

© Dünyada insan başına düşen karınca sayısı 1 milyondur. 

© Bir inek hayatı boyunca 200.000 bardak süt üretir. 

© Penguen yüzebilen, ama uçamayan tek kuştur. 

© Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır. 

© Bir fare bir deveye göre daha uzun sure susuzluğa dayanabilir.. 


Snooker Nedir? 


Snooker kısaca özetlemek gerekirse; Özellikle 1930'larda Uk sınırları içerisinde yavaş yavaş popüler olmaya başlamış ancak II. Dünya Savaşından'da nasibini almıştır. BBC'nin sporu tv yayınına geçirmesi ve ardından renkli tv'de yayın yapılması snookerı büyük bir ilgi kaynağına çevirmiştir. 
Özellikle 1975-1995 yılları arasında sporu olan ilgi patlama düzeyine gelmiştir. Günümüzde Çin, Almanya, Brezilya, Abd, Rusya, İsveç gibi Birleşik Krallık sınırları dışındaki ülkelerde de oldukça popülerdir. Uzun formatlı maçların snookera ilgiyi azalttığı yönündeki düşüncelerde bir çok kişi hem fikir olduğundan bu yana snooker bazı yenilik hareketleri içerisindedir. Farklı formatlarda snooker turnuvaları düzenlenmekte ve bunlardan oldukça olumlu sonuçlar şu ana kadar alınmaktadır. 


Snooker Nasıl Oynanır? 


15 kırmızı ve 6 renkli top bulunan masada ki amaç önce 
kırmızı ardından bir renkli sokarak oyuna devam etmektir. 
Kırmızılar bittikten sonra ki amaç ise renkli topları sırasına göre ceplere göndermektir. Renkli topların ceplere gönderilme şekli sarı, yeşil, kahverengi, mavi, pembe ve siyahtır. 


Her topun ayrı bir puanı vardır ve puan sıralaması şu şekildedir; 


Kırmızı: 1, 
Mavi: 5, Pembe: 6, Siyah: 7 


Kahverengi: 4, 


Kırmızı-renkli oyunlarıyla alınabilecek sayı 147'dir ve bu sayıya da maksimum seri adı verilir. Snooker için özel bir yeri olan bu anın kimi turnuvalarda özel para ödülleri vardır. 
Snooker tarihinin en çok 147 gerçekleştiren oyuncuları onbirer tane ile Ronnie O'Sullivan ve Stephen Hendry'dir. 


Oyunun açılışında ki asıl amaç ise Amerikan, 9 Top, 15 Top, 
10 Top gibi sporların aksine bir durum oluşturur. Snookerın 
asıl amacı rakibi hataya sürüklemek ve ardından masaya gelerek seriler yaparak oyunu kazanmaktır. Oyunu içerisinde ki kurallar yazmakla bitmeyeceği için en iyi yöntem izleyerek öğrenmektir ve emin olabilirsiniz ki en iyi bu şekilde öğrenebilirsiniz. Oyunun topları, masası, ıstakası, delikleri diğer ıstaka sporlarından oldukça farklıdır. 
Amerikan bilardo masalarında görmeye alıştığımız düz kenarlı cepler yerine yuvarlak ve oldukça küçük cepler vardır. Ceplerin küçük olmasına bağlı olarak toplarda küçük boyutlarda ve buna da bağlı olarak snooker ıstakasının ucu diğer ıstakalara göre oldukça incedir. Snooker masası ise göz tabiriyle bir Amerikan masasının 1.5 katı büyüklüğündedir. 
Turnuvalarda kullanılan masaların boyutları ise 12 ft x6ft yani 3.6 metreye 1.8 metredir. Oyunun televizyon başında izlenirken gayet kolay gözükmesi oyuncuların üst düzey olmasından kaynaklanmaktadır. 


Snooker artık oldukça popüler hale gelen bir spor olduğundan dolayı televizyon yayınlı turnuva sayısı da bir hayli fazladır. (Resmi Snooker Takvimi) 


Spor yavaş yavaş ülkemizde de popüler bir hal almaya başlamıştır. 


1967 


TRABZONSPOR 


KULÜUÜBUMUZUN SOSYAL MEDYA HESAPLARI 


6 O o 


FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE 


/trabzonspor E©trabzonspor (trabzonspor /trabzonspor 


Kay 
(6) 


www.trabzonspor.org.tr 


1967 


SPONSORLARIMIZ 


5 ONB 


FİNANSBANK 


TURKISH , TRABZONSPOR 
AIRLINES LUKOILCARD 


PARK sein 
©) BEBEMAN ©ulüsoy 


TRABZON 


ANADOLU a ilgi N 
SİGORTA bunaolis | girsberger 


office seating 


RENGİMİZ BELLİ 
HATTIMIZ BELL N 


Sen de hemen Turkcell'e gel, gri sayıdaki 561li hatlardan dirine sahip ol, ion destek ol! 


TÜRKCELL 


